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ÖZET 
YÜKSEK LİSANS TEZİ 
Ergenlerin Deizm İnancına Dair Sosyolojik Bir Araştırma (Çankaya Örneği) Ali ERMİŞ 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR 
Sayfa: 194 


Araştırmamızın temel amacı ergenlerin deizm inancına karşı tutum ve davranışlarının 


anlaşılmasının yanında, sosyo-kültürel çerçeve de etkilerini anlamak olacaktır. 


Araştırmanın giriş bölümünde konusunu, amacını, önemini, hipotezlerini, kapsam ve sınırlılıklarını, evren ve örneklemini, yöntemini ve analiz teknikleri hakkında bilgi verdik. 
Birinci bölümde kavramsal çerçeve olarak din ve din tanımlarını, deizm tanımlarına, ergen tanımı ve zaman aralıkları ile genel özelliklerini ve son olarak kuşakları, kuşakların zaman aralıkları ile genel özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci ve üçüncü bölümde ise araştırma örneklem grubunun bağımsız değişkenlere göre dağılımı ile ilgili verilen betimsel bilgilerin ardından, araştırmaya katılanların cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, ailenin geliri, kendilerini dini yönden nasıl tanımladıkları (dindar, ateist vs.), mevcut dini bilgiyi kimlerden edindikleri, baba mesleği, Kur'an'ı Kerimi baştan sona anlamıyla beraber okumaları ve son olarak en son okudukları dini kitap türünü yazmaları gibi olgusal niteliklerinin yanında Ergenlerin bilişsel, nedenler ve sonuç boyutlarındaki farklılaşmaları 


incelemeye çalıştık. 


Çalışma 2019 yılı içinde Çankaya ilçesi evreninden seçilen 400 ergen örneklemiyle yürütülmüştür. Geçerlik ve güvenirlik testleri yapılarak ilk kez geliştirilen “Gençlerin Deizm Algı Düzeyleri Ölçeği” aracılığıyla veriler SPSS programı vasıtasıyla incelenmiştir. 
Geliştirilen ölçekte üç temel alt boyut gençlerin deizme ilişkin algılarını ölçmek üzere geçerli puanları alabilmiştir. Bunlar gençlerin deizme ilişkin bilgi düzeyleri, deizme iten sebepler ve deizm algısı yüksek gençlerin karşılaştığı sonuçlar bağlamında çalışma olgusal 


kimlik karşılaştırmasıyla farklılıkları ölçmüştür. 


xil 


Sonuç olarak, Ergenlerin deizm inancına karşı bilişsel bir farkındalık içinde olduklarını, nedenler ve sonuç boyutlarında ise herhangi bir farklılaşmanın olmadığı görülmüştür. 
Bununla birlikte deizmin ilk olarak aileye tepki, akranlar arasındaki etkileşim ve özgürlüğe vurgu yapması, ergenlerin bu dönemlerindeki belirsiz duygu ve düşüncelerin içinde olmaları, eğitim ve gelir durumunun arttıkça deizmin kabullenilmesinin arttığı görülmekle 


beraber deizmin belli bir orana ulaştığını görülmüştür. 


Anahtar Kelimeler: Deizm, Ergenlik, Kuşak Çatışması, Nicel Yöntem, Deizm Algı Düzeyi. 


xili 


ABSTRACT 
MASTER'S THESIS 
A Sociological Research on the Attitudes of Adolescents' on Deism (Çankaya Case) Ali ERMİŞ 
Thesis advisor: Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR 
Page: 194 


The main purpose of our research is to understand the effects of socio-cultural framework as well as to understand the attitudes and behaviors of adolescents towards the belief of 


deism. 


In the introduction part of the research, we gave information about its subject, purpose, importance, hypotheses, scope and limitations, universe and sample, method and analysis technigues. In the first part, it is given information about the definitions of religion and religion as a conceptual framework, the definitions of deism, the general characteristics of the adolescent definition and time intervals and finally the generations, the time intervals 


and general characteristics of the generations. 


In the second and third part, following the descriptive information about the distribution of the research sample according to independent variables, gender, age, educational status, family income of the participants, how they define themselves in religious terms (religious, atheist, etc.), and who obtained the existing religious knowledge, besides the factual characteristics such as father's profession, reading the Koran literally from beginning to end, and finally writing the most recent religious book type they read, we examined the 


differences in cognitive, causes and outcome dimensions of adolescents. 


The study was conducted with 400 adolescents selected from Çankaya district in 2019. The data which was developed for the first time by means of the attitude and behavior scale of faith in daily life of young people were examined through SPSS program. In the developed scale, three basic sub-dimensions were able to obtain valid scores to measure 


the perception of young people about deism. They measured differences by comparing 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factual identity in the context of youth's level of knowledge about deism, the reasons that 


pushed deism, and the results faced by young people with high levels of deism. 


As a result, it was seen that adolescents had a cognitive avvareness against deism, and there vvere no differences in the causes and outcome dimensions. Hovvever, it is seen that deism first emphasizes the reaction to the family, the interaction and freedom among peers, the ambiguity of the adolescents in these periods, and the acceptance of deism increases as the 


education and income level increases, as vvell as deism has reached a certain rate. 


Keyvvords: Deism, Adolescence, Generation Conflict, Differences, Quantitative method, 


Scale of deism perception. 
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ÖNSÖZ 


Din, insanlık tarihi kadar eski olmakla beraber, hiç şüphesiz insanoğlu var olduğu sürece de devam edecektir. İnsanın, kendini güvende hissedebilmesi ve yaşayabilmesi için mükemmel bir Yaratıcı'ya ihtiyaç duyması olağandır. Zamanla Yaratıcı'yla iletişim kurmak isteyecek ve bunu da din vasıtasıyla yapmaya çalışacaktır. Dünya, küreselleşmenin etkisiyle küçük bir kasaba halini almaya başlayınca, dünya çapındaki siyasal, kültürel, sosyal ve dini bakımdan etkilenmeler daha da hızlanmıştır. Teknolojinin bu denli gelişme göstermesi de insanın hem dünyaya hem de teknolojiye adaptasyonunu derinden etkilemektedir. Çünkü her geçen dakikada, öncekinden daha ileri bir teknoloji ortaya çıkmakta ve daha bir öncekini anlayamayan insan, yenisinin sorgulamasını yapamadan kabullenmeye zorlanmaktadır. Bu şekilde her yeni oluşumun dünya çapında etkisini göstermesi çok kolaylaşmış, bu hızlı oluşumlar mutlaka kendini kabullenenler sayesinde ayakta kalmış ve dünya çapında sürekli dağılım halini almıştır. Bu konuda özellikle gençler daha ön plandadır. Çünkü yeni olan her şeyin onların dikkatini çektiği ve meraklandırdığı bilinmektedir. Bu anlamda dinin, gençleri her zaman meraklandırdığı söylenebilir. Onların özellikle bu çağları aynı zamanda dini anlamda şekillendikleri zaman 


dilimleridir. 


İnsanoğlunun hızla değişen dünyada adaptasyon ve karışıklık içinde olması ve insanoğlunda büyük boşluklar oluşturmaya başlaması beklenir. Bunun yanında bazı şeyler önemini hızla yitirirken, bazı şeylerde hızla önem kazanmaya başlamıştır. Geleneksel dinler önemini yitirirken yüzyılın dini inanç akımları olan yeni dini hareketler, insanları hızlı bir şekilde etkisi altına almaya başlamıştır. Yaşadığımız yüzyılın dini inanç 


akımlarından biri de hiç şüphesiz deizm olmaktadır. 


Deizm, son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti Devletini de meşgul eden bir olgu olmuştur. 
Bu konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaparak bu inancın sapkınlığının ve yanlışlığının üzerinde durulmuştur. Bu tür yeni oluşumların ilk başlarda yavaş ilerlediğini ve giderek artan savunucuya ulaştığını görmekteyiz. Bu şekildeki oluşumlarda en hızlı etkilenenler gençler olabilmektedir. Çünkü ergen yaş grubunun özellikleri arasında yeni olan her şeye ilgileri çok fazla olmaktadır. 
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Bu bağlamda çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kavramsal ve kuramsal çerçeve olarak din, deizm, ergenler ve kuşaklar ele alınmıştır. İkinci bölümde ergenlerin deizm inancını ölçmek amacıyla uyguladığımız anketin analizi yapılarak değerlendirilmede bulunulmuştur. Son bölümde çalışmamızın genel değerlendirmesi ve hipotezlerin 


sınanması yapılmıştır. 


Her zaman bir baba edasıyla bana yaklaşıp elimden tutan, bilgi ve deneyimleriyle yardımlarını esirgemeyip yol gösteren, ayrıca çok başarılı bir eğitimci olmasının yanında kendisini özellikle kişilik olarak örnek aldığım danışman hocam Sayın Prof. Dr. Özcan 


GÜNGÖR ee bütün içtenliğimle teşekkürlerimi sunarım. 


Doğumumdan bugünüme, hüznümde, sevincimde ve her zorluğumda hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen kıymetli Annem Müzeyyen ERMİŞ e, değerli Babam Mehmet ERMİŞ”e ve yiğit Kardeşim İbrahim ERMİŞ”e de bütün samimiyetimle teşekkürlerimi sunarım. Hayat arkadaşım, can yoldaşım, her anımda ve zamanımda yanımda olanım, 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GİRİŞ 


LARAŞTIRMANIN KONUSU 


İnsanlık tarihi boyunca isim ve nitelik değişikliğiyle yüzlerce dinin geldiği bilinmektedir. 
Bu dinler insanlar tarafından benimsenemediği için sürekli yenileri gönderilmiştir. Oysaki din; her bireyin bütün kimlikleriyle katıldığı bir olgu olmaktadır (Freyer, 1964: 78). Bu olgu sayesinde dinin kuşatıcı özelliğinden dolayı bireyin bütün yönünü kapsadığını söyleyebiliriz. Ayrıca dinin bu özelliğinden dolayı en iyi kontrol sağlama mekanizması 


olarak kabul edilebilir. 


Ayrıca her yeni din, insanoğlu tarafından tahrif edilmiş ve zamanlada birçoğu yok olmuştur. Çünkü insanoğlu, dünyada kendi istediği gibi yaşama arzusu uğruna dini inanç ve pratiklerde değişme veya uygulamamaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak içinde bulunduğu geleneksel dinden uzaklaşmış ve yeni oluşumlara yönelmiştir. Bu anlamda çalışmamızın konusu deizm inancının ergen yaş grubu üzerindeki etkilerini anlamak olacaktır. Bir inanç olarak deizmin, özellikle ergenler nazarındaki durumunu anlamaya 


çalışılacaktır. 


II. ARAŞTIRMANIN AMACI 


Deizm, dünya gündeminde yer etmekle beraber geçtiğimiz aylarda Türkiye'de gündem oluşturan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali ERBAŞ”ın açıklama yapmasını gerekli kılan bir olgu olmuştur." Yapılan açıklamada, Müslümanların bu ve benzeri sapık, batıl inançlara prim vermeyeceğini, hiçbir Müslümanın peygamberini inkâr etmeyeceğini ve İslam dininin 


kurallarının belli olduğu vurgulanmıştır. 


Deizm inancı açıklanmaya çalışılırken din sosyolojisi alanında önemli bir yere sahip olan 


din-toplum ilişkisine bakmak gereklidir. Deizm, din-toplum ilişkisinin alt konusu olan 


'Bakınız: www.yenisafak.com/hayat/erbastan-deizm-aciklamasi-milletimiz-sapik-ve-batil-anlayisa-prim- 


vermez 


dinin toplumu etkilemesinden hareketle Batı'da ortaya çıkarak yeni dini hareketler (ydh) olarak adlandırılan ve geleneksel bir dinden koparak oluşan yeni oluşumlardır. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı ergenlerin deizm inancına karşı tutum ve davranışlarının yanında, sosyo-kültürel çerçeve de etkilerini anlamak olacaktır. Şu alt 


amaçlar çalışmaya yön verecektir: 


- Ergenlerin, deizm inancını bilişsel boyutta mı yoksa felsefi boyutta mı özümsediklerini anlamaya çalışılacaktır. 

- o Ergenlerin deizm inancına karşı tutum ve davranışlarına bakarken, onları deizme iten sebepleri de anlamaya çalışılacaktır. 

- o Ergenlerin ilk olarak kendilerine, ebeveynlerine, Türkiye'ye ve daha sonra Dünya'ya karşı bakış açılarını yaşamlarına etkisi olarak anlamaya çalışılacaktır. 

- Ergenlerin deizme inandıktan sonraki hayatlarının nasıl şekillendiğini ve onların 


hayatlarında neleri değiştirdiğini yani sonuçlarını anlamaya çalışılacaktır. 


IL ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 


Günümüzün teknoloji çağı toplumda hızlı bir değişim ve dönüşüme sebep olmakale beraber toplumun yapısında radikal değişimleri de beraberinde getirmiştir. Bu radikal değişimler içinde din, siyaset, ekonomi ve sosyal hayat etkilenmiştir (Güngör, 2007, 5). Bu değişimler zamanla toplumlarda ciddi bunalımlara sebep olmuştur. Cumhuriyet dönemine gelinceye kadar başörtüsü, namaz kılma, oruç tutma vb. ibadetler devlet tarafında müdahale edilmezken, Cumhuriyet dönemi sonrasında bütününde müdahaleler başlamıştır. 


Bu yasak, toplumda ciddi bir şekilde yankı bulmuş ve toplumun gidişatını etkilemiştir. 


Dünya genelindeki radikal değişimlerin bu şekilde meydana gelmesi, süregelen bir değişimi de beraberinde getirmiştir. Toplum, önceden tepki verdiği bu davranışlara zamanla alışmaya başlamıştır. Toplum bunlara alıştıkça üzerine sürekli yeni bir şeyler 


eklenmiştir. Belli bir zaman sonra toplumda ciddi sıkıntılar başlamıştır. Bütün bunlar 


toplumda kırılmaları ve ayrışmaları hızlandırmıştır. En belirgin görüldüğü ve hissedildiği 


alanların dini inançlar olduğu söylenebilir. 


Araştırmanın önemine baktığımızda; 


- Ergen yaş grubunun gündelik yaşamlarında deizm inancına yönelik tutum ve davranışlarını anlamak için önemlidir. 

- Kuşakların genel özellikleriyle beraber özellikle deizm inancına karşı tutum ve davranışlarını anlamak için önemlidir. 

- Gençlerin mikro düzeyde inanca, ibadete ve sosyal hayata bakış açılarını öğrenmek için önemlidir. 

- Deizm inancına karşı tutum ve davranışlarını anlamak için yapılan ankete mikro 


katılım sonuçlarına göre makro sonuçlar çıkarmak için önemlidir. 


IV. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 


Araştırmanın temel amacı ergenlerin deizm inancına karşı tutum ve davranışlarının yanında, sosyo-kültürel çerçeve de etkilerini anlamak olacaktır. Bunun yanında hipotezler, araştırmanın başlangıç durumu ile sonuç durumunu anlamaya yardımcı olacaktır. 
Çalışmamız nicel teknikle hazırlandığı için ergenlerin durumunu ölçen bir anketle beraber 


bağımsız değişkenler üzerinden kurgulanarak oluşturulmuştur. 


Hipotezleri şu şekilde sıralayabiliriz; 
- Ergenlerin deizm inancına karşı bilişsel düzeyleri olgusal kimliklerine göre değişmektedir. 
- Ergenlerin deizm inancına iten sebepleri olgusal kimliklerine göre değişmektedir. 


- Ergenlerin sosyal çevrelerine bakış açıları olgusal kimliklerine göre değişmektedir. 


- Ergenlerin deizmi kabul etmelerinden sonra olgusal kimliklerinde değişim ve dönüşüm olmaktadır. 

- oDeizmin sağladığı özgürlük kabulündeki en büyük etkendir. 

- o Ergenler bu dönemlerinde belirsiz dini duygulara sahiptirler. 


- Deizm kabullenilme konusunda belli bir orana ulaşmıştır. 


V. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 


Sosyal bilimlerde araştırma yapılırken uygun yöntem ve teknik kullanmak çok önemlidir. 
Çünkü neyi, nasıl yapacağımızı ve nelere dikkat edeceğimizi bu yöntem ve teknikler sayesinde hızlıca yapabiliriz. Yoksa çalışma boyunca çeşitli yöntem ve teknikleri kullanarak hem çalışmayı anlamsızlaştırır hem de kendimizi büyük bir çıkmaza sokmuş oluruz. Bu yüzden araştırmacı kendini doğru bilgiye götüren yöntemi en başta 


belirlemelidir (Güngör, 2012: 18). 


Araştırma, nicel yöntemle hazırlanmış ve ergenlerin deizm inancına karşı tutum ve davranışlarını özgürce ifade etmelerini sağlamak amacıyla anket tekniği tercih edilmiştir. 
Ölçeğin maddelerine verilen samimi cevaplar neticesinde tezimizin amacına ulaşacağını düşünülmektedir. Böylelikle tümevarım yönteminden yola çıkarak özelden genele doğru 


ergenlerin durumu anlaşılmaya çalışılacaktır. 


V.I. Araştırmanın Evren Ve Örneklemi 


Araştırmaların genel amacı araştırılan konuyla ilgili parametleri ortaya çıkarmak içindir. 
Bunu yaparkende gözlemleme tekniği kullanılır. Gözlemlemenin iki yöntemi vardır; ilki dünya genelini bir bütün olarak ele almaktır. Bu şekilde dünya genelinin kabulü ortaya çıkmış olur. Diğeri ise belirli bir yeri gözlemlemekle yani kısmi gözlem şeklinde yapılmaktadır. Buradan hareketle genele ulaşılmaya çalışılır (Güngör, 2007: 9). Burada dünya genelini araştırmaya dâhil edilemeyeceği için geneli temsil eden kısmi katılımcılarla yetinilmektedir. Bununla birlikte bir araştırmada evren çok önemlidir. Çünkü evren iyi 


tanınırsa, araştırmayı sağlıklı bir şekilde yürütebiliriz. 
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Araştırmanın evrenini Ankara'nın Çankaya ilçesi oluşturmaktadır. 2018 yılında Çankaya'nın genel nüfusu 920.890”dir. Bunlardan 442.513'ü erkeklerden ve 478.377”si kadınlardan oluşmaktadır (https://www.endeksa.com/tr, 2019). Evrende ergen yaş grubunu oluşturanların toplam sayısının 90.012 olduğu görülmektedir. Buna göre anlamlılık açısından (0,05) örneklemin asgari 383 kişi olması gerektiği görülmektedir. Bu yüzden araştırmanın örneklemi tesadüfi örneklem metoduyla daha çok halka açık alanlarda olmak 


üzere özellikle Kızılay gibi yerlerden seçilen 400 kişiden oluşmaktadır. 


V.H. Araştırmanın Kapsam Ve Sınırlılıkları 


Bilimsel araştırmalarda konulardan veya şartlardan dolayı bazı sınırlılıklar gelebilmektedir. 
Araştırmacının bilgiye ulaşamaması, araştırmacının tam olarak anlaşılmaması veya kısıtlı zamandan dolayı araştırma bazı sınırlılıklar içinde yürütülmektedir. Bu durum konuyla ilgili olduğu gibi araştırmacının sırf kendisinden de kaynaklanmaktadır (Karasar, 2006: 73). Bir araştırmada hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, tam anlamıyla başarıya ulaşmak imkânsızdır. Ulaşılan bilgiler her zaman sınırlı bir şekilde kalmaktadır. Burada dikkat edilecek önemli husus çalışmaya uygun yöntem ve tekniğin belirlenmesidir. Elde edilen 


bilgiler bu sınırlılıklar içinde geçerliliğe sahip olacaktır (Öztürk, 2010: 128). 


Araştırmanın kapsam ve sınırlılığına bakacak olursak; 


Araştırma, evren ve örneklem olarak seçilen yer ve kişilerle sınırlıdır. Yapılan anket sonuçlarına bağlı kalınarak, görüşme esnasında konuşulanlarla, katılımcıların sorduğu sorularla ve gözlemlerle sınırlıdır. Araştırma ulaşılan kişilerle ve ulaşılan verilerle/bulgularla sınırlıdır. Ayrıca birçok araştırmada olduğu gibi bu çalışmada da belirli bir zaman sınırı vardır. 2018 yılının Ekim ayından başlayıp, 2019 yılının Mayıs 


ayını kapsamaktadır. 


Araştırmamızın iki kapsamı vardır. İlki verilerin/bulguların toplanması diğeri ise alan taramasıdır. Araştırmamızın konusu olan deizmle, ergenlerle, kuşaklarla ve din ile ilgili literatür taraması yapılmış ve kapsamı oluşturulmuştur. Ayrıca alan taraması sırasında 


doldurulan anketlerle ve görüşme esnasındaki tutumları da kapsamaktadır. 


V.H. Araştırmanın Sayıltıları 


Araştırmanın kapsamı Ankara ilinin kızılay ile ulus semtlerinde 15 ile 20 yaş arası ergen grubundaki gençleri, bilgi toplama aracı olarak anket tekniğini ve “Gençlerin Deizm Algı Düzeyleri Ölçeği? kullanılmıştır. Anket sorularına verilen içten, samimi ve doğru 


cevapların gerçek durumu yansıtacağı düşünülmektedir. 


- o Araştırmamızın anket sonuçlarına göre ergenler ile deizm arasında nasıl bir ilişkinin olduğunu açıklamada yeterli olduğu düşünülmektedir. 

- Örneklem grubunun olgusal kimliklerine göre farklılık göstermesi ve farklı sosyokültürel çevreye sahip olmasından dolayı evreni temsil düzeyi yüksektir. 
Araştırmamızın örneklem grubunun evreni temsil ettiğini düşünülmektedir. 

- AAraştırmamızın yöntemi, araştırmamızın problemini çözüme kavuşturacak düzeydedir. Ayrıca araştırmanın amacını gerçekleştirebilecek güçtedir. 

- o Araştırmamıza katılan örneklem grubunun sosyo-kültürel, sağlık, eğitim, siyasi görüş, ekonomik durum, değer ve davranışlarının farklı olması onların görüş ve düşüncelerine yansıdığı için anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmüştür. 

- Bu çalışma için kullanılan ölçeğin ergenlerle ilgili birçok konuyu anlamaya 


yardımcı olacağı düşünülmektedir. 


V.IV. Araştırmanın Modeli 


Araştırmamızda kavramsal veriler oluşturulurken Tarama modeli (Betimleme Modeli) kullanılmıştır. Alan araştırmalarında standart ölçekler kullanılarak ilişki ve fark analizleri yapılabilir. Bu şekilde aralarındaki ilişkinin analizi, iki değişkenin arasında ilişki bulunup bulunmadığı, bu ilişkilerin anlamlı olup olmadığı ve değişkenin yapısı belirlenmektedir (Çapcıoğlu, 2008: 25). Bu şekilde yapılan araştırmalarda farklı şekillerde yorumlama ve 


değerlendirme yapılarak sağlıklı sonuçlar çıkarılabilir. 
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Araştırmamız, nicel yöntemle hazırlandığı için Tarama Modeline Dayalı Anket Tekniği 


kullanılmıştır. 


V.V. Veri Toplama Araçlarının Hazırlanması Ve Uygulanması 


Araştırma, kuramsal ve uygulama olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Kavramsal çerçeveyi oluştururken internetten, dergilerden, makalelerden ve tezlerden doküman tarama tekniği yapılmış ve daha sonra bu veriler detaylı bir şekilde incelenmiş ve içerik analizi yapılmıştır. Daha sonra bütün bunlar çalışmamıza detaylı bir şekilde eklenmiştir. 
Ergen yaş grubunun çeşitli olaylara karşı verdiği tepkileri ve özellikle de akranlar 


arasındaki muhabbetleri gözlemleme fırsatı olmuştur. 


Anketi oluşturmaya başlamadan önce bu alanla ilgili veriler taranmış ve aynı çalışma içinde ergenler ve deizmi kapsayan teze, makaleye veya ölçeğe rastlanamamıştır. 
Anketimizi oluştururken ilk etapta 108 madde oluşturulmuş, daha sonra bu maddeler 
üzerinden tekrar geçilerek yakın anlam ve amacı yansıtanlar birleştirilmiştir. Bu şekilde 77 
maddeli yeni ölçeğimizin maddeleri üzerinde tekrardan değişime giderek 43 maddeye düşürülmüştür. Ölçeğimizin bu halini 11 kişilik ergen yaş grubuna uyguladık. Anketi doldurma esnasında maddelerle ilgili çok soru sorulduğunu gördük. Bunun üzerine anketimizi tekrar gözden geçirerek 33 maddeye indirdik. Anketin son halini 13 kişilik ergen yaş grubuna uygularken bazı kelimelerin anlaşılmadığı ve tekrardan sorulduğu gözlemlenmiştir. Son değişikliği kelimeler üzerinde yaparak nihayet anketimizin son hali oluşturduk. Böylece “pilot uygulaması'nı da gerçekleştirmiş olduk. Bununla birlikte 


“Gençlerin Deizm Algı Düzeyleri Ölçeği'nin alanında ilki oluşturduğunu da söyleyebiliriz. 


Daha sonra araştırmamızın anket uygulama safhasına geçilmiştir. Kzılay semtinin muhtelif yerlerinde beklenerek ergen yaş grubuna uygun katılımcılar gözlemlenmiştir. Bireyin görüşmeyi kabul etmeden önce yaşı sorulmuştur. Yaş faktörü uygun olduğu görülünce araştırmamız hakkında genel bilgiler verilmiştir. Bu bilgileri dinledikten sonra kendisinden araştırmaya rızasıyla katıldığını göstermek için imza istenmiştir. İmza alındıktan sonra maddeleri okuyup işaretlemeye geçilmiştir. Anket doldurulurken katılımcıların yanından ayrılmayarak maddelerin anlaşılması sağlanmıştır. Anketimizin sade ve anlaşılır olması, 


katılanların hem anlamasını hem de doğru cevaplar vermesini kolaylaştırmıştır. Bununla 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beirlikte anketi doldurma esnasında katılımcılara anketimizi desteklemek için bazı sorular sorulmuştur. Bu sorular hem anket için önem arz etmekte hem de bulguları yorumlamada büyük fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Çünkü raporlaştırma sırasında hepsini beraberce değerlendirmek gereklidir. İbadet yapıp yapmadıkları, helal harama ne kadar dikkat ettikleri, akranlar arasında ibadet edenlere nasıl baktıkları ve gelecekte kendilerini 


nerelerde gördükleri ile ilgili sorular sorulmuştur. 


Anket doldurma esnasında bazı gençlerin çok çekimser oldukları görülmüştür. Özellikle dini tanımlama maddesini en son işaretledikleri ve bu konu hakkında konuşmadıkları görülmüştür. Anketimizi, kimileri doldurduktan sonra çok sert bir şekilde eleştirmiş kimileri sakin bir şekilde doldurmuş kimileri de alıp inceledikten sonra küçümser tavırlarla 


geri vermiştir. Hepsini de hoşgörüyle karşılayıp çalışmaya devam edilmiştir. 


V.VL Veri Toplama Araçlarının Geçerliği Ve Güvenirliği 


Nicel olarak hazırlanan araştırmalarda verilerin sistemleştirilmesi için daha fazla uğraşmak gereklidir. Bunun sebebi, nicel çalışmaların belli bir saha çalışması gerektirdiği ve birtakım programlar sayesinde ölçülmesindendir. Bu program sayesinde toplanan verilerin sağlıklı bir şekilde sonucu alınmaktadır. Bu şekilde yapılmadığında toplanan veriler hiçbir işe yaramamaktadır. Ayrıca hazırlanan anketin güvenilir olması için ölçme aracının 


geçerliliğinin yüksek olması gerekmektedir (Tavşancıl, 2002: 34). 


Ölçek, uzun soluklu bir çalışmanın ardından oluşturulmuştur. İlk başlarda daha fazla madde sayısı varken uygulama fırsatı bulduğumuzda anlaşılmayan maddeleri hemen anlaşılır hale getirdik. Bu sadeleştirme birçok defa uygulanmıştır. Bu işlem, ölçekte bulunan maddelerin birbiri ile az, orta veya çok yakından ilişkili olduğunu anlamak için yapılmaktadır (Balcı, 2001: 274-5). Daha sonra yapılan analizler sonucunda değerin .30 
altında kalanlar ölçeğimizden çıkarılmıştır. Sonrasında pearson kolerasyon analizi yapılarak maddelere verilen tepkilerle ölçeğin toplam puanı arasındaki ilişki hesaplanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığını tespit etmek içinde cronbach alfa değerine 


bakılmıştır. 


V.VI. I- Gençlerin Deizm Algı Düzeyleri Ölçeği'nin Güvenirlik ve Geçerlik Testi 


Tablo. 1- Ölçeğin Cronbach Alfa Değeri 


Cronbach's N of 
Alpha Items 


Tablo. 2- Ölçeğin Güvenirlik ve Geçerlik Testi Madde Dağılımları 


Scale Mean Scale Corrected Cronbach's 


if item Variance if | Item-Total | Alpha if Item 


Deleted Item Deleted | Correlation Deleted 


1) İnandığım dindeki iman 82.1125 464.682 .384 .901 
şartlarının, aklıma uygun 

olduğunu düşünüyorum. 

2) İnandığım dinin kendi içindeki 82.5050 465.313 .549 .898 
çelişkileri ondan soğumama 


sebep olmaktadır. 


3) İnandığım dinin bütün 81.7875 461.371 .507 .898 
kutsallarının sorgulanabileceğini 

düşünüyorum. 

4) İnandığım dinin sorgulanması 82.4350 463.234 .549 .898 


İslam dışında farklı inanç 

gruplarına meylimi artırmaktadır. 

5) İbadet zorlaması olmayan 82.2875 472.050 .363 .901 
bütün inanç gruplarını kendime 

daha yakın hissediyorum. 

6) Sadece yaratıcıya 81.3575 471.042 228 .903 
bağlanmanın beni daha çok 


özgürleştireceğine inanıyorum. 


Tablo 2 (Devamı) 


7) Bir meleğin getirdiği haberin 
(vahyin) gelecekten haber vermesini anlamsız buluyorum. 
8) Yaratıcının emir ve yasaklarını içeren kutsal kitapların artık günümüze hitap etmediğini düşünüyorum. 

9) İnandığım dinin gençlerle ilgili haram-helal, cinsiyet, ibadet vb. sorumlulukla ilgili verdiği emirlerin/yasakların özgürlüğümü kısıtladığını düşünüyorum. 

10) İnandığım dinin kutsal kitabında beni etkileyici delil, örnek ve ibadetle ilgili hükümler bulunduğunu düşünmüyorum 
11) İnandığım dinin bilginlerinin dine karşı kendi bakış açılarıyla yaklaştıklarını düşünüyorum. 

12) Yaratıcı ile olan bütün iletişimlerimde aracı olarak hiçbir şey istemiyorum. 

13) İçimden geldiği gibi yaşamama olanak sağlayan bir inanç, bana her zaman yakın gelmiştir. 

14) İnandığım dinin kaynaklarındaki bilgi kirliliği 


beni sürekli tedirgin etmektedir. 


82.7150 


82.3475 


82.1775 


82.3850 


81.4975 


81.4825 


81.5050 


81.9375 


468.936 


463.200 


459.169 


462.824 


463.138 


461.909 


466.185 


459.693 


zıl 


.522 


.576 


.505 


.488 


.448 


.414 


.566 


.899 


.898 


.897 


.898 


.899 


.899 


.900 


.897 
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Tablo 2 (Devamı) 


15) Türkiye'deki dini grupların 
(cemaat, tarikat vb. ) dini faaliyetlerinin topluma zarar verdiğini düşünüyorum. 

16) Mevcut dinlerin inananlarının hoşgörü ortamından çok uzaklaştıklarını düşünüyorum. 

17) İmanı, samimi bir şekilde sadece kalp ile yaratıcıya bağlanmakla olacağını düşünüyorum. 

18) Günümüzde dinlerin ekonomik hayatı ve ekonomik gücü elde etmeyi daha çok önemsediklerini düşünüyorum. 
19) Bir insanın inancı yüzünden dışlanmasına hiç anlam veremiyorum. 

20) İnandığım dinin aşırı mal mülk edinmeye karşı gelen tutumlarını inandırıcı bulmuyorum. 

21) Günümüzde Müslümanların fakirlerden çok zenginleri önemseye başladığını düşünüyorum 

22) Türkiye'de dini eğitim 


açısından atılan adımların çok 


yetersiz olduğunu düşünüyorum. 


81.5400 


81.4450 


80.5100 


81.2950 


80.6725 


82.0125 


82.3650 


81.0700 


459.878 


466.989 


477.945 


468.314 


467.163 


464.413 


469.851 


479.800 


.508 


.422 


225 


.417 


.390 


.502 


.379 


.196 


.898 


.900 


.903 


.900 


.900 


.898 


.900 


.904 
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Tablo 2 (Devamı) 


23) İnsanlar arası ilişkileri düzenlemede inandığım dinin çok yetersiz kaldığını düşünüyorum. 

24) Aile içi ilişkilerde ve sorun çözümünde inandığım dinin yaklaşımı bana mantıklı gelmemektedir. 

25) İnandığım dinin kabul edenlerinin her zaman siyasi amaçları daha çok önemsediklerini düşünmeye başladım 

26) İnandığım dinin kabul edenlerinin (Müslümanların) 
günahkârlara karşı küçümser tavırları beni soğutmaktadır. 
27) Müslümanların farklı dini görüşlerinden dolayı birbirlerini dinden çıkarmaları (tekfir) 
anlamsızdır. 

28) Dünyanın dinler yüzünden büyük bir çıkmaza doğru sürüklendiğini düşünüyorum. 
29) Günümüz Müslümanlarının 
Allah'ı hak ettiği şekilde ele aldıklarını/inandıklarını 


düşünmüyorum. 


82.1050 


82.3625 


81.7175 


81.7275 


81.3825 


81.6625 


81.4525 


465.638 


469.149 


466.574 


464.790 


462.031 


465.056 


464.715 


476 


465 


451 


.468 


485 


444 


.444 


.899 


.899 


.899 


.899 


.899 


.899 


.899 
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Tablo 2 (Devamı) 


30) İnandığım dinin kılık kıyafetimle uğraşmasına (kılık 


kıyafete ilişkin emir ve yasaklar 


koymasına) anlam veremiyorum. 


31) İslam dininin günümüzde karşılaşılan sosyal hayatın sorunlarına çare olmamaya başladığını düşünüyorum. 

32) Dünyada ve ahirette gerçek kurtuluşun ancak kalpte biteceğini düşünüyorum. 

33) Aslolan sadece Allah'a imandır, dinin geri kalan kısmının kültür ve toplum tarafından sonradan eklendiğini 


düşünüyorum. 


82.0450 


81.9075 


80.9450 


82.1300 


461.256 


463.412 


466.724 


464.645 


.524 


.486 


.385 


.515 


.898 


.899 


.900 


.898 


Tablo.1 ve Tablo.2”yi beraber değerlendirecek olursak anketimizin genel Cronbach Alpha 


değeri .902 olarak hesaplanmıştır. Sosyal bilimlerde .902 kabul edilebilir bir rakamdır. 


Ölçeğimizde 6. Ve 17. sorular çıkarıldığında güvenirliğimiz Cronbach Alpha değeri .903 


olarak hesaplanmıştır. Dahasında 22. soru çıkarılırsa güvenirliğimizin Cronbach Alpha 


değeri .904 olacağı görülmektedir. Anketimizde Cronbach Alpha değerini yükselten 


soruların aralarında çok büyük rakamlar olmadığı için çıkarmadan bu haliyle kabul 


edilmiştir. Ayrıca buraya bakarak soru çıkarmak pek sağlıklı olmamaktadır. Ölçeğin 


güvenirliğin yüksek olduğunu görülmektedir. 
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V.VI. H- Gençlerin Deizm Algı Düzeyleri Ölçeğinin KMO ve Barlett”s Testi 


Gençlerin Deizm Algı Düzeyleri Ölçeğinin KMO ve Barlett”s testi ile faktör analizleri yapılarak tabloda gösterilmiştir. 


Tablo.3- Ölçeğin KMO ve Barlett”s Testi Sonucu 


Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adeguacy. 


Approx. Chi-Sguare 
Bartlett's Test of 


Sphericity df 


Gençlerin Deizm Algı Düzeyleri Ölçeğinin yeterliliğini ölçmek için Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ve Barlett”s testi yapılmıştır. Elde edilen puan değeri .905 
olarak hesaplanmıştır. Elde ettiğimiz puana göre ölçeğimizin yeterliliğinin yüksek olduğu görülmektedir. Çünkü sosyal bilimlerde bu değerin .60 üzerinde olması gerekmektedir. 


Ayrıca Sig değerine bakacak olursak da anlamlı çıktığı görülmektedir. 


Tablo. 4- Ölçeğin Faktör Analizi Sonucu 


7) Bir meleğin getirdiği haberin (vahyin) 
gelecekten haber vermesini anlamsız buluyorum. 

4) İnandığım dinin sorgulanması İslam 


dışında farklı inanç gruplarına meylimi 


artırmaktadır. 
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Tablo 4 (Devamı) 


10) İnandığım dinin kutsal kitabında beni etkileyici delil, örnek ve ibadetle ilgili hükümler bulunduğunu düşünmüyorum 
2) İnandığım dinin kendi içindeki çelişkileri ondan soğumama sebep olmaktadır. 

8) Yaratıcının emir ve yasaklarını içeren kutsal kitapların artık günümüze hitap etmediğini düşünüyorum. 

9) İnandığım dinin gençlerle ilgili haramhelal, cinsiyet, ibadet v.b. sorumlulukla ilgili verdiği emirlerin/yasakların özgürlüğümü kısıtladığını düşünüyorum. 
24) Aile içi ilişkilerde ve sorun çözümünde inandığım dinin yaklaşımı bana mantıklı gelmemektedir. 

5) İbadet zorlaması olmayan bütün inanç gruplarını kendime daha yakın hissediyorum. 

30) İnandığım dinin kılık kıyafetimle uğraşmasına (kılık kıyafete ilişkin emir ve yasaklar koymasına) anlam veremiyorum. 
23) İnsanlar arası ilişkileri düzenlemede inandığım dinin çok yetersiz kaldığını düşünüyorum. 

31) İslam dininin günümüzde karşılaşılan sosyal hayatın sorunlarına çare olmamaya başladığını düşünüyorum. 

33) Aslolan sadece Allah'a imandır, dinin geri kalan kısmının kültür ve toplum tarafından sonradan eklendiğini düşünüyorum. 

17) İmanı, samimi bir şekilde sadece kalp ile yaratıcıya bağlanmakla olacağını düşünüyorum. 

32) Dünyada ve ahirette gerçek kurtuluşun ancak kalpte biteceğini düşünüyorum. 

19) Bir insanın inancı yüzünden dışlanmasına hiç anlam veremiyorum. 

12) Yaratıcı ile olan bütün iletişimlerimde aracı olarak hiçbir şey istemiyorum. 


.698 


.688 


.686 


671 


.631 


.602 


.584 


.545 


.496 


.445 


.692 


.663 


.638 


.566 


.388 
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Tablo 4 (Devamı) 


13) İçimden geldiği gibi yaşamama olanak .544 
sağlayan bir inanç, bana her zaman yakın 

gelmiştir. 

18) Günümüzde dinlerin ekonomik hayatı .499 


ve ekonomik gücü elde etmeyi daha çok 

önemsediklerini düşünüyorum. 

6) Sadece yaratıcıya bağlanmanın beni .447 

daha çok özgürleştireceğine inanıyorum. 

28) Dünyanın dinler yüzünden büyük bir .429 

çıkmaza doğru sürüklendiğini 

düşünüyorum. 

1) İnandığım dindeki iman şartlarının, .686 
aklıma uygun olduğunu düşünüyorum. 

29) Günümüz Müslümanlarının Allah”ı .649 
hak ettiği şekilde ele 

aldıklarını/inandıklarını düşünmüyorum. 

3) İnandığım dinin bütün kutsallarının .556 
sorgulanabileceğini düşünüyorum. 

26) İnandığım dinin kabul edenlerinin .460 
(Müslümanların) günahkarlara karşı 

küçümser tavırları beni soğutmaktadır. 


Anketin faktör analizine bakacak olursak üç boyutlu olduğunu görmekteyiz. Kısıtlama yapmadığımızda 5-6 boyutlu çıktığı görülmüştür. Son boyutlara birer madde düşmesinden dolayı faktör analizi tekrarlanmıştır. Daha sonra kısıtlama yaparak 4 boyuta düşürdüğümüzde ise son boyutun güvenirlik değerinin .463 olduğu görülmüştür. Bu değerin .60 değerinin altında kaldığı için kabul edilmemektedir. Bundan sonrasında maddeler çıkarılmayı denenmiş ama yine de kabul edilir değerin üstüne çıkamamıştır. Bu yüzden tekrar faktörleştirmeye gidilerek kabul edilir değerlere ulaşıncaya kadar 


denenmiştir. 


Son olarak faktör analizi 3 boyutla sınırlandırılarak yapılmıştır. Bu şekilde üst yük değerinin .733 olduğu, alt yük değerinin ise .429 olduğu görülmüştür. Bunun sonucunda maddelerin kendi aralarında yakından ilişkili olduğu görülmekte ve istenen amacı 


ölçtüklerini söyleyebiliriz. Ayrıca testin cronbach alfa değeri ise .902 olması testin 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güvenilir olduğunu göstermektedir. Anketin güvenirliliği ve geçerliliği sağladığını 


söyleyebiliriz. 


V.VI. HI- Gençlerin Deizm Algı Düzeyleri Ölçeğinin Bilişsel Alt Güvenirliği 


Tablo 5. Ölçeğin Bilişsel Alt Boyut Güvenirliği 


Cronbach's 
Alpha 


Bilişsel alt güvenirliğin Cronbach alfa değeri .876 olarak hesaplanmıştır. Bu rakam sosyal bilimlerde kabul edilen bir değerdir. Yani anketin bilişsel alt güvenirliğinin ve 


yeterliliğinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 


Tablo 6. Ölçeğin Bilişsel Alt Boyut Güvenirliğinin Madde Dağılımları 


Scale Scale Corrected Cronbach's 


Mean if | Variance | Item-Total 1 Alpha if 


Tem if Tem | Correlation | Item 
Deleted Deleted Deleted 
7)Bir meleğin getirdiği 23,0525 | 84,336 ,657 ,862 


haberin (vahyin) 
gelecekten haber vermesini anlamsız 


buluyorum. 
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Tablo 6 (Devamı) 


4) İnandığım dinin 


sorgulanması İslam 22,7725 1 82,271 ,644 ,862 dışında farklı inanç 

gruplarına meylimi 

artırmaktadır. 

2) İnandığım dinin kendi 22,8425 1 83,426 ,640 ,862 içindeki çelişkileri ondan 

soğumama sebep 

olmaktadır. 

10) İnandığım dinin kutsal | 22,7225 1 81,489 ,613 ,663 kitabında beni etkileyici 

delil, örnek ve ibadetle 

ilgili hükümler 

bulunduğunu 

düşünmüyorum 

8) Yaratıcının emir ve 22,6850 | 82,061 ,618 ,863 yasaklarını içeren kutsal 

kitapların artık günümüze 

hitap etmediğini 

düşünüyorum. 

9) İnandığım dinin | 22,5150 | 81,754 ,608 ,864 


gençlerle ilgili haramhelal, cinsiyet, ibadet v.b sorumlulukla ilgili verdiği emirlerin/yasakların 

özgürlüğümü kısıtladığını 


düşünüyorum. 


18 


Tablo 6 (Devamı) 


24) Aile içi ilişkilerde ve sorun çözümünde inandığım dinin yaklaşımı bana mantıklı 


gelmemektedir. 


22,7000 


84,647 


371 


,866 


30) İnandığım dinin kılık kıyafetimle uğraşmasına 
(kılık kıyafete ilişkin emir ve yasaklar koymasına) 


anlam veremiyorum. 


22,3825 


82,337 


565 


,867 


5) İbadet zorlaması olmayan bütün inanç gruplarını kendime daha 


yakın hissediyorum. 


22,6250 


85,794 


454 


,873 


23) İnsanlar arası ilişkileri düzenlemede inandığım dinin çok yetersiz 


kaldığını düşünüyorum. 


22,4425 


84,132 


,523 


,869 


31) İslam dininin günümüzde karşılaşılan sosyal hayatın sorunlarına çare olmamaya başladığını 


düşünüyorum. 


22,2450 


84,035 


,491 


,871 


33) Aslolan sadece 
Allah'a imandır, dinin geri kalan kısmının kültür ve toplum tarafından sonradan eklendiğini 


düşünüyorum. 


22,4675 


85,869 


,467 


,872 


19 


Anketin faktör analizi sonucunda 3 boyutlu olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki olan 
bilişsel boyut yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Bilişsel alt boyutun madde sayısının 12 
olduğu görülmüştür. Herhangi bir maddeyi çıkarmaya gerek kalmadan bu değere 


ulaşılmıştır. 


V.VL IV- Gençlerin Deizm Algı Düzeyleri Ölçeğinin Neden Alt Güvenirliği 


Tablo 7. Ölçeğin Neden Alt Boyut Güvenirliği 


Cronbach's 


Alpha 


Neden Alt Güvenirliğin Cronbach alfa değerinin .730 olarak hesaplandığı görülmüştür. Bu değer yeterliliğinin yüksek olduğunu göstermekle beraber ölçeğimizin neden alt boyutunun 


güvenilir olduğu belirtmektedir. 


Tablo.8- Ölçeğin Neden Alt Boyut Güvenirliliğinin Madde Dağılımları 


Scale Scale 
Mean if | Variance | Corrected Cronbach's 
Item if Item|ltem-Total Alpha if Item 


Deleted Deleted | Correlation Deleted 


17) İmanı, samimi bir şekilde sadece kalp ile yaratıcıya bağlanmakla 
21,4600 36,926 |,455 ,696 olacağını 


düşünüyorum. 
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Tablo 8 (devamı) 


19) Bir insanın 

inancı yüzünden dışlanmasına hiç 121,6225 anlam 


veremiyorum. 


35,664 


,517 


,683 


12) Yaratıcı ile olan bütün iletişimlerimde 22,4325 aracı olarak hiçbir şey istemiyorum. 
32) Dünyada ve ahirette gerçek kurtuluşun ancak 121,8950 kalpte biteceğini 


düşünüyorum. 


35,895 


36,029 


464 


,473 


,694 


,692 


28)Dünyanın 

dinler yüzünden 

büyük bir çıkmaza 2.6125 doğru 

sürüklendiğini düşünüyorum. 

18) Günümüzde 

dinlerin ekonomik 

hayatı ve 

ekonomik gücü 

elde etmeyi daha 22.2450 çok 


önemsediklerini 


düşünüyorum. 


38,318 


38,376 


3 


,408 


,712 


,706 
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Tablo 8 (devamı) 
6) Sadece 


yaratıcıya bağlanmanın beni 


daha çok 


22,3075 39,181 ,288 ,730 


özgürleştireceğine 


inanıyorum. 


13) İçimden geldiği gibi yaşamama olanak 
22,4550 37,652 1,402 707 
sağlayan bir inanç, 


bana her zaman 


yakın gelmiştir. 


Anketin ikinci alt boyutu olarak nedenler ismi seçilmiştir. Bunun sebebi ergenlerin bilişsel boyutunun yanında hayatlarına ne gibi nedenlerinin olduğunu anlamaya yönelik olduğu içindir. Nedenler alt boyutunun cronbach alfa değeri .730 olarak hesaplanmış ve herhangi 


bir madde çıkarmadan bu değere ulaşılmıştır. Ölçeğin 8 maddesinin çıktığı görülmüştür. 


V.VI. V- Gençlerin Deizm Algı Düzeyleri Ölçeğinin Sonuç Alt Güvenirliği 


Tablo 9. Ölçeğin Sonuç Alt Boyut Güvenirliği 


Cronbach's 
Alpha 


Sonuç alt boyutunun Cronbach alfa değerinin .617 olarak hesaplandığı görülmüştür. 


Bundan dolayı ölçeğimizin orta düzeyde yeterliliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. 
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Tablo. 10-Ölçeğin Sonuç Alt Boyut Güvenirliliğinin Madde Dağılımları 


Scale Corrected | Cronbach's 
Variance İ Item-Total if Bİtem İ Correlation İ Item Deleted 
Deleted 

1) İnandığım dindeki iman 

şartlarının, aklıma uygun olduğunu 

düşünüyorum. 

29) (Günümüz Müslümanlarının 

Allah'ı hak ettiği şekilde ele 

aldıklarını/inandıklarını 


düşünmüyorum. 


3) İnandığım dinin bütün 


kutsallarının sorgulanabileceğini düşünüyorum. 

26) İnandığım dinin kabul edenlerinin (Müslümanların) 
günahkârlara karşı küçümser 


tavırları beni soğutmaktadır. 


Anketin üçüncü boyutu olarak da Sonuç boyutunu görmekteyiz. Deizm inancına bağlananların veya inananların hayatlarında ne gibi değişikliklerin olduğunu anlamak için oluşturulmuştur. Sonuç alt boyutunun cronbach alfa değerinin .617 olarak hesaplandığı 


görülmüştür. Ayrıca ölçeğin 4 maddesi çıkmıştır. 
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V.VI. VI- Gençlerin Deizm Algı Düzeyleri Ölçeğinin Kolaresyon Analizi 


Tablo 11- Ölçeğin Kolaresyon Sonucu 


Cinsiyet 1 33) Aslolan sadece 

Allah'a imandır, dinin geri kalan kısmının kültür ve toplum tarafından sonradan eklendiğini düşünüyorum. 

Pearson 

Cinsiyetiniz? 7577 
Sig. (2-tailed) 
N 


33) Aslolan sadece Allah”a imandır, dinin Pearson 


geri kalan kısmının kültür ve toplum Correlation 


tarafından sonradan eklendiğini Sig. (2-tailed) 


düşünüyorum. N 


“Cinsiyet ile Aslolan sadece Allah'a imandır, dinin geri kalan kısmının kültür ve toplum tarafından sonradan eklendiğini düşünüyorum” maddelerinin aralarındaki kolerasyon katsayısı -.013 olduğu ve ayrıca sig değerinin de .799 olarak hesaplandığı görülmüştür. 
Sosyal bilimlerde maddelerin aralarında anlamlı çıkması için p<.05 olması gerekmektedir. 


Bu iki değişkenin arasında ilişkinin olmadığı görülmektedir. 
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V.VI. VII- Gençlerin Deizm Algı Düzeyleri Ölçeğinin Normallik Dağılımı 


Anketin bilişsel alt boyutunun Skewness değeri; 1.049 ile .122, Kurtosis değerinin .897 ile .243 aralığında olduğu görülmüştür. Sonrasında Nedenler alt boyutunun Skewness değeri - .422 ile .122, Kurtosis değerinin de -426 ile .243 olduğu görülmüştür. Yine Sonuç alt boyutunun Skewness değerinin .253 ile .122 aralığında olduğu, Kurtosis değerinin ise - 


.661 ile 243 aralığında olduğu görülmüştür. 
Tablo. 12- Ölçeğin Normallik Sonucu 


Kolmogorov-Smirnov" Shapiro-VVilk 


.114 400 1.000 .918 400 .000 
.079 400 1.000 .976 400 .000 
.080 400 1.000 .970 400 .000 


Ölçeğin normallik testi için Skewness (Basıklık) ile Kurtosis (Çarpıklık) değerlerine 


bakılmalıdır. Basıklık ve çarpıklık değeri olan bu sayıların -1.00 ile * 1.00 aralığında olması gerekmektedir. Sonuca baktığımızda değerlerimizin bu aralıklar içinde olmadığı görülmektedir. Ayrıca sig değerine bakacak olursak .000 olarak hesaplandığı ve anlamlı 


çıkmadığı da görülmüştür. Ölçeğimiz normal dağılmamıştır. 
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V.VI. VIH- Gençlerin Deizm Algı Düzeyleri Ölçeğinin Homojenlik Dağılımı 


Tablo 13. Anketin Homojenlik Dağılımı Sonucu 


Levene Statistic 


Significant değerinin p>.05 şeklinde çıkması bağımlı değişkenin bağımsız değişken gruplarında eşit varyansa sahip olmadığını göstermektedir. Yani ölçeğimiz homojen 


dağılmamıştır. 


VI. VERİLERİN ANALİZİ 


Sosyal bilimlerin saha içindeki veri toplama araçları genel olarak görüşme, deney, anket, gözlem ve kaynak taramadır. Bunların içinde tercih edileninin anket tekniği olduğunu düşünmekteyiz. Bunun sebebi katılımcı yönünden fazlalılığının olması, daha ekonomik olması, katılanların özelliklerinin daha rahat ölçülmesi, güvenirliliğinin ve geçerliliğinin diğerlerine göre yüksek olması ve geriye dönütünün daha kolay olmasını sayabiliriz 


(Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 51). 


Ankara'nın kızılay bölgesinde yaşları 15 ile 20 aralığındaki ergenlerin deizm inancına bakış açılarını anlamaya yönelik olan bu araştırma; veri toplama aracı olarak da “Gençlerin Gündelik Yaşamda İnanca İlişkin Tutum Ve Davranışlarını Ölçme Anketi'nden yararlanılmıştır. Anket tekniğinde, ölçülmek istenilen her özellik için ayrı ayrı boyutlar hazırlanmaktadır. Anket sonuçlarına baktığımızda genel olarak sağlıklı sonuçlar verdiğini 


görmekle beraber özelde anketin şu alt boyutları karşımıza çıkmaktadır: 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- Ergenlerin deizme bilişsel mi yoksa felsefik mi yaklaştıkları anlaşılmaya çalışılacaktır. (Bilişsel Boyut) 

- Ergenlerin deizme iten sebepler anlaşılmaya çalışılacaktır. (Neden Boyutu) 

- Ergenlerin deizme inandıktan sonra hayatlarının nasıl şekillendiği ve değiştiği 


anlaşılmaya çalışılacaktır. (Sonuç Boyutu) 


Bu araştırma için oluşturulan anket 2 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıları genel olarak tanımaya yönelik sorular yöneltilmiştir. İkinci bölümde ise gençlerin deizm inancına karşı tutum ve davranışlarını ölçmeye yönelik 33 ifadeye yer verilmiştir. Ölçeğin alt boyutları olarak ilk 12 ifadenin bilişsel alt boyutu ölçmeye yönelik olduğunu, ergenlerin neden alt boyutunu anlamaya yönelik içinse 8 ifadeye yer verildiğini ve son olarak sonuç 


alt boyutu anlamaya yönelik 4 ifadeye yer verilerek oluşturulmuştur. 


Anket, bir ölçekli ve üç alt boyutlu olarak 33 ifadeden oluşmaktadır. Ayrıca ankette kodlama olarak 5'li Likert tekniği esas alınmıştır. Buna göre gençlerin deizm inancına karşı tutum ve davranışlarını ölçen 33 ifadeyi cevaplanırken, 1”Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3—Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5”Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 


kodlanmıştır. 


Tablo. 14- Sli Likert Ölçeğin Puan Dağılımı 


SEÇENEKLER PUANLAR 
Kesinlikle Katılmıyorum 1 
Katılmıyorum 2 
Kararsızım s 
Katılıyorum 4 
Kesinlikle Katılıyorum 5 


Ankette ters kodlanan ifadeler yer almamıştır. Ayrıca eksik veya hatalı anketler kodlama esnasında sisteme dâhil edilmemiştir. Ama bu türdeki anketler atılmayarak genel bilgi sahibi olmak için bir kenarda bekletilmiştir. Anketi doldurma esnasında yüz yüze olduğumuz için buna çok fazla firsat verilmemeye gayret edilmiştir. Katılımcıların 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akıllarına takılan her şeyi sorma fırsatları olmuştur. Anketimizi analiz etmek için SPSS 21. 


0 istatistik paket programı kullanılmıştır. 


Araştırmanın verileri sisteme girildikten sonra ilk olarak güvenirliğine bakılmıştır. Genel güvenirliğin cronbach alfa değerinin .902 olarak hesaplandığı görülmüştür. Sonrasında anketin alt boyutlarının güvenirliklerine bakılmıştır. Ardından ölçeğimizin faktör analizine bakılmıştır. Faktör analizi sonucunda anket 3 boyutlu çıkmış ve bunlar adlandırılmıştır. 
Sonrasında ortaya çıkan alt boyutların güvenirlik değerlerine bakılmıştır. Daha sonra anketimizin normallik değerine, homojenliğine, k kare testine, oneway testine, t testine ve 


kolerasyon analizine bakılmıştır. 


VII. LİTERATÜR TARAMASI 


Araştırmamızın bu bölümünde daha önce bu minvalde yapılan çalışmalara değinilecektir. 
Böylece sonuçları karşılaştırarak, bu alanda hangi çalışmaların yapıldığı görülecektir. Ayrı ayrı olmak üzere din, ergenler ve kuşaklar hakkında birçok çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmalarda dinin, ergenliğin ve kuşakların genel özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir. Deizm inancına baktığımızda bunları söyleyemeyiz. Çünkü deizm inancı dış kaynaklıdır. Tam anlamıyla ergenleri, deizmi, kuşakları ve dini içeren bir çalışmadan bahsedemeyiz. Bundan dolayı çalışmamızın bu alandaki büyük bir boşluğu 


dolduracağı düşünülmektedir. 


Ergenlerle ilgili olarak Celal ÇAYIR'ın “Ergenlerin Dini İnanç, Şüphe Ve Dini Tutumları Üzerine Bir Araştırma? adlı çalışmasında ergenlik döneminin, kimlik ve kişiliklerinin şekillenmeye başladığı, dini uyanışa girdiklerini ve aynı zamanda da şüphe ve kararsızlığında en yoğun yaşandığı dönem olarak kabul edilmektedir. Zihinsel yeteneklerin gelişmesiyle beraber sorgulamalarında başladığını söylemektedir. Bunun sonucu olarak bazılarında dini ilgisizlik olmakta bazılarında ise bu duygu daha da güçlenip perçinleşmektedir. Betimsel yöntemle yapılan bu araştırmada, olgusal kimlikleri farklılık gösteren ergenlerin dini inanç, tutum ve şüpheleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Özetle; okul türlerine göre farklılaşma olmuş, yaş ilerledikçe şüphenin arttığı gözlenmiş, kızların 


erkeklere göre ibadetlerini daha fazla yaptığı görülmüştür. 
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Ergenlerle ilgili olarak bir diğer çalışma Bünyamin SOLMAZ ve Adem ŞAHİN”e aittir. 
“Ergenlerde Dindarlık ve Sosyal Benlik? adlı çalışmasında ergenlikle ilgili bu dönemde tam yönlü bir olgunlaşmaya girişildiğini, diğer alanlarda olduğu gibi dindarlık ile ilgili şekillenme ve düşünmeninde başladığını söylemektedirler. Ergenlik döneminin özelliklerini ve dindarlık-sosyal benlik ilişkisini açıklamaya çalışmışlardır. Bütün bunların 


bağımsız değişkenlerle ilişkisini de anlamaya çalışmışlardır. 


Ergenlerde Ölüm Düşüncesi, İntihar Ve Din? adlı çalışma Şükran Çevik'e aittir. Bu çalışmada ergenlik döneminde ölüm, intihar ve ölüm ötesi çalışılmıştır. Dini inancın başta intihar, ölüm ve ölüm sonrasıyla ilgili tutumları anlaşılmaya çalışılmıştır. Örneklem grubu Bursa'da yaşları 14 ile 19 aralığındaki liselerde eğitim öğretim gören ergenlerden oluşmuştur. Ergenlerde Allah inancının diğerlerine göre daha baskın olduğu gözlemlenmiştir. Dini inanç ile ölüm arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ergenlerin ölümü anlamlandırma ve intihara bakış açılarını değerlendirmede ahiret inancının 


öneminin büyük olduğu görülmektedir. 


SEKAM, (Sosyal Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi) 2013 yılında çok kapsamlı bir araştırma yapmıştır. Kuşakların ve ergen yaş gruplarının incelendiği bu çalışmada gençlikte açıklanmıştır. Sonrasında kimlik ve gençliğin sorunları üzerinde durulmuştur. 
Daha sonra aile faktörü irdelenmiş ve sırasıyla din, siyaset, tüketim, boş zaman, bilgi ve 


iletişim araçları üzerinde durularak sonuca varılmıştır. 
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I.BÖLÜM 


KAVRAMSAL ÇERÇEVE 


DİN 


1.1-DİNİN TANIMI 


Din, insanoğlunun gaye sorusunun mutlak cevabı olmakla beraber, onun bütün kimliğini oluşturur. Her dinin bir mutlak felsefi düşünce boyutu vardır ama her felsefi düşünce bir din olamayabilir veya bir dini temsil edemeyebilir. Din, kelime olarak muhakkak ki her dilde farklı anlamlara geldiği için tarifi bir hayli zorlaşmaktadır. Her toplum kendi tecrübe ve benliğine uygun olan din tanımını benimsemiştir. Burada bazılarını vermekle yetineceğiz. Arapça; usul, adet, tutulan yol ve huy anlamlarına gelir. Arami- İbrani dillerinde, idare etmek ceza, yargı, mükâfat ve mülk anlamlarına gelmekle beraber, farsça da ise inanmak ve adet edinmek anlamlarına gelmektedir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de ise 


ibadet, millet, teslimiyet ve itaat anlamlarına gelmiştir (Eyüpoğlu ve Batuk, 2015: 97-98). 


Dini tanımlara bakacak olursak çok farklı din tanımlarının olduğunu söyleyebiliriz. Bunun sebebinin birçok dinin olmasındandır (Er, 1988: 3). Taylor, ruhi varlıklara inanç derken (Günay, 2006: 14), Geertz ise geniş kapsamlı ve uzun soluklu olarak insanların güdülerini güçlendiren ve bu güdüyü iyice yerleştirmeye çalışan semboller bütünüdür, demiştir (Günay, 2014: 214-218). Ayrıca sosyolojik bir bakış açısıyla Durkheim dini; kwsallara inanmak ve ameller meydana getirmekle beraber ona inananları manevi bir güçle birbirine bağlayan ve gruplaşmaya yönelten bir güçtür, diye tanımlamıştır (Günay, 2014, 223). Bunların dışında dinin, nesiller boyunca günümüze kadar aktarılarak gelen 


geleneksel bir zincire benzetildiği de görülmektedir (Köse, 2014: 37). 


Bir inanç, ibadet ve ahlak sisteminin bütünlüğünü oluşturan dinin, aşkın bir varlığa inanma ve bu inancın sonucu olarak birtakım uygulamalarda bulunma sistemidir. Dinin hem bireyi 


hem de toplumu etkileme yönü vardır. Din, önce bireyi kendine bağlasa da zamanla toplum 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olarak kabullenilir ve fertler arasında bağlayıcı bir rol üstlenir (Kalpsüz, 1964: 210). Zaten ilk başlarda dinin yeni doğmuş bir bebeğe benzetilip, hayli zaman geçtikten sonra inanan cemaat oluşturması da bunun bir örneğidir (Günay, 1998: 211). Dinin sosyal bir karaktere sahip olması, diğer toplum olaylarıyla etki-tepki olayına girmesinin yanında coğrafi, 


kültürel ve toplumsal olaylarla da yakından ilgili olması demektir (Günay, 1986: 43). 


Bütün bunların dışında din, objektif ve sübjektif olarak iki kısımda incelenmektedir. Asli yönü, gerçeklik olarak toplumun kabullendiği ve kendini şekillendirmesine izin verdiği inanç ve ameller bütününü oluşturmaktadır. Sübjektif yönü ise tapan ile tapılan arasındaki bağdan öteye gidemeyen ve sadece vicdanda kalanı ifade eden yönüdür (Günay, 2014; 213-214). Ayrıca dinin, doğrudan bireyin inancıyla ilgili olması ve onu psikolojik olarak huzura kavuşturması onun psikolojik yönünü; sosyal bütünleşmeyi sağlaması da sosyolojik 


bir yönünün olduğunu göstermektedir (Kurtkan Bilgiseven, 1985: 19). 


Din, üstün bir varlık olan yaratıcıya ve onun muazzam gücüne iman etmekle beraber, bu imanın gereklilikleriyle beraber yaratıcının istekleri yönünde hayatını şekillendirme olayıdır. Başka bir deyişle din; insan ömrünün başlamasından sonuna kadarki geçen sürede asla hiçbir anında belirsizlik olmayacak şekilde bütün kuralları net olan ve inananlarına tam olarak ne yapmalarını söylemekle beraber, bazen dinamik bazen de statik tarzda seyredegiden bir öğretidir. Kur'ana göre din; insanın hayatındaki her şeyini belirleyen 


büyük bir sistemler bütünüdür (Bilgin, 2014: 76). 


1.2-SOSYOLOJİK OLARAK DİN 


Din, bütün toplumlarda görülen ve görülmeye devam edecek olan evrensel bir olgudur. Bu yüzden dini tanımlama yapmanında birçok güçlükleri bulunmaktadır. Bu güçlüklerden dolayı sosyal bilimciler, dinin tanımı ve mahiyeti hakkında birbirinden farklı yüzlerce görüş beyan etmişlerdir. Yapılan tanımların dinin sadece bir yönünü kapsaması da dini ele alırken indirgemeci bir şekilde ele alınmasından kaynaklanmaktadır. Weber, din sosyolojisi araştırmalarında dinin tarifini yaparken, onun ne olduğunu ve mahiyetinin kesin olarak ortaya koyulmasının ne kadar zor olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca Weberin kendi çağındaki yaygın olan din bilimi taraftarlarının izinden gittiği de bilinmektedir (Günay, 


1991: 191). 
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Aşağıda dinin özsel ve işlevsel tanımlarına değineceğiz. Dini tecrübe ederken kullanılan “ferdi din” ile “kolektif din” veya “sübjektif din” ile “objektif din” gibi ayrımlar analitik bir ayrım olsada, aslında birbirinden ayrılmaz bir bütünü teşkil ettiğini söyleyebiliriz (Sezen, 


1998: 79). 


1.2.1-Özsel Tanımlar 


Dinin bu yönü tamamen kişinin kendisini anlamaya yönelik olup, sosyallik boyutuyla alakası olmayan sadece kişinin kendi anladığı yönüdür. Onun dünyasında Tanrı, kutsal, güç, ruh, tabiat vb. şeylerin ne ifade ettiğini anlama çabasıdır (Kurt, 2008: 76). Buna en güzel örnek Rudolf Otto”nun “Diz kutsalın tecrübesidir” tanımıdır (Günay, 1995: 37). Yani özsel tanımlar, kutsal gördüğü şeye bağlanmakla yetindiği için dar kalıplı tanımlar 


olarakda değerlendirilmektedir. 


Özsel tanımlar, kutsalın tecrübesini sadece insanla sınırlı olarak açıklamaya çalıştığı için eksik kalacağı düşünülmektedir. Çünkü insan sosyal bir varlık olduğundan, zamanla insanın insanı etkilemesi olayı gerçekleşeceğinden ve fertleri etkileyen bir olgu haline dönüşeceğinden eksik kalacaktır. Bu yüzden sadece fertlerde hissedilen ama dış dünyada yansıması olmayan bir dinin, toplum üzerinde etkili olması beklenemez (Akyüz ve Çapçıoğlu, 2008: 43). Yani din, insanın dünyevi ve uhrevi bütün yönlerini kapsamakla 


beraber asla hiçbir eylemini dışarda bırak(a)maz. 


1.2.2-İşlevsel Tanımlar 


Dinin, toplum üzerindeki sosyal ve psikolofik etkilerine bakılarak açıklamaya çalışılan bu tanımda, dünya görüşleri ve insanın hayatında etkili bir rol oynamasına bakılmaktadır (Kurt, 2008: 77). Bu tanıma göre insanda ve toplumda apaçık bir şekilde görülüyor ve uygulanıyorsa din olarak kabul edilmektedir. Dinin toplumu etkilmesinden yola çıkarsak, bireye iyi yönde telkin vermelidir. Bu olumlu telkinde bireyde olumlu sonuç verirse, birey topluma olumlu bir şekilde hem katılır hem de katkıda bulunmuş olacaktır. Ama bütün bunlara rağmen dinin olumsuz telkinlerle toplumu ayrıştırdığı da görülmektedir. Bu durumda dinin işlevsel olarak ne kadar hayatımızda etkili olduğunu gösterdiği için 


önemlidir. 
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Durkheim dini; kutsallarla ilgili inanç ve pratikler bütünüdür demekle beraber bunun kabulüyle manevi bir topluluk oluşur ve din ile kiliseyi birbirinden ayrılmayacağından bahsetmektedir. Ona göre dinin, bilimin dışında olmaması gerekmekte ve güçlü bir fenomen olduğu da vurgulanmaktadır (Kurt, 2008: 79). Durkheim dini, kilise etrafında toplanan dayanışma unsuru derken, Weber ise ondan farklı olarak “ruhun kurtuluşu için bir girişim? demiştir (Gürsoy ve Çapcıoğlu, 2007: 207). Buradaki kilise ile fiziksel mekândan farklı olarak büyük bir topluluk olan dini cemaat kastedilmektedir. Bunun İslam terminolojisinde karşılığı ise hiç şüphesiz Ümmet kavramıdır (Kurt, 2008: 79). Ayrıca Durkheim dinin kaynağını “totem? ile anlatmaya çalışmıştır. Görüldüğü üzere dinin sadece işlevsel yönünü ele alarak anlatmaya çalışmak, onu tam anlamıyla anlatmaktan eksik 


kalacaktır. 


1.3-DİNİN SOSYAL HAYATTA GÖRÜNÜRLÜĞÜ 


Din insanlık tarihi kadar eski olduğu için tarihin hangi devrine bakarsak bakalım, dinsiz bireyler olduğu görülsede asla dinsiz bir topluluk görülmemiştir. Yani toplumun olduğu her yerde muhakkak dine rastlanılmıştır. Bununla beraber insanlık tarihinin her döneminde canlılığını koruyabilmiştir. Çünkü insan, her zaman kendisinin üstünde bir güç olduğunu 


düşünmüş ve kendini aşan bu kudrete inanma eğiliminde bulunmuştur. 


İnsan toplum halinde yaşamını sürdürebilsede, onun kendine has bir iç dünyası bulunmaktadır. Yalnızlığını, çaresizliğini, korkusunu, kederini, başarısını, hastalığını ve büyük felaketler karşısında her zaman din üzerinden Yaratıcısına ulaşmaya çalışmıştır. 
İnsanlar, ölüm konusundaki korkularını din üzerinden yenmektedirler. Ahiret inanışının sadece cezaya karşılık vermek değil, aynı zamanda insanın yok olma korkusunun giderilmesi bakımından da önem taşımaktadır. Daha sonra dinin toplum düzenini korumada önemli bir yere sahip olduğunu da görmekteyiz. Bir toplumda dinin zayıflamasının altında ahlaki ve hukuki yaptırımların bittiği görülmektedir. Çünkü din 


olmayınca ahlakın da yaptırım gücü azalmaktadır. 


Din ile bilim arasında da ilişki vardır. Din ile bilim asla karşı karşıya getirilmemelidir. 
İslam dininin akla ve bilime önem verdiği, Kuran-ı Kerim'in ilk emrinin “oku? olmasından 


anlaşılmaktadır. Kuran'da bilenler, bilginler övülmüş, cahillik ise yerilmiştir. Yine bir 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hadiste; bilime talip olmak kadın-erkek her Müslümanın üzerine farzdır denilmiştir. 
Dahasında din ve hukuk arasında da bir ilişkiden bahsedebiliriz. Din ile hukuk, toplum düzenini sağlamak, insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek ve kaideler koymak yönünden birbirlerine benzemektedir. Daha sonra din ile tıbbın arasındaki ilişkiye bakacak olursak; birinin maddi olan dış yapısını, diğerinin de manevi olan içyapısını tedavi ettiğini söyleyebiliriz. Dinin diğer ilişki içinde olduğu alanlardan biri de vatan savunmasıdır. 
Asker ocağıyla ilgili en başta moral verme ve şehadet konusuna yaklaşımıyla göze 


çarpmaktadır. Bu sayede vatani olan her şeyin din tarafından desteklendiği görülüyor. 


Dinin diğer etkileşim halinde olduğu alan ise dildir. Dilimizde; yolculuğa çıkana "A//aha ısmarladık", teşekkür etmek için "Allah razı olsun", hasta olan birine şifalar dilemek için "Allah şifa versin", savaşlarda hücuma kalkarken de "Allah Allah" dememiz bunlardan sadece bazılarıdır. Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin yönetimi her ne kadar laik bir yönetim üzerine olsada resmi devlet geleneğinde de birçoğunun dini tatil olduğunu görmekteyiz. Mesela Kurban ve Ramazan bayramları bunun örneklerindendir. Görüldüğü 


üzere dinin hayatın tamamını kapsaması önem arz etmektedir. 


DEİZM 


2.1-KELİME OLARAK DEİZM 


Farklı dillerdeki deizm kelimeleri şu şekildedir, İngilizce-Deism, Fransızca-Deisme, Almanca-Deismus kelimelerine karşılık geldiğini görmekteyiz (Cevizci, 1999: 209). 
Osmanlıcada ise ilahiyye olarak adlandırılmaktadır (Hançerlioğlu, 1993: 191). Türkçe olarak deizm, yaradımcılık ve yaradancılık kelimelerine karşılık gelmektedir (Hançerlioğlu, 1978: 237). Ayrıca deizm kelimesi XVI. yüzyılda latince Tanrı anlamındaki “deus” kelimesinden türetilmiştir (Çankı, 1954: 548). 


2.2-DEİZMİN TANIMI 
Geleneksel dinlere baktığımızda yaratıcıyı, vahyi, nübüvveti, imanı, kitabı, ahireti vb. 


mihenk taşları olarak kabul etmektedir. Çünkü saydığımız şeyler bir dinin mutlak 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gereklilikleridir. Bunlardaki eksikliğin veya belirsizliğin olması durumunda din olarak tanımlayamayız. Deizmin ilk kuralı Tanrının varlığına kesin bir şekilde inanmaktan geçmekte, ikinci kuralına baktığımızda aklı her şeyin üstünde tuttuğunu ve son kuralı ise bütün dinleri, peygamberleri, nübüvveti, ibadetleri ve kitapları yok saymaktadır. Deistler, deizme ilke ve kurallarına uygun bir tanım geliştirmeye çabalamışlar. Hatta deizmi, doğal 


din olarak tanımladıkları da görülüyor. 


Doğal dinde bireyin sadece tanrıyla içkinliği esas alınır. Tabii dine baktığımızda da aynı şeyi görmekteyiz. Doğal din ve tabii dinler sadece Yaratıcıyı baz alarak geriye kalanları yok saymaktadır. Deistler buradan hareketle deizmin kabulünü kolaylaştıracaklarını düşünüyorlar. Böyle düşünmelerinin sebebi deizm ile doğal dinin çok benzerlik göstermeleridir. Desitlere göre deizmin felsefi bir ekol mü yoksa inanç mı olduğu konusundaki tereddütleri devam etmektedir. Aşağıda konumuzun tam olarak anlaşılması 


için farklı deizm tanımlamalarını maddeler halinde sıraladık: 


- Deizm; vahyi ve vahyin bildirdiği Allah'ı, tesbihi, teşhisi ve ilhamı reddeden bir inanç olmakla beraber sadece akıl ile bilinen Allah'ı kabul etmektedir (Bolay, 1987: 49). 

- Deistler, dünyayı Tanrı yarattıktan sonra kendi haline bırakmasına ve devamının kendi yasalarınca sürdürülmesi olayına inanmışlardır (Bilimler Akademisi, 1991: 
100). 

- Tanrı'nın varlığını ve ilk sebep olduğunu kabul etmekle beraber, sadece aklı referans alarak peygamberliği ve bütün dinleri inkâr eden felsefi ekolün adıdır (Erdem, 1994: 109-111). 

- “Deus” Ve “Theos” kelimelerinin terimleşmesi sonucu deizm ortaya çıkar ve “Allahçılık” anlamına gelmektedir. Yine Allah'a inanan ama dine inanmayanların 


zihniyetini de oluşturmaktadır (Öztürk, 2018: 13). 
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Herkesin doğuştan birtakım bilgiyi taşıdığını veya us yoluyla elde ettiğini savunan deizm, bunun için her türlü vahiy veya kilise öğretisi ile elde edilen dini bilgileri reddetmektedir (Ana Britanica, 1990: 300). 

Sadece aklı referans alarak bütün dini şeylere akılla yaklaşan, hristiyan din anlayışını, kilise baskısını, esrarengizliğini ve tabiat üstülüğüne karşı çıkan yarı felsefi ve yarı dini bir yapısı olmakla beraber, deizmin doğup gelişmesiyle birlikte Batı'daki Aydınlanma döneminin arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır (Aydın, 1998: 176). 

Dinlerarası dialoğun en önemli sonucu deizm de birleşmektir. Sadece Yaratıcıya inanıp başka hiçbir şeyi önemli görmeyen bir görüştür (Öztürk, 2018: 33). 

Deistlere göre deizm; mutlak tenzihçidir, mutlak aşkıncıdır. Yani Tanrının gösterim alanı evrendir, Tanrı'nın insanın yaşamıyla bir alakası bulunmamaktadır (Düzgün, 2017: 6 ). 

Deizm, gücü sonsuz ve mutlak bir Tanrının varlığına inanmaktır, yaradancılıktır (Gündoğar, 2017: 30). 

Eski ve yeni ahit kaynaklı olan teolofi ile kilisenin her türlü dogmatiğine karşı çıkarak, nübüvveti, kutsal metinleri ve peygamberleri de kesin bir dille reddeden akımdır (Coşkun, 2017: 43). 

Deizm tanrı merkezli bir din anlayışından insan merkezli bir din anlayışına eğilimi ifade etmekle beraber, insana, evrene ve tarihe karışmayan ve daima mesafeli olan bir Tanrıya inancı ifade eder (Ardoğan, 2017: 162). 

Deizm, süper-natürel bir Tanrı anlayışıyla beraber kendi zatı dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyen, bütün herşey ile bağlantısının kopuk olduğu, sevk veya idare 


etmemekle beraber, asla adalette dağıtmadığı bir inançtır (Hocaoğlu, 1995: 93). 
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- Deistler doğal dinin kendileri olduklarını savunurlar. Zaten doğal din terimini bu yüzden kullandıkları görülmüştür (Kıllıoğlu, 1990: 301). Burada dikkat çeken husus, yaratıcı haricinde hiçbir şeyi kabul etmedikleri için, özellikle bazı 


kesimlerde kabul edilirliği daha da kolaylaştırmaktadır. 


Dikkatlice baktığımızda ilk olarak Allah'ın varlığı ve hiçbir şeye karışmadığı bütün tanımlarda görülmektedir. İkinci olarak aklın ön plana çıkarıldığı ve aklın her şeyin ölçütü olduğu kabul edilmektedir. Üçüncü olarak nübüvveti ve nübüvvetle ilgili olan her şeyin kabul edilmediği görülmektedir. Yani tamamen insan odaklı ve insanın özgürleşmesine 


çok uygun bir inançtır. Buna insanın sınırsız dünyevileşme isteğide diyebiliriz. 


2.3- DEİZMLE İLGİLİ FARKLI GÖRÜŞLER 


G. C. Joyce göre, ilk zamanlarda teizmden ayrılamayan bir yapıya sahip olan deizm, daha sonralarda din felsefesi alanındaki çalışmalarla teizmden ayrılmıştır. Tanrı âlem ilişkisini, saatçi-saat ilişkisinden yola çıkarak, Yaratıcı'nın evreni yaratıp daha sonralarında kendi kurallarına bırakması inancıdır. W. L. Rees ise 17. ve 18. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıkan ve vahyi aklın yerine koyan bir hareket olduğunu söyleyerek vahiy ve mucizelerle artık dünyaya müdahale etmediği için, erdemli bir hayatın yaşanmasını benimsemek gerektiğini vurgulamıştır. A. E. McGrath ise 18. yüzyılda Tanrı'yı ilk neden olarak kabul etmekle beraber, artık evren ile müdahalesini ve bağını inkâr eden bir inanç sistemi 


olduğunu vurgulamıştır (Ayvaz, 2008: 22). 


Deizmle ilgili S. P. Weldon, 17. ve 18. yüzyılda Amerikalı ve Avrupalı aydınlar arasında yaygın olduğunu ve vahye dayalı dinleri eleştirirken doğal dinin değerini yücelttiğini söylemiştir. Deistlerin matematiksel açıdan müthiş bir evrene, ayrıca akıllı ve merhametli bir Tanrı'nın varlığına inandıklarını söylemektedir. Yaradancılık, özellikle 16. yüzyılda başlayıp 19. yy kadar devam ederek, en başta doğal din olduğunu ve akıl ile bulunan bir Tanrı'ya inanmakla beraber vahyi olan her şeyi inkâr ettiklerini vurgulamışlardır (Cevizci, 1999:209). Yaradancılıkla ilgili bir başka görüşte ise 16. yüzyılda Tanrıtanımazlığın karşıtı olarak var olduklarını belirterek, sadece Yaratıcıyı kabul etmekle başka hiçbir şeyi kabul 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etmediklerini, ayrıca Tanrı'nın her şeyi yaratıp kendi haline bıraktığını savunmuşlardır 


(Akarsu, 1994: 196). 


“Deism: A Revolution in Religion, A Revolution in You” (Deizm: Dinde Bir Devrim, Sende Bir Devrim) adlı eserinde, deizmin insanlık için gönderilen asıl ilahi din olduğunu vurgulamakla beraber diğer dinlerin ilahi kökenli olmadıklarını söylemektedir. Semavi dinlerden olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam”ı tek tek ele alıp inceleyerek kendine göre yanlışlarını söylemiştir. Deizmin bunları ve ilahi vahyi reddettiğini vurgulamaktadır. 
Deizmin doğal din veya doğal felsefe olmasının yanında, Tanrı ile akıl birliğinin 


sağlanmasındaki köprü olduğunu söylemektedir (Johnson, 2009: 15). 


İngiliz filozof Flew, ateistliği ön planda olan bir filozoftur. O, 2004 yılında bilimsel kanıtlardan yola çıkarak deistik bir Tanrı'ya inanmaya başladığını söylemiştir. Çoğu kez yaptığının nedeni sorgulansa da kesinlikle bir Tanrı'nın varlığını kabul etmektedir (Flew, 2007: 1). Ayrıca Flew, bütün hayatı boyunca kanıtın götüreceği yeri takip etme prensibinden yola çıkarak araştırmalarını bunun üzerinden sürdürdüğünü vurgulamıştır. En basitinden Dna'nın mükemmel dizilişinin ardında mutlaka bir Tasarlayıcı Zekâ olacağını söyleyerek birbirleriyle uyum içinde olduklarını ve mutlak bir Tanrı'nın varlığını kabul ettiğini söylemiştir (Flew, 2007: 74-75). Flew, kendini deist olarak görmese de deistlerle benzerliğini, doğal teolojiden hareketle Tanrıyı buluşunda görmektedir. Onun Tanrıyı tecrübesi doğaüstü olaylarla, deneyimlerle, mucizelerle ve dinlerle olmamıştır. Keşfinin 


sadece akıl yolculuğu olduğunu her defasında vurgulamıştır (Flew, 2007: 93). 


Sadece Tanrı'ya inanmaya indirgenen bu anlayışın, köklerinin Aristo'ya kadar gitmesine karşılık, 17. ve 18. yüzyılda zirvede olduğu görülmüştür. Latince “deus-Tanrı” kökünden gelmiştir. Akıl ile varlığı kabul edilen ve hiçbir şeye müdahale etmeyen bir Tanrı'ya inanma tarzıdır (Topoğlu, 1996: 19). Deizmin tanımlarında dikkat edilecek iki hususu şöyle aktaralım: ilki, ilk sebep olan ve herşeyi yaratan ama asla müdahalede bulunmayan bir Tanrı, diğeri de akıl ile bilime duyulan aşırı güvendir. Böylelikle dayanağı akıl olan ve sadece Tanrıyı kabul eden doğal dinin oluştuğu görülmüştür. Özetlemek gerekirse, her zaman evrene müdahale eden ve dünyayla güçlü ilişkisi olan bir Tanrı'yı kabul eden 


teizmden, tanrıyı doğadan farksız gören panteizmden, asla tanrının varlığının bilinemez 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diyen agnostisizmden ve hiçbir şekilde tanrıyı kabul etmeyen ateizmden tamamen 


ayrılmaktadır ( Çalışlar, 1997: 100). 


Bunların dışında deizmin temel görüşlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 


- o Tanrı her zaman ilk nedendir ve ilk neden olmakla beraber her şeyi yaratmıştır. 

- Evreni kendiliğinden yönetebilen kanunları da yaratmıştır. 

- o Asla evrene müdahala etmez. 

- Vahiy her zaman akla uygun olmalıdır. 

- Kutsal kitaplar akıl ışığında tekrar gözden geçirilmeli ve olağanüstü hiçbir şeye yer 


verilmemelidir (Okumuş, 2008: 13). 


Desitlerin en temel eleştirileri, geleneksel dinlerin iman konusu üzerinden yola çıkarak insanlığı ayrıştıran birer canavar gibi çalıştıklarını ve en başta akıl olmak üzere daha birçok 


insani özellikleri de kötürümleştirdiklerini vurgulamaktadırlar (Düzgün, 2017: 8). 


2.4-SOSYAL ÇEVRE VE ETKİLEDİĞİ ALANLAR 


Dünya, Fransız ihtilalinden sonra çok boyutlu bir değişim sürecine girmiştir. Ekonomi, siyaset, millet, kültür, eğitim, ticaret, ülke sınırları ve dinler bu değişimden nasibini fazlasıyla almışlardır. Değişimdeki tek hedef dünyayı tek elden yönetme gayesi olmakla beraber, zamanla dünyadaki her şeyi aynı seviyeye ulaştırmak olacaktır. Bu anlamda günümüze bakacak olursak anlattığımız şeylerin doğruluğunu görebiliriz. Mesela yemek kültüründeki fast food tarzındaki hızlı yemek modelinin her yerde görülmesi ve bütün giyimlerin moda adı altında kültüre ve inanca bakmaksızın çok büyük benzerlikler içermesini örnek olarak verebiliriz. Yani dünya tam anlamıyla bütünleşip, tek tipleşip ve tek dinleşmeye doğru git(tiril)mektedir. 


, 


Teknoloji olarak ele alacak olursak, “www.deism.com”” isimli sitenin varlığını görmekteyiz. Burası deizmle ilgili bütün bilgilerin ulaşılabileceği bir sitedir. Burada “Tanrı bize akıl verdi, din değil” sözü propagandalarının özünü oluşturmaktadır. Buradan daha hızlı ve sorunsuz iletişim kurmakla beraber, maliyetsiz olarak kaynaklara ulaşımda söz konusudur. Deistliğe ilgi duyanlar için bütün bilgiler mevcut olmakla beraber, bütün 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soru ve görüşler düzenli bir şekilde incelenmekte ve cevaplanarak yayınlanmaktadır. 
Siteye bakacak olursak, en başta semavi dinleri çok acımasız bir şekilde eleştirdikleri görülmektedir. Daha sonra onlara göre bu dinlerin tutarsızlıkları irdelenmektedir. Bununla beraber tarih boyunca yaşanan tüm olumsuzlukların ve ölümlerin bunlar yüzünden olduğu, kendilerininde doğru olduklarını vurgulamaktadırlar. Dahasında her çocuğun deist olarak yetiştirilmesini tavsiye etmektedirler. Herkesi kendi yollarından gitmeye davet ederek, gerçek kurtuluşun kendilerinde olduğunu söylüyorlar. Tabiki de bütün bunların daha çok 


kişiye ulaşması için bağış kabul etmektedirler. 


Akranlar arasındaki muhabbet olarak bakarsak, ergenleri herhangi bir şey konusunda ikna etmek kolay ve basittir. Çünkü her yeni oluşum ve öncesinden farklı şeyler onlara çok cazip gelmektedir. Zaten akran muhabbetlerine baktığımızda farklı olduklarını gösterme çabası ve yine birbirlerine üstünlük kurma üzerine olduğunu görmekteyiz. Muhabbet esnasında bunlardan bahsedilirken farklı olduklarını sürekli vurgulamaktalar Konular genelde çok ayrıntıya girilmeden üstünkörü konuşulmaktadır. Diğerleri de bunu kabul 


ettiğinde ve tasdik ettiklerinde konu kendiliğinden değişmektedir. 


Günümüzün metalaşan dünyasında da aklın önemi çok büyüktür. Herkes kendi düşüncesinin değerli ve kabul edilir olduğunu söylemektedir. Bunu karşı tarafa kabul ettirmek için uğraşmaktadır. Bununla beraber insanların sürekli dini sorguladıkları ve bu sorgulama sonucu yeterli cevap al(a)madıklarından dolayı dinden uzaklaştıkları görülüyor. 
Bunu şahsa indirmek ve şahıslar üzerinden genelleme yapmak ve tatmin olamamakla beraber bunu mazeret göstermek daha kolay olmaktadır. İnsan, aklına çok ileri boyutta bir misyon yükleyebiliyor. Yani yaratıcının sınırlarına girmesi, kendini çok büyük görmesi ve zamanla yaratıcısını unutma nankörlüğüne kadar gidebilir. Zamanla kalıplarına sığmayan 


ve asla doymayan bir insanoğlu karşımıza çıkıyor. 


Bir diğer madde düşünce özgürlüğü üzerinedir. Bu özgürlük sayesinde bireyler rahatça düşündüklerini söyleyebiliyor. Bu düşünce özgürlüğü çok ileri boyutta ideolojiye dönüşebilmektedir. İdeolojiye dönüştüğünde ise yapılacak bir şey kalmayabilir. İnsanoğlu artık bambaşka şeyler istemekte ve bunların peşinden gidebilmek için her şeyi göze alabiliyor. Buna dini olan her türlü yenilikleri de dâhil edebiliriz. Bütün bunların deizm 


anlayışını ve kabulünü daha da kolaylaştırdığını düşünmekteyiz. 
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2.5-ÜLKEMİZDE DEİZME YÖNELME NEDENLERİ 


Ülkemiz, üç tarafının denizlerle çevrili olmasından dolayı özel bir konuma sahiptir. 
Halifeliğin en son Osmanlı devletine gelerek burada son bulması, komşuları, ulaşımı ve daha birçok şeyi buna örnek olarak verebiliriz. Ayrıca Türkiye'de yaşayan insanlarında ayrı bir yere sahip olduklarını söyleyebiliriz. Her zaman yardımsever ve hoşgörülü olarak düşenin imdadına yetişmektedirler. Ama dini hoşgörünün bittiği yerde ayrışmalar başlayabilir. Böylelikle herhangi bir dış müdahaleye gerek kalmadan kendi kendilerini yok edebilirler. Ülkemizde deizme yönelme nedenlerini üç başlıkta toparlayıp, şu şekilde 


sıralayabiliriz: 


2.5.1-İslam Dininin Bilimle Çatıştığı İddiası 


Tarihe baktığımızda İslam dini haricindeki dinlerin bilime mesafeli yaklaştıklarını özellikle de Ortaçağ kiliselerinde bilime engel olma adına neler olduğu aşikârdır. Kilisenin otoriter yapısı ve ilmi olan her şeyi itiraz ve reddetmesi yüzünden bilim hiçbir zaman ilerleyememiştir. Bununla birlikte bilim adamlarının yaptıkları yüzünden dinden çıkarıldıklarını da görmekteyiz. Cennetten arsa satmalar ve günah çıkarmalar onları bir süre idare etmiştir. Burada dikkat edilecek şey, bütün bunları Tanrı adına yapmalarıdır. 


Bundan dolayı bu dönemin bilim adamları tepki olarak deizme kapı aralamışlardır. 


Ortaçağ Müslümanlarına baktığımızda ise icatlarda, sağlıkta ve mühendislikte ileri gittiklerini söyleyebilinir. Aslına bakacak olursak bütün icatların Ortaçağ Müslümanlarına ait olduğu su götürmez bir gerçektir. Ama Avrupa bunları bir şekilde kendilerine mal etmişlerdir. Mesela sağlık alanındaki ameliyat gereçlerini, çeşitli ilk ameliyatları ve mühendislik alanında hayatı kolaylaştıracak bütün alet ve edevatları yine Müslümanlar yapmıştır. Burada Müslümanlardan yola çıkarak islam dinini de ele alabiliriz. İslam dininin inanlarına bilim konusunda sınır koymadığı ve her şartta ilme teşvik ettiği görülür. İnsanlık adına yapılan her güzel şeyin çok sevap olduğunu vurgularken, insanlığa zarar veren buluş 


ve hastalıkları da caiz görmeyerek inananlarını ve insanlığı koruma altına almıştır. 
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2.5.2-Bazı Grupların Lafızcı, Bazılarınında Bâtıni Yaklaşımları Nedeniyle Karışıklık Olduğu İddiası 


Ülkemizin hiç şüphesiz zenginliklerinden biri de dini çoğulculuğa sahip olmasıdır. 
Azınlıkta olsa diğer dinlere mensup bireylerin Türkiye” deki varlığı söz konusudur. İslam dininin zenginliğine bakacak olursak mezhep, tarikat, grup vb. sayılabilir. Ehlisünnet olarak adlandırılan Kur'an ile Sünnet üzerine yaşayanlar buna daha yakın olduklarını söylemektedir. Çünkü referans olarak Allahın kitabını ve peygamberin sünnetini esas 


aldıklarını söyleyerek, birinci kısmı oluşturuyorlar. 


İkincisi ise daeş, taliban gibi dine lafızcı yaklaşıp, çatışma ve kaos ortamı oluşturan, insanın özgürlüğü ile genel özgürlük alanı tanımayan ve her şekilde yasakçı tavırlar sergileyenlerdir. Bunlardan dolayı Müslümanlığı sadece bunların yaptıkları olarak zannedenler yanılıyorlar. Hal böyle olunca insanların dine bakış açıları değişmektedir. 
Ayrıca bunların dikkat çeken bir başka özellikleri ise kendilerinin asıl kurtuluşa erenler olduklarını vurgulamalarıdır. Şunu belirtelim ki İslam dini asla kişi ve gruplara 


indirgenemez. Çünkü İslam dini evrensel ve son ilahi dindir. 
2.5.3-Dünyevileşme Arzusu İddiası 


İnsanoğlu var olduğu günden beri her zaman yaratıcısını tanıma eğiliminde olmuştur. Aynı zamanda içindeki merak dürtüsüyle de yepyeni keşiflere yelken açmıştır. İçindeki bu merak duygusu sayesinde yaşadığı ortamı tanımaya çalışmakla beraber, asla bununla yetinmeyip dünyaya açılmak ve sürekli yeni şeyler tanımak istemiştir. Ama bu istek 


dünyaya hâkim olmaya ve Yaratıcısına isyan etmeye başladığında sıkıntı çıkmaktadır. 


İnsanoğlu, dinin yardımıyla tarihler boyunca yaratıcısını bulmaya çalışmıştır. Yaratıcısının gönderdiği emir ve yasaklar üzerine hayat sürmesi halinde hem dünyada hem de öldükten sonra mutluluğa kavuşacağına inanmaktadır. Ama insanoğlu için zamanla dinin emir ve yasakları ağır ve yapılamaz hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak isyankar tavırlar ve 


dünyada dayanılmaz kaos ortamı hakim olmaya başlamıştır. İşte tam burada insanoğlu, 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dünyada sonsuz yaşama ve dünyaya hâkim olma arzusunu diri tutmak ve bunu 


gerçekleştirmek için sürekli çözümlerde aramaktadır. 


İnsanlara göre bunun çözümü semavi dinlerde olmadığı için alternatif dini inançlara yönelmekle başlamaktadır. Çünkü semavi dinler asla bu boyuta getirmeyerek dünya ve ahiret dengesini kurmaya çalışmışlardır. Bütün bunlar dinin özünden ayrılarak yeni bir oluşum içinde dünyevileşmeyi hızlandırmaktadır. Yani içlerini o kendilerince doldurabildikleri için kendilerine daha yakın görmüşlerdir. Bu şekilde Yaratıcı yönünden 


rahat olmakla beraber dünyada da istediğin gibi özgür bir şekilde davranabilmekteler. 


ERGENLİK 


3.1-ERGENLİK DÖNEMİ TANIMI 


Latince “adolescere” -büyümek ve olgunlaşmak- fiilinin kökünden türetilen “adolescent” kelimesinin Türkçe karşılığı “Ergen? olarak kullanılmaktadır. Yani yapısı gereği bir durumu değil halen devam eden bir süreci belirtmektedir. Bireyde çabuk ve sürekli değişim olarak görülen bu durum, özellikle ergenlik döneminde daha çok görülmektedir (Hurlock, 1987: 128; Kula, 2002: 31). Ayrıca duyguların çok yoğun bir şekilde yaşandığı, tepkilerinde tutarsız olduğu ve sürekli bir değişim hali söz konusudur. Ergenlikle ilgili bütün çalışmalar 1900 yıllarda başlayıp çok hızlı bir şekilde artmaya başladığı görülmektedir. Bununla birlikte ilk çalışma 1904 yılında G. S. Hall tarafından yayımlanan “Adolescence” adlı kitaptır (Dinçel, 2006: 12). 


Ergenlik konusunda Unesco: aksiyon isteğinin rahata ve cesaretinde çekimserliğe oranla daha baskın ve net olduğu bir zaman dilimi olarak tanımlamıştır (Balat ve Akman, 2006: 1). Başka bir tanımda ise ergenlik şu şekildedir; en başta biyolojik değişikliliğin yanısıra daha sonrasında psikolojik, bilişsel ve sosyal alanlarda değişimin olduğu, cinsiyet özelliklerinin kazanıldığı, soyut düşüncenin belirgin şekilde gelişmesi ve hayatın bütün alanlarında sorumluluğun artmasıyla oluşan geçiş dönemidir (Senemoğlu, 1997: 56-57; Selçuk, 2004: 37). En büyük bocalamaların yaşandığı, en keskin değişimlerin olduğu ve 


biyolojik, psikolojik ve sosyal alanlarda en önemli gelişmelerin olduğu zaman dilimidir 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(Bahadır, 1994: 13). Ayrıca aileler, ergenlik dönemini hayal kırıklığının fazlasıyla yaşandığı bir zaman dilimi olarak vurgulamışlardır (Arıkan vd, 2013: 53-101). 


İbn Haldun, Mukaddime adlı eserinde iklim ve coğrafi özelliklerin kişilik ile gelişim üzerinde çok büyük etkilerinin olduğunu söyleyerek, soğuk kesimlerde yaşayanların sert mizaçlı, sıcak kesimlerde yaşayanların ise daha yumuşak huylu bir mizaca sahip olduklarını belirtmiştir (İbn Haldun, 1989: 208). Ergenliğin tanımı ve zamanı konusunda kesinlik olmamasının nedeni, her toplumun ve kültürün çok farklı yapıya sahip olmasındandır. Bununla birlikte insanın vücud yapısı, beslenmesi, sosyo-ekonomik 


durumu, sağlığı vb. ergenliği çok ciddi anlamda etkilemektedir. 


Yukarıda anlatılan bütün etkilere rağmen ergenliği, çocukluk döneminden çıkış ve yetişkinliğe ilk adım olarak değerlendirip, günümüzü de göz önüne alarak on yaşları ile yirmili yaşları arasında olduğunu söyleyenler de vardır (Steinberg, 2007: 22; Steiner ve Feldman, 2008: 20). Buradan anlaşılacağı üzere ergenlik hakkında bir kesinlik olmamakla beraber bütün tanımlarında sadece bir görüşten ibaret olduğu görülmektedir (Atkinson vd, 2008: 108). Bize göre Ergenlik; bireyin en başta aklında, vücudunun genelinde ve bütün psikolojik özelliklerinde yaşanan ciddi değişimlerin ve etkileşimlerin yaşandığı en 


çalkantılı dönemdir. 


3.2-ERGENLİK DÖNEMİNİN ZAMAN ARALIĞI 


Ergenlik dönemi, hiç şüphesiz zamana yayılan bir süreci göstermektedir. Bu yüzden hemen bitmeyen ve belirli bir zaman aralığında gerçekleşen olgudur. Sosyal bilimciler bu konuda üç başlık üzerinde yoğunlaşmışlardır. Buradaki yaş aralıkları ve sınıflandırmalar, aynı 


zamanda eğitimle de yakından alakalıdır. Bunlara bakacak olursak; 


a- İlk ergenlik, 10 ile 13 yaş arasında, b- Orta ergenlik, 14 ile 17 yaş arasında, c- Son ergenlik, 18 ile 22 yaş arasındadır (Hurlock, 1987: 128-129). 
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Ergenliğin özel ve önemli oluşu da şu başlıklarda incelenmektedir: 
a- Vücudundaki değişiklikler, b- Soyut düşüncenin belirginleşmesi, 


c- Toplum nazarında statü kazanmasıdır (Steinberg, 2007: 23). 


Bireyin doğumundan başlayıp ölümüne kadar geçen bu evrede birçok davranışı, özelliği ve becerileri kazanması, ergenlik dönemindeki gelişimin ne kadar öenmli olduğunu göstermektedir. Havinghurst, bunlara gelişim görevleri demekle beraber belli bir zaman dilimine göre bir sınıflama sistemi geliştirmiştir (Bühler vd, 1987: 88-89). Buradan anlaşılacağı üzere sıralamayı takip ederek bireyde değişiklikler gözlenmeye başlanmaktadır. Bu sırayı takip edemeyenlerin gelişim ve değişim zamanı olan ergenlik 


dönemini çok büyük sıkıntılarla geçirdiğini söyleyebiliriz. 


3.2.1-İlk Ergenlik Dönemi Ve Özellikleri; 


Bu döneme çoğunlukla erinlik özelliklerin gelişmesiyle başlanmaktadır. Yani ilk olarak cinsiyet özellikleri kazanılmaya başlanır. Fiziki ve psikolojik olarak değişimler ilk olarak bu dönemde başlamaktadır. Tam olarak çocukluktan kurtuluş veya çıkış safhasıdır. Bu dönemin zaman aralığı cinsiyete göre değişmektedir. Bu dönemin kızlarda bir ile altı yıl arasında, erkeklerde ise iki ile beş yıl arasında tamamlandığı görülmektedir (Hurlock, 1987: 105- 107; Steinberg, 2007: 51). Ergenlik dönemine çok erken başlayan erkek ve kızlarda cinsiyete bağlı olarak farklılıklar görülmekle beraber, erkeklerin erken ergenlik yaşaması onlarda kendilerine göre popülerizm oluşturmaktadır. Bu durum kızlarda ise tam tersi olmakla beraber onların ani vücut değişimleri, ailelerinin kendilerini anlamadıklarını düşünmeleri ve buna bağlı olarak aşırı stres yaşamaları en büyük sıkıntılarını 


oluşturmaktadır (Steiner ve Feldman, 2008: 22). 


3.2.2-Orta Ergenlik Dönemi Ve Özellikleri; 


Bu dönemin en belirgin özelliği isyan hareketleridir. En başta kendilerine, daha sonra ailelerine ve dahasında olağan düzene isyan etmektedirler. Freud ergenlerin iki temel çatışmalarının olduğunu söyler. Birincisinin ailelerden bağımsızlaşma çelişkilerinin 


olduğunu, diğerinin ise toplumdan bağımsızlaşma ve bağlanma olduğunu söylemiştir 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(Gürsu, 2011: 13). Ayrıca bu dönemdeki karamsarlıkda en belirgin özellikleri arasında yer almaktadır. Akıllarına gelen her şeye olumsuzlukla bakarlar. Hiçbir şeye kesin ve net bir şekilde karar vermemekle beraber her zaman deneme yanılma yoluna girmektedirler. Bu zaman diliminde en başta kendileriyle sıkıntı yaşamaktadırlar. Daha sonra aileleriyle, okullarıyla ve çoğu zamanda arkadaşlarıyla büyük sorunlar yaşamaktadırlar. Çünkü kişilik özelliklerinin belirginleştiği bu dönem asla rahatlığı seçmedikleri ve sürekli aksiyon 


yaşamaya meyilli oldukları dönemleridir. 


3.2.3-Son Ergenlik Dönemini Ve Özellikleri; 


En uçta yaşanılan dönemin ardından gelen bu safhada giderek kendileri için iyileşmeler başlamaktadır. Önceden yaşanan bütün olumsuzlukların ve kötü davranışların yerini olumlu huy ve davranışlara bırakmaktadırlar. İleriye dönük kaygıların ve özelliklede gerçekçi kişiliklerinin oturması sonucunda durulmalar oluşmaktadır (Gürsu, 2011: 13). 
Freud, özellikle bu dönemde yaşanacak bazı kimlik bunalımlarının ve değer yargılarının karıştırılması yüzünden çatışma yaşanacağını da vurgulamıştır. Bunun yanında Freud, bu döneme fırtına dönemi demiştir (Geçtan, 1995: 41-42). Bu dönemi yaşayan ergenlerin bir amaca yönelmeye çalışmaları gibi olumlu şeyleri olmasına rağmen, yine de tutarsızlıkları görülmektedir (Ay, 2003: 15-16). Çalışmalara bakacak olursak bütün yaşananların gayet normal olduğunu söylemekle beraber ileri derecede hayatlarına zarar vermeye başladığında sıkıntı olarak algılanabileceğini söyleyebiliriz (Savi ve Aksoy, 2010: 28-41). Bazı çalışmalarda bunun tam tersi olduğunu, bütününü kapsamayarak gerek lise gerekse üniversite eğitimlerine başlamada herhangi bir sorun olmadan atlattıklarını söylemişlerdir 


(Atkinson vd, 2008: 109). 

3.3.-ERGENLİK DÖNEMİ ÇOK YÖNLÜ GELİŞİM EVRELERİ 
Ergenlik döneminin en belirgin özelliği bir süreç olmasıdır. Bu dönemin sonucundan daha önemli olan, bu süre zarfında geçirilen şeylerin önemli olmasıdır. Öyle ki bu renkli 


dönemin kendi içinde çok yönlü gelişim evreleri olmaktadır. Burada genel başlıklar altında 


incelenerek bilgi verilmeye çalışılacaktır. 
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3.3.1-Ergenlikte Bedensel Gelişim 


Ergenlik dönemi gelişim evrelerinin hiç şüphesiz en belirgin olanıdır. Her bireyde yaşanılması ve gerçekleşmesi mutlak olan değişim sürecini ifade etmektedir. Bu süreçte her birey, bedeni üzerindeki gelişimi ve değişimi tecrübe etmektedir. Bedensel değişim ve gelişimde sadece cinsiyetin yanısıra çevrenin, beslenmenin ve geçirilen hastalıkların etkisi olmaktadır (Bühler, 1987: 90). Ayrıca bu dönemde çok geniş çaplı değişimler yaşanmaktadır. Kişi de boyun uzaması, kilonun artışı, cinsiyet özelliklerinin belirginleşmesi, vücutta orantısızlıkların yaşanması, güç ve hız miktarlarının artması vb. 
daha birçok değişiklik görülmektedir (Bilgin, 2004: 66-70). Bunun sonucu olarak bazı bireylerde, bedenlerini diğerleriyle karşılaştırma gayretine girmektedirler (Siyez, 2009: 22- 26). Bu kıyas yapma gayreti ve gizlilik içinde olma çabası zamanla yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiği için günahkârlık ve suçluluk oluşturmaya başlamaktadır (Bahadır, 94: 26-27). 


Günümüzün medya ve sosyal çevresine baktığımızda, ergenlik üzerinde çok etkisinin olduğunu görmekteyiz. Sosyal medyanın filmlerde, dizilerde, reklemlarda cinselliği fazlaca ve çok yanlış bir şekilde kullandığı görülmektedir. Ergenliğin başlangıç dönemindeki, bireyin yaşından çok daha büyük hareketler sergilemesi bunların net ifadesidir. Bunun sonucu olarak birey, erken ergenlik dönemi yaşamakta ve daha sonrasında büyük 


sıkıntılara girmektedir. 

3.3.2-Ergenlikte Psikolojik Gelişim 
Bireyin, davranış ve bilişsel süreçlerinde meydana gelen zihinsel-ruhsal durumların tamamına psikoljik gelişim denir (Külahoğlu, 2004: 19). Burada başlıklar halinde ahlak, kişilik ve bilişsel gelişimleri inceleyeceğiz. 


3.3.2.1-Ergenlikte Bilişsel Gelişim 


Bireyin, bedenen gelişimi tamamlandıktan sonra vücudunu tanıma süreci başlamaktadır. 
Düşünme, akletme ve dil gelişimi onun bilişsel gelişimini oluşturmaktadır. Bunun sonucu 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olarak bireyde öğrenmeye bağlı olarak geçici olmayan ve zamanla onun kişiliğini oluşturacak davranışlar gelişmeye başlamaktadır (Küçükkaragöz, 2004: 78- 79). Soyut düşüncenin gelişmesi sonucu gelecekle ilgili planlar yapılır ve her şeyi sorgulamaya 


başlamaktadırlar (Steiner ve Feldman, 2008: 22). 


Ergenlerin, bu dönemlerinde soyut düşünme ve kavramları analiz etme özellikleri somut düşünmeye göre çok daha iyidir. Böylece tek yönlü olmayan ve giderek çok yönlü düşünme eğilimlerini geliştirmiş olmaktadırlar (Steinberg, 2007: 82-83). Bir başka özellikleri ise seçici dikkatlerinin gelişmiş olmasıdır (Steinberg, 2007: 93-104). 


3.3.2.2-Ergenlikte Kişilik Gelişimi 


Ergenlik döneminin en önemli meselelerinden biri de kişiliklerinin gelişmesidir. Ergenler, bu dönemde kendilerince kişilik arayışına girişmektedirler. Ergenin bedeni değişimi, aynı zamanda onun benlik değişimine sebebiyet vermektedir. Duygu ve düşüncelerindeki bu hızlı ve keskin değişimler onlaraa çok etki etmektedir (Origlia ve Quillon, 1987: 159). 
Kendi bedenine yabancı oluşuyla, hem bunu halletmeye çalışacak hem de kendi öz benliğini oluşturmaya başlayacaktır (Muuss, 1987b: 20). Yani ergen, bu dönemi kimliğini oluşturana kadar arayış içinde geçirecektir (Ekşi, 2011: 130). 


Bu dönemin en büyük özelliği bu zaman diliminde halledilemeyen bir sorunun, ilerleyen zamanda karşısına daha büyük bir sorun olarak çıkacak olmasıdır. Bunun sebebi kişiliğin büyük oranda kendini ergenlikte göstermesinden kaynaklanmaktadır (Crain, 1987: 37). 
Ona bu döneminde yol gösterip, yardım etmek ve hayatı anlamlandırmasını sağlamak çok daha faydalı olacaktır (Ekşi, 2011b: 133). Sürekli sıkıntı çıkarmak ve onlara öğüt vermek 


yerine örnek olmak en iyisidir. 


Kişilik (personality), Latincede ise maske (persona) kelimesinden türetilen bir kelimedir. 
Aynı zamanda tiyatrocuların kullandıkları maskeyi de ifade etmektedir (Mehmedoğlu, 2004: 43). Genel olarak kabul gören bir tanımda ise kişilik; ayırt edici özelliklerini, iç yaşamını ve sürek arzeden durumlarını göstermektedir (Mehmedoğlu, 2006: 263). 
Kimliğin bu safhada oluşması, gelişmesi ve zamanla oturması, çoğu ergende çok rahat ve 


sakin bir şekilde sürerken, bazı ergenlerde ise çok büyük sıkıntılarla sürmektedir 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(Kaynakdemir, 2009: 227-235). Bu duruma kimlik karmaşası denilmektedir. Ergen bu kimlik karmaşasını olumlu yönde atlatırsa adeta ikinci doğma olayını gerçekleştirmiş olmaktadır (Erikson, 2006: 46-47). Bütün bunlara rağmen ergenler, birçok kısır döngü ve 


sıkıntılarından dini inançları sayesinde korunmaktadırlar (Bahadır, 2002: 117). 


3.3.2.3-Ergenlikte Ahlak Gelişimi 


Ahlak, arapça huluk kelimesinin çoğuludur. Kişinin karakterini oluşturan ve doğuştan getirdiği özellikler bütününe denmektedir. Ahlak dinamik bir yapıya sahip olmakla beraber her toplumun kendilerine ait ahlak kuralları oluşmaktadır. İnsanların mutlu ve huzurlu olabilmeleri için bu kurallara sonuna kadar uymaları gerekmektedir. Ergenlik döneminde ahlakla ilgili sorular ergenleri meşgul edecektir. Bu dönemin sağlıklı yaşanması demek, ergenin doğru ve sağlıklı bir şekilde hayatına yön vermesi demektir. Birey, toplum içinde saygınlık kazanmak istiyorsa birtakım şartları yerine getirmesi gerekiyor. Evlenme, 


sorumluluk alma, insanlarla ilişki kurma vb. örneklerini sayabiliriz (Aydın, 2004: 41). 


Psikologlar, bireyde ahlaki kuralların dört veya beş yaşlarından sonra gelişmeye başladığını, bu yaşların öncesininde “ahlaki yoksunluk” veya “ahlak öncesi” gibi kavramlarla karşılanacağını söylemişlerdir (Senemoğlu, 1997: 69). Bundan sonraki zaman diliminde birey, kendi ahlaki düzeyini oluşturmaya girmektedir. Bu konuda Kohlberg, 16- 
25 yaşlarındaki kişiler üzerinde yaptığı çalışmalar neticesinde ahlak konusunda çok ciddi 
sıkıntılar çektiklerini ve en sonunda da kendi ahlak düzeylerini belirlediklerini söylemiştir (Çileli, 1987: 280). Ayrıca sosyal hayat ahlakın üzerinde çok etkili olmaktadır. Birey, temelinde sağlam bir ahlaki olgunluk geliştirmişse, onun dine yönelimini de etkilemektedir. Bazıları içinde ahlaklı olmak, dindar olmaktan daha çok önemlidir (Hökelekli, 2002: 17-18). Ama birçoğu din ile ahlakı birbirinden ayırt edememektedir. 
Ergenin dünyasında her ikisi de çok büyük öneme sahip olmakla beraber bunların iç içe 


geçmiş değerler olduğu aşikârdır (Uysal, 2005: 41- 59). 


3.3.2.4-Ergenlikte Sosyal Gelişim 


İnsan, yaratılışı gereği sosyal bir varlıktır. Sosyal çevre oluşturması, insanlarla ve başka 


canlılarla bağ kurması ve bunlarla sürekli ilişki içinde olması onun, sosyal bir varlık 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olduğunu göstermektedir. İnsan, dünya hayatını kendinin şekillendirmesi sonucunda olumlu ya da olumsuz geçecektir. Ayrıca insanın dünya hayatı içinde zamana ve mekâna karşı sınırlı bir varlık oluşu da gözden kaçırılmamalıdır. İnsanlarla ve diğerleriyle ilişkisi bu sınırlılık çerçevesinde gelişecektir (Akdoğan, 2004: 39). Psiko-sosyal gelişimi sonucunda çevresine karşı asla duyarsız kalmayacaktır. Ergenin, psiko-sosyal sürecinde toplumla, dinle, kültürle ve ahlakla uyum içinde olması gerekir ve beklenir. Bu uyumunda sürekli dinamik bir yapıya sahip olması ve sadece biyolojik bir süreç olarak algılanmaması gerekmektedir. Hiç şüphesiz olumlu bir uyum süreci, olumlu ilişkilere götürmektedir. 


Olumlu uyumda sağlıklı bir aileyle olabilmektedir. 


Ergenlerin ilgi ve benlik değişimlerinde bağ kurdukları gruplar çok etkili olmaktadır (Şerif, 1996: 640-641). Ergen için bu çevre o kadar etkilidir ki suç işleme oranı yüksek bir mahallede yetişenlerin ahlaki gelişimi de olumsuz gelişmekte, sakin ve huzurlu bir mahallede yetişenlerin de insani özelliklerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca çocukluk ile yetişkinlik (o kıskacına o sıkıştırılan ergenler, çevresinde kabul görememektedirler. Bu yüzden kendilerini baskı altında hissetmektedirler. Bundan dolayı hızlı bir sosyal değişimin içine girmekte ve adaptasyon süreçleri başlamaktadır. Kişilik 


oluşturmada bunların çok büyük etkisi vardır. 


3.4-ERGENLİK DÖNEMİNİN İNANÇ YAPISI 


Ergenlik dönemi ciddi anlamda uzun ve yorucu bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde ergenler, her yönden hızlı bir değişim ve gelişim sürecine girmektedirler. 
Çocukluk ile yetişkinlik arasında kendine yer edinmeye başlayacak, birtakım sorumluluklar alacak ve en önemlisi de Allah'a karşı görevleri başlayacaktır. Ayrıca bu dönemin tam olarak ne zaman başladığı ve bittiği belli olmamaktadır. Ergenlerin bütün yönlerinin tamamen kapsandığı bu dönemde, dini gelişim ve dini inanç yapıları da muhakkak etkilenmektedir. Bu etkilenme onların dine bakışlarını olumlu veya olumsuz 


olarak etkilemekle beraber hayatlarını da yönlendirmektedir. 


Ergenlerin bu dönemlerinde en belirgin özelliklerinden bir tanesi çok hızlı karar almaları ve yine çok hızlı bir şekilde değiştirebilmeleridir. Anlık karar vermelerinin ve 


değiştirmelerinin en meşhur olduğu süreçleridir. Ayrıca bu dönemde karamsarlık ve 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kararsızlık da hâkimdir. İlk başlarda dini konularda mükemmel bir kabul ve itaatin olduğu gözlemlenmektedir. Ergen, iç huzuru ve olgunluğu yakalamaya çalışmaktadır. Ama fazla sürmeden suçluluk ve günahkârlık duyguları da hâkim olmaya başlamaktadır. Biraz zaman geçince yine tevbe etmeler ve tekrar dine yönelmelerde görülmektedir. Yani bu kısır döngü ergenin tam anlamıyla inanç ve tutumlarının netleşme zamanına kadar devam edecektir 


(Hökelekli, 1993: 269-277). 


Ergenler, ilk başlarda dine karşı ılımlı olmakta ve olumlu yönelmeler sergilemektedirler. 
Böyle yapmaları onların dindar olduklarını göstermemekle beraber kendilerince bir sorgulama sürecine girdiklerini göstermektedir. Dinle ilgili bu özel sorular, onların dinden uzaklaşmalarını ya da yakınlaşmalarını gerçekleştirecek türden sorulardır. Çoğu birey bu sorulara sağlıklı cevap alamadıkları için dinden uzaklaştıklarını da vurgulamışlardır. 
Gelişimin bir süreç olarak devam etmesinden dolayı küçük yaşlarda edinilen tecrübeler, bu dönemlerinde dini benlik oluşturma için çok önemlidir. Çocukluğunda hiçbir şekilde bu tecrübeleri yaşamamış kişiler, tam manasıyla sayılanları yapamamaktadırlar. Aynı şekilde sayılanları tam olarak tecrübe edenler de belli bir zaman sonra yönelme olmayabilir. Bu kendi ve ailesindeki zıtlıklardan olmaktadır. Doldurulması en zor boşlukta işte budur 


(Jersild, 1974: 384-387). 


Ergenlik döneminin bir özelliği de soyut düşünmedir. Bu sayede dinamik bir şekilde düşünceleri değişmektedir. Ergen, bu döneminde zihin olarak bağımsız düşünmeye başlamakla beraber, ahlaki olarakta özerk düşünme dönemine girmektedir (Şentürk, 2003: 32-33). Bütün bunlarda sosyal hayatın çok büyük etkisi olmaktadır. İçindeki isyan duygusu her şeye olduğu gibi dine karşı da olmaktadır. Ama bu duygular sürekli değişmektedir. Bu yüzden ergenlikteki dini düşünceler çokça değişmektedir. Hem çok dindar hem de 


içlerinde her zaman bir şüphe barındırmaktadırlar. 

Türkiye?de yapılan çalışmalarda ortak kanı olarak Dini Gelişim Aşamaları şu şekildedir: 1- Dini şuur uyanması, 
2- Dini şüphe ve bunalım aşaması, 


3- Dini tutumların belirginleşmesidir (Hökelekli, 1993: 267). 


51 


KUŞAKLAR 


4.1-KUŞAĞIN TANIMI 


İnsanın, sosyal bir varlık olması hasebiyle topluluk halinde yaşaması ve duygularını bu şekilde yansıtması gerekmektedir. Çünkü tek başına yaşaması onun, duygu ve düşüncelerinin tam olarak belli olmasında yetersiz kalmaktadır. Birey, ilk önce ailesi içinde dünyaya gelir, daha sonra sülale, mahalle ve ülke olarak bir topluma ait olmaktadır. 
Bu şekilde belirli zaman dilimlerini kapsamalarına ve bunlar arasında farklı özelliklere sahip olmalarına kuşak denilmektedir. Kuşak kelimesi latincede “generatiun” kelimesinden çevrilmiş olup, Türkçe'de “nesil”, Osmanlıca ve Arapçada “soy, şecere” anlamına 


gelmektedir. 


İlk olarak Alman sosyolog Karl Mannheim, -The Problem of Generations/Kuşakların Problemleri- adlı makalesinde kuşak kavramını kullanmıştır. Ona göre kuşak olabilmek 


için beş unsur bulunması gerekir. Bunlar; 


A- Yeni katılımcıların kültürel süreç içerisinde yeniden ortaya çıkması, B- Kültür mirası aktarımının nedenleri etrafında yapılması, 

C- Kuşak üyelerinin sınırlı olarak herhangi birine katılabilmeleri, 

D- Eskilerin sürekli yok olması, 


E- Kuşaklar arası geçişin sürekli olmasıdır ( Mannheim, 1952: 292). 


Anne ve baba ile çocuklarının doğumları arasındaki geçen zaman dilimini kapsayan döneme geleneksel biyolojik kuşak denilmiştir (Keleş, 2013: 26). Bu tanım, bireyler arasındaki kan bağını gösterdiği için biyolojik kuşak tanımlarını karşılamıştır. Biyolojik kuşak tanımında, ebeveynler ve çocukların arasında geçen zaman aralığı önemsenmektedir. 
Yani çeyrek asrı baz alacak ve uzun yılları kapsayacak olan bir tanımı ele almışlardır. Ama 


günümüzde yapılan bu kuşak tanımlarının kapsayıcılığını yitirdiğini düşünmekteyiz. 


Sosyolojik kuşak tanımlarına baktığımızda ise aynı zaman kavramından ziyade aynı olayı 


yaşamak ve aynı kültürü oluşturmanın önemi gösterilmektedir. Kuşak; evlat ile 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evebeynlerin arasındaki geçen zamanı, yaşı ve kültürü aynı zamanda bunların farkını ifade etmek için kullanılmaktadır. Yaklaşık olarak çeyrek asırı kapsayıp aynı kültür ve zaman diliminde yaşayanlara denmektedir (Anıl, 2011: 17). Yine aynı zaman diliminde doğarak ortak noktalar oluşturan insanlara da kuşak denilmektedir (Çelik vd, 2004: 191). Başka bir tanıma bakacak olursak kuşak, bir süreç halinde devam ederek gelmiş, aynı zaman dilimlerinde dünyaya gelerek aynı sorumluluklara gark olmuş topluluğa denir (Fındık, 2013: 44). Başka bir tanımda ise kuşak, aynı zaman diliminde doğan ve dönemin sosyal hayatından ve değerlerinden beraberce etkilenenlerin oluşturduğu topluluğa denilmiştir (Altuntuğ, 2012: 204). Bunlardan başka kur'anda nesil kelimesiyle birçok ayette geçtiğini de görmekteyiz. Nesil olarak gerek öncekilerin gittiği yoldan gitmeyi tavsiye ederken, gerekse da neden helak olduklarını vurgulayarak bunların üzerinde durmuştur. Burada dikkat edilecek konu Kur'an-ın eşsiz belagatıyla hem biyolojik hem de sosyolojik olarak 


kullandığı görülmektedir. 


Her kuşağın, birbirinden farklı özellikleri, yaşamları, beklentileri ve hayat koşulları vardır (Albayrak ve Özkul, 2013: 18). Her ne kadar yaşadıkları zamandan etkilenmişlerse de bazı yönleriyle yaşadıkları zamanı ve kendinden sonra gelecekleri etkileyerek, kuşaklar arasındaki ayrımı oluşturmuşlardır. Bir toplumu toplum yapan kendilerine ait örf ve adetlerinin olmasıdır. Biriktirdikleri tecrübe ile deneyimleri, maddi ve manevi değerleri ile kültürleri yaşatacak ve de özellikle kendinden sonrakilere aktararak devam etmektedir (Erol, 2011: 390). Geçmiş kuşaklardan devralınan her şey, onlardan sonra gelecekler için değerlidir ve mutlaka korunması, yaşatılması gerekmektedir (Akpınar, 2007: 16). 


4.2-KUŞAKLARIN SINIFLANDIRILMASI 


Gruplama yapılırken genelde aynı özellikler dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu sayede aralarındaki farklar bilinir ve bundan sonraki işlemlerde kolaylaşmaktadır. Kuşakların sınıflandırılması yapılırkende buna çok dikkat edilmektedir. Bireyler birbirinden farklı olarak doğum ve yaşlarına göre sınıflamaya tabi tutulmaktadır. Sınıflama yapılan bu bireylerin tutumları, deneyimleri, anlayışları, beklentileri ve davranışlarında benzerlik 


olması beklenmektedir (Kian vd, 2013: 54). 
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Kuşakları sınıflandırırken muhahakki farklı görüşler olmaktadır. Burada genel kabul gören 


bir sınıflandırmayı ele alacağız: 


a- 1925-1945 Arası Doğanlar: Sessiz Kuşak 

b- 1946-1964 Arası Doğanlar: Bebek Patlaması Kuşağı 

c- 1965-1979 Arası Doğanlar: X Kuşağı 

d- 1980-2000 Arası Doğanlar: Y Kuşağı 

e- 2001 Ve Sonrasında Doğanlar: Z Kuşağı (Başal, 2014: 23-25). 


Günümüz çalışma hayatına baktığımızda devlet kadrolarında ve özel sektörde üç kuşağın beraber olduğunu görmekteyiz. Bebek patlaması kuşağından başlayarak Z kuşağına kadar devam eder. Bu anlamda kuşak farkı lafızları her zaman kulağımıza gelmektedir. Şu an Z kuşağı devlet kadrosunda çalışmasada özel sektörde çalıştığı aşikârdır. Ayrıca Z kuşağı devlette çalışmaya başladığında sorunları da beraberinde getirecektir. Zamanla iş düzeninin, durumlarının ve davranışlarının değişmesi yüzünden kuşakların arasında çok büyük sınıntılar olmuştur. Kuşakların hem kendi içlerinde hem de sosyal hayata adaptasyon sorunları başlamaktadır. Sıkıntıları bir yana bu şekildeki gibi kuşaklar karması görülmeye değer olacaktır. Aşağıda kuşakları genel özellikleriyle kısaca tanıtmaya 


çalışacağız. 


4.2.1-Sessiz Kuşak (1925 - 1945) 


Bu kuşak, dünya genelindeki ikinci dünya savaşını ve büyük ekonomik buhranı görenlerden oluşmaktadır. Türkiye'de ise Cumhuriyet kuşağı olarak adlandırılırlar. 
Günümüzde iş hayatından kurtularak, emekliliğin tadını çıkarmaktadırlar. Bu kuşakta ataerkil düzen gözümüze çarpmaktadır. Baba evin reisi ve yönetimin tek başıdır. Dahası erkeklerin iş hayatında aktif ve çoğunlukta olduğu görülmektedir. Anne genel itibariyle kendini eve vakfetmiş ve bütün gününü ev işleri ile çocuklara bakmakla geçirmektedir. 
Eğitim seviyesi ülke genelinde de çok düşük olduğu için erkek ve kadınların eğitim 


seviyesi açığı bir hayli fazladır (Daloğlu, 2013: 32). 


Cumhuriyet dönemi kuşakları olarak yeni kurulan bir devletin ayakta kalabilme 


mücadelesini yakinen görmüşlerdir. Genel olarak giyecek ve yiyecek kıtlığını, eğitimin çok 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az ve farklı olmasını, sağlık alanındaki yetersizlikleri ve az zamanda çok hükümet değişimlerini görmüşlerdir. Buradan anlaşılacağı üzere dış etkenlerden çok etkilenen kuşak olmuşlardır. Genel olarak gayretli ve toplum için fedakârlık ön plandadır. Kemal SUNAL filmlerinin bazılarında bu kuşağın ve zamane Türkiye'sinin genel özelliklerini çok rahat 


görebiliriz. 


Ayrıca bu kuşağın teknolojiyle ilgili sorunları olduğunu söyleyebiliriz. Teknolojiden uzak yetiştikleri için, sonrasında bunları kullanma ve adaptasyon konusunda çok büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Buna rağmen büyük çoğunlu da teknolojiyi kullanmak için heveslidir. Birçok deneme yanılma yöntemiyle bunu başardıklarını görebiliriz. Bütün bunların yanısıra durumlardan fazla şikâyet etmeyen, değişen düzene çabuk alışabilen ve 


kurallara sıkı sıkıya bağlı bir kuşaktır (Etlican, 2012: 4). 


4.2.2-Bebek Patlaması Kuşağı (1946-1964) 


II. dünya savaşından sonra dünya genelinde müthiş bir şekilde bebek doğum oranının artmasından dolayı bu ismi almışlardır. Aslında bunun nedeni tam olarak bilinmese de sosyal hayattaki nedenlerin buna etkisinin büyük olabileceği düşünülmüştür (İşçimen, 2012: 5). Bu kuşak, Türkiye'de tek partili dönemden çok partiliye geçişini, radyonun yükselişini ve ihtilallerle geçen bir dönemi görmüşlerdir. Türkiye olarak çok çalkantılı bir dönemden geçtikleri aşikârdır. Bu kuşağın, diğerlerine göre dürüstlüğe her şeyden çok önem verdikleri görülmüş ama hırsları ve karar alma oranları çok düşüktür (Özer, 2013:126). Ayrıca iş ilişkilerinde olumlu ve yapıcı bir tavırda olmalarının yanında 


danışmanlık ve yöneticilik görevleri bulunmaktadır (Daloğlu, 2013: 32). 


Türkiye'de bu kuşağın, aynı zamanda köyden kente göçün yaşandığı zaman dilimini oluşturduğu da görülmektedir. Köy hayatının yerine şehir hayatı geçerek, lüks hayatın ilk adımları atılmış olmaktadır. Yine baba evin her şeyi olmakla beraber çalışma hayatında da aktifdir. Ayrıca büyük aile tipindeki evlerde ebeveynler, kendi evebeynleri ile çocuklarına bakmışlardır. Yani geniş aile etkisini hala korumaktadır. Okuma yazma oranı çok düşük 


olduğu için kadınların bu konuda sıkıntısı büyüktür. 
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4.2.3-X Kuşağı (1965-1979) 


İlk olarak bir İngiliz müzik grubunun adı olan X, daha sonra bir kuşağın ismi olmuştur. 
Dünya geneline baktığımızda; Challenger faciası, Berlin duvarının yıkılması ve Petrol krizi yaşanmasının yanında, Türkiye'de ise siyasetin sağ-sol çatışmaları, sinemanın çıkması ve televizyonların eve girmesi olmuştur (Türk, 2013: 19). Türkiye'de bu dönemde tam bir iç kargaşa havası hâkim olmakla beraber sokaklarda can güvenliği yok olmuş ve herkes 


kendinden olmayana nefretle bakmaya başlamıştır. 


Dünya geneline bakacak olursak bu kuşak öncekilerin sıkıntılarını çekmiştir. Çünkü kendinden öncekilerin çok rahat ve refah yaşam düzeyinde yaşadıkları görülmüştür. Bu kuşağın sürekli çalışmaya ve kazanmaya odaklandıkları ve gelecek kaygısı yaşadıkları görülmektedir (Altuntuğ, 2012: 205). Yaşadıkları her günün, ertesi günden çok farklı olduğu için çok belirsizlik olması onları yıpratmıştır. Hayat pahalılığı ve genel yetersizlik de eklenince bu kuşağın ayakta kalması bile mucize olmuştur. Dahasında bu kuşak, kendinden önce ve sonrakilerin çeşitli özelliklerinden dolayı bir türlü kendileri olamamış ve sürekli arada yaşamalarından dolayı bunlara kayıp kuşak da diyebiliriz. Çünkü bu kuşağın yetiştirdiği çocuklar, Y kuşağını olmuşturmakla beraber dünya geneli şekillenmeyi de etkilemiştir. Köşeyi dönme diye tabir edilen kısa yoldan zengin olma hayali bu kuşağın belirgin özelliklerindendir. Serbest meslekte çalışıp zengin olmak devlet memurluğundan 


daha değerlidir. 


Teknolojiyi hayatlarına zorunlu olarak sokmaları, iş hayatında terfiye çok önem vermeleri, sosyalleşmeye önem vermeleri vb. daha birçok örneğin en odağında para bulunmaktadır. 
Toplumda statü kazanma ve rahat bir yaşam için para kazanmak çok önemlidir. Özellikle bu kuşakta gelecek kaygısından dolayı, kendilerini garantiye alma şekli de olmuştur. 


Çünkü para kazanmak zor olduğu için nasıl kazandığının önemi yoktur. 


Aile içine baktığımızda aile içi sorunlar paylaşılıyor, konuşma hakkı veriliyor ve görüşlere saygı duyuyorlardı. Böylece karşılıklı sevgi ve saygının yanında fikirlere çok önem verilmiştir. Aile içindeki akşam yemekleri adeta terapi görevini üstlenmiş ve aile içi bütün 


kararlar burada alınmıştır. Bunun yanında çocuk yetiştirme tarzları kendilerine has 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olmuştur. Kendilerini ifade etmeleri, özgüvenlerini arttırdığı için sorun çözmede çok iyidirler. Bu onların kendi başlarına idare edebildiklerinin örneği olmuştur. Ayrıca her şeyi 


tecrübe etme ve ısrarlı olmaları, onlara hayatlarında çok yardımcı olmuştur. 


4.2.4-Y Kuşağı ( 1980-2000) 


İlk başta isimlerinin bu şekilde olmasının nedeni çok sorgulayıcı bir yapıya sahip oldukları için “why? kelimesinin kısalmış hali olmuş ve Türkçede ise Y harfini almışlardır (Kuru, 2014; 2). Teknolojinin, dünya çapındaki terörün, savaşların, sosyal haberleşmenin çok hızlı yaşandığı bir dönemde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Bu zaman diliminde altyapıların iyileşmesi, sağlık reformları, mali iyileşme vb. daha birçok hayati refah düzeyinin artması gibi şeyleri görmüşlerdir. Bu kuşağın diğerlerinden farkı çok aşırı bir şekilde teknoloji bağımlısı olmalarıdır. Çünkü yeni gelişen teknolojiyi tanımayı ve kullanmayı çok 


istemişlerdir. Dünyanın her yerinde bu kuşak genel olarak aynı özellikleri göstermiştir. 


Bu kuşağın karşılaştıkları sorunları çözme şekilleri, haksızlığa karşı dik duruşları, yeniliklere açık olmaları, teknolojiyi iyi kullanmaları ve ideallerinin peşinden samimi bir şekilde koşmaları en genel özelliklerindendir. Onları bir önceden ayıran en belirgin özellikleri çoklu kimliğe sahip olmalarıdır (Sargut, 2010: 20). Bu zaman zarfında küreselleşme olgusu kendini göstermeye başlamıştır. Küreselleşme sayesinde de her şeyden anında haberdar olmuşlardır. Tüketim çağına uygun yaşayan bir kuşaktır. 
Kendinden öncekilerin teknolojiyle imtihanını, bu kuşak eğlenceye çevirmiştir. Yani 


teknolojik olan her şeyi anında ve eğlenceli bir şekilde yapabilmişlerdir. 


Bu kuşağı, sabır konusunda çok büyük sıkıntısı vardır. Her şeye çok çabuk ulaştıkları için yokluğa karşı bağışıklık kazanamışlardır. Çünkü kendinden öncekiler bu konularda çok sıkıntı çektikleri için kendinden sonrakilere daha rahat bir ortam bırakmaya çalışmışlardır. 
Ayrıca bu dönemin çocuklarına bakacak olursak aşırı korunan bir yapıdadır. Karşılarında her şeyi kendilerinin düşündüğü ve yaptığı bir ebeveyn türü vardır. Bu çocukların ilerde kendi gölgelerinden bile korkacağı aşikârdır. Çocuk büyütmede çok büyük sorunlarla 


karşılaşmışlardır. 
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Eğitimin bu kuşak için önemi çok büyüktür. Günümüzde makam, mevki sahibi ve ayrıca akademik kariyer yaptıkları görülmüştür (Etlican, 2012: 6). İş yerlerindeki müthiş uyum ve çalışma azimleri sayesinde hem enerji hem de yenilikleri beraberlerinde getirmişlerdir (Yüksekbilgili, 2013: 344). Huzursuz oldukları yerde barınamamışlar ve ayrılmanın yolunu aramışlardır. Çünkü bireysel özgürlük, onlar için yemek, içecek kadar büyük öneme 


sahiptir. 


4.2.5-Z, Kuşağı (2001 Ve Sonrası) 


Bu kuşağın doğum tarihleri konusunda araştırmacılar tarafından kesin bir fikir birliği olamamıştır. Kimileri 2000 yılı ve sonrasını sayarken, kimileri de 1990 yılı sonrasını bunlara dahil etmiştir (Baran, 2014: 20). Ama şu kesindir ki teknolojinin enlerini kullananlar olmuşlardır. Aynı anda birçok işi yapabildikleri için de M kuşağı olarak da anılmışlardır (Toruntay, 2011: 82). Bu kuşak teknolofinin bütün nimetlerini en iyi şekilde kullanmakla beraber aynı zamanda kötü yüzünü de görmüştür. Teknolofi bağımlısı olarak yalnızlığında en derinini yaşamışlardır (Aydın, 2013: 36). Bundan dolayı onlarla anlaşma ve kaynaşma çok zor olmaktadır. Teknolofinin güdümünde çok farklı bir dünya yaşamaktadırlar. Bu dünya onların hem fiziki hem de psikolofilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun sonucunda diğerlerinden birçok yönden farklı ve geleceğe bu 


farklılıkla yön verecek bir kuşak oluşmuştur. 


Sürekli teknolofinin içinde olmaları gerçek hayatlarında sıkıntıya girmesine sebep olmaktadır. Çünkü ikisini birbirinden ayırma da zorlanmaktadırlar. Ayrıca Z kuşağı, yeni medya araçları olan taşınabilir teknoloyiyi her anlarında yanlarında tutmuşlardır (Berkman, 2009: 23). Şunu belirtelim ki aile içi anlaşmazlıkların, sözden anlamayanların ve asla doymayanların kuşağı olmuşlardır. Çünkü karşımızda her anlamda şımartılmış bir kuşak bulunmaktadır. Ev ile dışarısı çok farklı kişilik özelliklerinin yaşanmasına da sebebiyet 


vermiştir. Ayrıca bu kuşağın ilk defa 31 Mart yerel seçimlerinde oy verdikleri görülmüştür. 


58 


II. BÖLÜM 


ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUMLARI 


Araştırmamızın bu bölümünde elde edilen verilerle beraber bilişsel, neden ve sonuç alt boyutlarına göre analiz ve istatistikleri ortaya konmaya çalışılacaktır. A yrıca katılımcıların 


olgusal kimliklerine de bakılmıştır. 


2.1-ÖRNEKLEM GRUBUNUN SOSYAL PROFİLİ 


Anket çalışmasında olgusal kimliklerini belirten sorular, onları daha iyi tanımak içindir. 
Çünkü verilen cevaplarla bu bilgilerin birbirini tamamlaması gerekmektedir. Anket çalışması özelden yola çıkarak genel bilgilere ulaşmayı hedeflemektedir. Yani geneli ölçen bir çalışmada bunlar detaylı bir şekilde öğrenilirse daha net sonuçlara ulaşılabilir. 
Örneklem grubunu tanımak için sorduğumuz sorularda şunlar bulunmaktadır; Cinsiyetiniz, Kaç yaşındasınız, Öğrenim durumunuz nedir, Ailenizin geliri ortalama aylık ne kadardır, Kendinizi dini yönden nasıl tanımlarsınız? (dindar, ateist vs.), Sahip olduğunuz mevcut dini bilgi ve kültürü en çok kimlerden edindiniz, Babanızın mesleği nedir, Hayatınızda Kur'an'ı hiç baştan itibaren anlamıyla okudunuz mu, Hayatınızda tam olarak en son 


okuduğunuz dini kitabın türünü yazabilir misiniz? 

2.1.1- Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 
Cinsiyet, olaylar karşısında verilen tepkileri belirlemede çok önemli bir yere sahiptir. 
Çünkü aynı olay karşısında kadın veya erkeğin vereceği tepkiler farklılaşmaktadır 


(Kızılçelik-Erjem, 1996: 104). 


Tablo 15. Cinsiyete Göre Dağılımı 


Kişi Sayısı | Te 


Kadın 223 55.8 
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Tablo 15 (Devamı) 
Erkek 177 44.3 


Anketimize katılanların 7655. 8”ini bayanlar, 9044. 3”ünü de erkekler oluşturmaktadır. 
Anket uygulanırken her ne kadar bu oranlar eşit tutulmaya çalışılsada maalesef erkek katılımcıların ilgisiz tavırlarından dolayı böyle sonuçlanmıştır. Birçok erkek katılımcı en 


başta katılmak istemediğini belirtmiştir. 

2.1.2- Katılımcıların Yaş Faktörüne Göre Dağılımı 
Yaşanan olaylar karşısında bireylerin yaşlarının ayırıcı bir faktör olduğu kesindir. Çünkü her yaşın kendine ait özellikleri vardır. Hayatı anlamlandırmaya başlama zamanı, aynı zamanda olgunlaşmaya başladığını da göstermektedir. Ayrıca yaş faktörü aileden başlayıp 


birçok alanda bireyi anlamamız için bilgilerde sunmaktadır. 


Tablo 16. Yaşa Göre Dağılımı 


Kişi Sayısı To 


14-17 271 67.8 
18-20 129 0 


Görüldüğü üzere anketimize “o 67. 8'i 14-17 yaş aralığınından, “o 32. 3'ü ise 18-20 yaş aralığınından oluştuğu görülmüştür. 14-17 yaş aralığı ergenliğin ilk dönemini oluşturmaktadır. Bu yüzden bu yaş grubu kendilerini ispat etme ve kanıtlama olaylarına çokça girişmektedirler. Diğer yaş grubu olan 18-20 ise son dönem ergenlik dönemini oluşturmaktadır. Ayrıca bu yaş aralığı ergenliğin son döneminde olduğu için daha isteksiz 


ve kararsız kaldıkları gözlemlenmiştir. 
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2.1.3- Katılımcıların Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı 


Bilgi ve birikimini muhafaza edip ilerletebilen devletler her zaman tarih sahnesinde yerini koruyabilmiştir. Çünkü kendi içlerindeki bu düzen sonucu ilerlemeyi başarabilmişler ve dahasında bilgilerini değerlendirebilmişlerdir. Öğrenim durumunun sonuca etkisinin olacağını düşündüğümüz için burada kullanmak istedik. Çünkü insan öğrendikçe bilgi 


sahibi olmakta ve hayatında mutlaka kullanmaktadır. 


Tablo 17. Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı 


Kişi Sayısı ) eç 
Ortaokul 9 2.3 
Lise 374 93.5 
Üniversite 17 43 


Katılımcıların eğitim durumlarına göre 7/62. 3”ünü ortaokul, 70 93. 5”ini lise, “o 4. 3”ünü de üniversite oluşturmuştur. Lisede öğrenim görenlerin büyük yoğunlukta olduğu görülmektedir. Bu yoğunluk araştırmamızın doğru bir şekilde ilerlediğini göstermiştir. 
Ayrıca ergen yaş grubunun bu yaş aralığında olduğu da görülmektedir. Ayrıca katılımcı seçme konusunda doğru hareket ettiğimizde görülmüştür. Gerek katılımcıların seçilmesi gerekse yoğunluğun lisede olması anketimiz açısından doğru sonuçlar alabilmemizi 


sağlayacaktır. 


2.1. 4- Katılımcıların Gelir Durumlarına Göre Dağılımı 


Bireylerin aile gelir durumları araştırmaların kapsamlı olması bakımından önem arz edeceği düşünülür. Çünkü bireyin çocukluğundan ergenliğine ve daha sonralarındaki maddi durumunun muhakkak yaşamına ve kararlarına etki edeceğini düşünülür. Gelir durumu aile hakkında çok geniş bilgiler verebilir. Bu yüzden ailelerin aylık gelirlerinden dolayı yaşamları çok yönlü şekillenebilir. Fakir aileler ile zengin ailelerin inanç ve 


61 


tutumları arasında çok büyük farklar oluşabilmektedir. Ayrıca gelir durumunun yükselmesi inancın azalmasına sebep olmaktadır (Karaşahin, 2007: 185). Çalışmamızda da aynı 


sonuca ulaştık. 


Tablo 18. Gelir Durumlarına Göre Dağılımı 


Kişi Sayısı | 76 
1500-2500 131 32.8 
2500-3500 122 30.5 
3500-4500 85 21.3 
4500 ve üstü 62 15.5 


Katılımcılardan © 32. 8'inin 1500-2500 aylık gelire sahip olduğu, © 30. 5”inin 2500-3500 aylık gelire sahip olduğu, © 21. 3”ünün 3500-4500 aylık gelire sahip olduğu ve “o 15. 
5”inin ise 4500 ve üstü aylık gelire sahip olduğu görülmüştür. Araştırmamıza katılanların yarısından fazlası ülke geneli asgari ücrete tabi olanlardan oluşmaktadır. Anket doldurma esnasında aylık gelir durumları iyi olanların temel ihtiyaçlarının yanında sosyal hayata da aktif olarak katıldıklarını söylemişlerdir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi gelir düzeyi arttıkça dini tutum ve davranışların azaldığı görülmektedir. Bütün bunların kişisel doyumla ilgili olduğunu düşünmekteyiz. Anketimize katılan ergenlerin yaşları göz öünüe alınırsa ebeveynlerinin X kuşağına mensup olduklarını düşünürsek para kazanmak onlar için çok 


önemlidir. Nasıl ve ne şekilde olmasının önemi olmayabilir. 


2.1.5- Katılımcıların Kendilerini Dini Yönden Tanımlama Durumlarına Göre 


Dağılımı 


Din, Otto”nun en genel ve kısa ifadesiyle kutsalın tecrübesi olayıdır. Bu tanımın kısa ama çok derin anlam ifade ettiği aşikârdır. Bu tecrübe şekli her dine ve haliyle her kişiye göre değişmektedir. Buradan hareketle kişinin inancı, zamanla hayatının tamamını kapsamakta ve şekillendirmektedir. Türkiyede yapılan bir araştırmada dini kimlik tanımlaması sorulurken 7099 müslüman olduğunu, mezhepsel kimlik sorulduğunda ise 7682”sinin sünni 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Hanefileri olmuştur. Burada dikkat çekilecek husus dini kimlik sorulduğunda Müslüman 


kimliğini vurgulamalarıdır (Güngör, 2007: 65). 


Tablo 19. Dini Yönden Tanımlamalarına Göre Dağılımı 


Kişi Sayısı | Te 
Dindar 233 58.3 
Müslüman 123 30.8 
Desit 12 3.0 
Ateist s) 1.3 
Diğer Zi 6.8 


Anketimize katılanların “o 58. 3”ünün kendini dindar olarak tanımladığı, “o 30. 8”inin kendilerini Müslüman olarak tanımladığı, o 3. O'ının kendilerini deist olarak tanımladığı, “o 1. 3'ünün kendilerini atesit olarak tanımladığı ve “6 6. 8”inin ise diğer olarak tanımladıkları görülmüştür. Burada diğer grubunun içinde “alevi, nihilist, hiçbir şeye inanmam, hiçbir şey, hiç, bilmiyorum, gibi ifadeler kullanmışlardır. Kendini dindar olarak tanımlayanların dini vecibeleri yapmakla beraber sünnet üzere yaşadıklarını, Müslüman olarak tanımlayanlar merkezlerine dini almalarına rağmen bazen aksaklıklar veya uygulamada eksiklikler olduğunu söylemişlerdir. Onlara göre tam manasıyla yapıldığında 


dindar, biraz eksiklik olduğunda ise Müslüman olduğunun sonucu çıkarabiliriz. 

2.1.6- Katılımcıların Dini Bilgi Edinme Yolları Durumlarına Göre Dağılımları Bireyler, ailelerinden çocukluk yıllarından itibaren dini bilgilerini almaktadırlar. Ailede bu işi ilk olarak anne üstlenmektedir. Ailede önce anne, baba ve büyük kardeşler sıralamasıyla 


küçüklere dini bilgiler öğretilmektedir. Sonralarında evin dışına çıkarak kendilerine göre 


gerekli bilgilerini bu şekilde gidermeye çalışırlar. 
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Tablo 20- Dini Bilgi Edinmelerine Göre Dağılımı 


Kişi Sayısı 1 76 

Aile 285 71.3 
Okul 36 9.0 
Medya 4 1.0 
Cami 24 6.8 
Kendi kendime 27 6.8 
Tarikat/cemaat 21 3.3 


Katılımcıların 76 71. 3”ünün aileden dini bilgi aldıkları, “o 9. O'ının dini bilgiyi okuldan aldıkları, 76 1. O'ının medyadan dini bilgiyi aldıkları, 906. 8'inin camiden dini bilgiyi aldıkları, “66. 8'inin kendi kendilerine dini bilgiyi aldıkları ve © 5. 3”ünün de tarikat ile 


cemaatlerden dini bilgilerini aldıkları görülmüştür. 


Tabloya bakıldığında büyük farkla ailenin çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun sebebi çocuğun ilk örneklerinin ve öğretenlerinin ailesi olmasındandır. Çocuk ailesinin dini veya inancı üzere şekillenir. Kız çocuklarının babaya, erkek çocuklarının anneye olan bağlılıkları aşikârdır. Daha sonra erkeğin babasını, kızında annesini tamamen örnek alması ve hayatlarında bunu göstermesi de normaldir. Bunun sonucu olarak çocuğa bakınca ailesi hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Aile bilgisini kendine yeterli gören ergen arayış içine girmeyerek normalleşir. Ama ailesiyle zıtlaşmaya dinden başlarsa bu arayış giderek anormal bir hal almaya başlar. Aile bireylerinin dinlerinden uzaklaşarak yeni oluşan gruplarada meyletmeye başlar. Medya'nın etkisinin çok az olduğu görülse de günümüzde 


medyanın etkisinin çok büyük olduğunu düşünmekteyiz. 


2.1.7- Katılımcıların Baba Mesleklerine Göre Dağılımları 


Toplumun en temel birimini aile oluşturur. Ailesini geçindirme işininde babaya ait olduğunu düşünürsek babanın önemi büyüktür. Aynı zamanda kadının çalışıp ailesini 


geçindirme gayesi olmamakla beraber onun en güzel görevinin çocuklarına anneliğin 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yanında öğretmenlikte yapması diyebiliriz. Yine X kuşağı için yatırım yapmak ve para 


biriktirmek çok önemlidir. Y kuşağı ise daha farklı sektörlerde çalışmayı ve kazandığı 


parayı keyfince harcamayı düşünmektedir. 


Tablo 21- Baba Mesleklerine Göre Dağılımı 


Kişi Sayısı | fo 

Memur 60 15.0 
Serbest meslek 228 57.0 
Asker i 1.0 
Din görevlisi 10 20 
İşçi 58 14.5 
Emekli 26 6.5 
Diğer 14 3.5 


Katılımcıların baba mesleklerine bakacak olursak © 15. O'ının memur olduğu, 70 57. 


O'ının serbest meslekte olduğu, 76 1. O'ının asker olduğu, © 2. 5”inin din görevlisi olduğu, 


“o 14. S'inin işçi olduğu, “o 6. S'inin emekli olduğu, 903. 5”inin diğer meslekte olduğu 


görülmüştür. Burada diğer meslek grubun açıklamak gerekirse; işi yok, belediye başkanı, 


vefat etti, belirsiz, bilmiyorum gibi şeylerin yazılmıştır. Ayrıca meslek dağılımının bu 


şekilde çıkmasının belirlenen bir şey olmadığını belirtelim. 


2.1.8- Katılımcıların Kur'an Okuma Durumlarına Göre Dağılımları 


Kur'an-ı Kerim; islam dininin kutsal kitabıdır. Müslümanlara göre İlahi kitapların içinde 


günümüze kadar bir harfi bile değişmeden gelebilmiş tek kitaptır. Ayrıca bütün insanlığı 


ilgilendiren evrensel bir yapıya sahiptir. 
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Tablo 22- Kur'an Okumaya Göre Dağılımı 


Kişi Sayısı | 76 
Birkaç suresini okudum 90 22.5 
Sadece arapça okudum 95 23.8 
Tamamen mealini okudum 43 10.8 
Ayetlerin yorumlarını okudum | 98 24.5 
Hiç okumadım 74 18.5 


Dağılımlara baktığımızda 6 22. 5”inin birkaç suresini okudum olarak işaretlediği, “6 23. 
8'inin sadece Arapçasını okudum olarak işaretlediği, “© 10. 8'inin tamamen mealini okudum olarak işaretlediği, “6 24. 5”inin ayetlerin yorumlarını okudum olarak işaretlediği, 


“o 18. 5”inin hiç okumadım olarak işaretlediği görülmüştür. 


Kur'an-ı Kerimin birkaç suresini okuyanlar ile ayetlerin yorumlarını okuyanlar, ailelerinin kendilerine öğretmediklerini ya da herhangi bir yere öğrenmeleri için göndermediklerini, sadece Arapçasını okuyanlar ise anlamını bilmediklerini söylemişlerdir. Hiç okumayanların oranının diğerlerine yakın olduğunu görmekteyiz. Bu durum ergen yaş grubu arasında dini tutum ve inançların değişmeye başladığını, deizme meyletmelerin 


bşladığını ve inanılan dinin kutsal kitabının eskisi kadar önemli olmadığını gösteriyor. 


2.1.9- Katılımcıların Dini Kitap Okuma Durumlarına Göre Dağılımları 


Adaylara dini kitap okuyup okumadıkları sorulmuştur. Bunun sebebi ise desitlik eğilimin 


bilgi boyutuna dair fikir sahibi olmak içindir. 
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Tablo 23- Dini Kitap Okumalarına Göre Dağılımı 


Kişi Sayısı | 76 

İlmihal 23 5.8 
Dini liderin kitabı 16 4.0 
Kur”an meali 80 20.0 
İslam düşüncesi kitabı 112 28.0 
Tam bir kitap okumadım | 145 36.3 
Dini roman 24 6.0 


Tabloya baktığımızda © 5. 8'inin ilmihal okuduğu, © 4. O'ının dini liderin kitabını okuduğu, o 20. 0”ının kuran meali okuduğu, *6 28. O'ının islam düşünce kitabı okuduğu, 


“0 36. 3”ünün tam bir kitap okumadığı ve “6 6. O'ının dini roman okuduğu görülmüştür. 


Burada gençliğin basılı yayınlara ilgisinin azlığından bahsedebiliriz. Zaten ergenlerinde bu konuda sıknıtılarının olduğu görülmektedir. Görüşme sırasında ilgilerini çekmediği için okumadıklarını ama güncel bir romanın ilgilerini çekerse okuyabileceklerini söylemişlerdir. Basılı yayının yanında telefon ve tabletten okumayı daha çok benimsediklerini, ayrıca bir kitabın özeti varsa öncelikle onu okumayı daha çok 


istediklerini söylemişlerdir. 
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2.2.-ÖRNEKLEM GRUBUNUN BİLİŞSEL, NEDENLER VE SONUÇLARINA 
ETKİ EDEN FAKTÖRLER 


2.2.1- Katılımcıların Cinsiyete Göre Bilişsel, Neden Ve Sonuca İlişkin Tutumları 


Tablo 24. Katılımcıların Bilişsel Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Cinsiyete Göre T-Testi Sonucu 


Cinsiyet Kişi Sayısı ) X S Sd T 
Kadın 223 .83311 2.0826 .05579 398 
Erkek 177 .81842 2.0235 .06152 

P>.05 


Katılımcıların bilişsel alt boyut tutumlarının ortalama puanlarının cinsiyete göre t testi sonuçları tablo 24'de verilmiştir. Buna göre katılımcıların bilişsel alt boyutu tutumlarının 


toplam puanları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı görülmektedir. 


Tabloya baktığımızda bayan katılımcıların bilişsel alt boyut tutumlarının ortalama puanlarının X —.83 olduğu, erkek katılımcıların bilişsel alt boyut tutumlarının ortalama puanlarının X -.81 olarak hesaplandığı görülmektedir. Tablomuz varyans eşitliği 


varsayımına göre alınmıştır. 


Tablo 25. Katılımcıların Nedenler Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Cinsiyete Göre T-Testi Sonucu 


Cinsiyet 


Kişi Sayısı ) X S Sd T 


Kadın 


223 


3.2915 


05598 


398 
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Tablo 25 (Devamı) 


Erkek 177 .85425 Z.ə972 .06421 


Katılımcıların nedenler alt boyutu tutumlarının ortalama puanlarının cinsiyete göre Ti testi sonuçları tablo 25'de verilmiştir. Buna göre katılımcıların nedenler alt boyut tutumlarının 


toplam puanları ile cinsiyetleri arasında anlamlı farklılaşma olmadığı gözlemlenmiştir. 


Tabloya baktığımızda bayan katılımcıların nedenler alt boyutu tutumlarının ortalama puanlarının X —.83 olduğu ve yine erkek katılımcıların nedensel alt boyut tutumlarının ortalama puanlarının X “.85 olarak hesaplandığı görülmektedir. Tablomuz varyans eşitliği 


varsayımına göre alınmıştır. 


Tablo 26. Katılımcıların Sonuç Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Cinsiyete Göre T-Testi Sonucu 


Cinsiyet Kişi Sayısı | X. S Sd T 
Kadın 223 1.00604 2.6525 .06737 398 
Erkek 177 .96765 2.4661 .07273 

p>.005 


Katılımcıların sonuç alt boyutu tutumlarının ortalama puanlarının cinsiyete göre Ti testi sonuçları verilmiştir. Buna göre katılımcıların sonuç alt boyutu tutumlarının toplam 


puanları ile cinsiyetleri arasında anlamlı farklılaşmanın olmadığı gözlemlenmiştir. 


Tabloya baktığımızda kız katılımcıların sonuç alt boyutu tutumlarının ortalama puanlarının X 1.00 olduğu yine erkek katılımcıların sonuç alt boyut tutumlarının ortalama puanlarının X -.96 olarak hesaplandığı görülmektedir. Tablomuz varyans eşitliği 


varsayımına göre alınmıştır. 
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2.2.2- Katılımcıların Yaşlarına Göre Bilişsel, Neden Ve Sonuca İlişkin Tutumları 


İnsanoğlu doğduğu günden beri sürekli çevresiyle etkileşim içinde olmuştur. Bu etkileşim onu sosyal bir boyuta sürüklemiştir. Dahası bu süreç zarfında fikirleri sürekli değişmektedir. Dindarlık düzeyi ile dindarlık algısı çocukluktan başlayan ve ihtiyarlığa kadar devam etmekle beraber sürekli olarak değişmektedir (Günay, 1999: 75). 


2.2.2.1-Bilişsel Alt Boyut 


Tablo 27. Katılımcıların Bilişsel Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Yaşlara Göre Analizi 


N X S 
14-17 271 2.0188 .76169 
18-20 129 2.1337 .94569 
Toplam 400 2.0565 .82613 


İki grup arasındaki karşılaştırmaya göre 14-17 yaş grubunun (2.01) diğer gruba göre daha olumsuz tutum içinde oldukları görülmüştür. 18-20 yaş grubunun deizmle ilgili bilişsel farkındalığa (2.13) değerinde sahip olduğu görülmüştür. 18-20 yaş grubunu ergenliğin son dönemlerinde oldukları görülür. Son ergenlik dönemi firtınanın geçerek yerini durgunluğa bırakma zamanıdır. Bu zaman diliminde düşüncelerin yavaş yavaş kesinleştiği görülür. 18- 
20 yaş aralığının deizmle ilgili bilişsel farkındalığa sahip olması bilerek ve isteyerek 
yaptıklarını ve zamanla hayatlarına tatbik etmeye başladıklarını gösterir. 14-17 yaş aralığında fikir ve düşüncelerde netleşme olmadığı ve sürekli değiştiği için diğerinden 


düşük çıktığını söylenebilir. 


Tablo 28. Katılımcıların Bilişsel Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Yaşlara Göre Anova Sonucu 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a, Kareler Toplamı Kareler Ortalaması 


Gruplararası 1.194 1 1.194 1750 
Gruplariçi 271.121 398 |.681 
Toplam 212215 399 


P-.005 


İki tabloyu beraber değerlendirirsek deizmle ilgili bilişsel alt boyut tutumlarının yaşlara göre farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Katılımcıların yaş grupları bilişsel boyutu etkilemiştir. Yaşları 14-17 ile 18-20 grubu arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmaktadır. 
Yaşları büyüdükçe bilişsel anlamda olumlu artış olmakla beraber yaşları küçüldükçe bilişsel anlamda olumsuz yönde artış gözlemlenmiştir. Bunun nedeninin ergenliğin son dönemlerinde dini tutum ve davranışlar ile fikir ve düşüncelerde netleşme başladığından 


kaynaklanabilir. 


Tablo 29. Katılımcıların Neden Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Yaşlara Göre Analizi 


N X. S 
14-17 271 3.1863 .83879 
18-20 129 3.1085 .89095 
Toplam | 400 3.1613 .85562 


İki grup arasındaki karşılaştırmaya göre 14-17 yaş grubunun deizmle ilgili nedenler boyutuna diğer gruba göre (3.18) daha olumlu tutum içinde oldukları görülmüştür. 18-20 yaş grubunun ise deizmle ilgili nedenler farkındalığında (3.10) olumsuz bir tavra sahip olduğu görülmüştür. 14-17 yaş grubunun olumlu çıkmasının nedeni, fikir ve düşüncelerindeki hızlı değişimlerden dolayı karar verememeleri olabilir. Gün içinde bile aynı konu hakkında fikirleri değiştiği için deizm hakkında da bu tutuma sahip oldukları 


düşünülebilir. 


71 


Tablo 30. Katılımcıların Neden Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Yaşlara Göre Anova Sonucu 


KR Kareler Toplamı —. Kareler Ortalaması — 


Gruplararası 3 .396 
Gruplariçi 291.570 


İki tabloyu beraber değerlendirdiğimizde deizmle ilgili nedenler alt boyut tutumlarının yaşlara göre farklılık göstermediğini söyleyebiliriz. Katılımcıların yaş grupları neden boyutunu etkilememiştir. Yaşları 14-17 yaş grubu ile 18-20 yaş grubu arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamaktadır. Yaş ilerledikçe nedenler boyutunda herhangi bir değişiklik 


olmadığını söyleyebiliriz. 


Tablo 31. Katılımcıların Sonuç Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Yaşlara Göre Analizi 


N X S 
14-17 271 2.5996 .96669 
18-20 129 2.5078 1.04533 
Toplam | 400 2.5700 .99235 


İki grup arasındaki karşılaştırmaya göre 14-17 yaş grubunun deizmle ilgili sonuç boyutunun (2.59) olarak olumlu tutum içinde oldukları görülmüştür. 18-20 yaş grubunun ise deizmle ilgili sonuç farkındalığına (2.50) olumlu bir tavra sahip oldukları görülmüştür. 
İlk ergenlik döneminin fikir ve düşünce yapısı sürekli değişme gösterdiği için deizm eğilimlerinin olumlu çıktığı söylenebilir. Diğer yaş grubunun olumsuz çıkması bu yaşlarda dini tutum ve düşüncelerin yavaştan belirginleştiği ve farkında oldukları için çıktığı düşünülebilir. 
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Tablo 32. Katılımcıların Sonuç Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Yaşlara Göre Anova Sonucu 


Kareler Kareler 


Gruplararası .738 


Gruplariçi 302177 


İki tabloyu beraber değerlendirirsek deizmle ilgili sonuç boyutu tutumlarının yaşlara göre farklılık göstermediğini söyleyebiliriz. Katılımcıların yaş grupları sonuç boyutunu etkilememiştir. Yaşları 14-17 ile 18-20 arasındaki ergenlerde anlamlı bir farklılaşma olmamaktadır. Ergenlik döneminin ilk başları kabul edilen 14-17 yaş aralığında genellikle isyan hareketlerinin olduğu ve başta ailesi olmak üzere her şeye karşı çıktıkları görülür. Bu karşı çıkış onları hem tedirgin etmekte hem de güç kuvvet vermektedir. Ayrıca kendilerini 


kanıtlamak için sürekli bunu kullanabilirler. 


2.2.3- Katılımcıların Öğrenim Durumlarına Göre Bilişsel, Neden Ve Sonuca İlişkin 


Tutumları 


Tablo 33. Katılımcıların Bilişsel Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Eğitim Düzeylerine Göre Analizi 


N X S 
Ortaokul 9 2,0648 ,81626 
Lise 374 2,0399 ,81235 
Üniversite 17 2,4167 1,07610 
Toplam 400 2,0565 ,82613 
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Grupların kendi içlerindeki karşılaştırmaya göre bilişsel boyutta lisede eğitim öğretim görenlerin (2,03), ortaokul ve üniversitede eğitim öğretim görenlerden daha olumsuz bir tutum içinde olduklarını söyleyebiliriz. Lise grubunun dışındaki ortaokul ve üniversite gruplarının daha olumlu tutum içinde oldukları görülmektedir. Ortaokul grubu (2,06) iken 


üniversite grubu (2,41) olduğunu görmekteyiz. 


Tablo 34. Katılımcıların Bilişsel Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Eğitim Düzeylerine Göre Anova Sonucu 


Kareler Kareler F Sig. 


Gruplararası 2.309 2 1.155 1.698 .184 
Gruplariçi 270.006 307 .680 
Toplam 272315 399 


Yukarıda iki tabloyu beraberce değerlendirirsek eğitim durumlarının bilişsel boyuta göre herhangi farklılık göstermediğini ve anlamlı bir farklılaşma olmadığını söyleyebiliriz. 
Katılımcıların eğitimleri bilişsel boyutta değişiklik yapmamıştır. Ama eğitim durumunun bireyin bilişsel dünyasında etkili olduğu söylenebilir. Çünkü eğitim düzeyi arttıkça bireyin 


dini olan her şeyi ya tamamen reddettiği ya da sorgulamaya başladığı görülüyor. 


Tablo 35. Katılımcıların Nedenler Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Eğitim Düzeylerine Göre Analizi 


N X S 
Ortaokul 9 2,6111 1 ,71928 
Lise 374 3,1788 1 ,84248 
Üniversite 17 3,0662 1 1,12423 
Toplam 400 3,1613 | ,85562 


74 


Grupların kendi içlerindeki karşılaştırmaya göre nedenler boyutun ortaokulda eğitim öğretim görenlerin (2,61), lise ve üniversitede eğitim öğretim görenlerden daha olumsuz bir tutum içinde olduğunu söyleyebiliriz. Lise (3,17) ve üniversite (3,06) gruplarının nedenler hakkındaki tutumlarının ortaokula göre daha olumlu tutum içinde oldukarını söyleyebiliriz. Lisedeki akran grubunun diğerlerine göre bireyin üzerinde daha etkili ve baskın olduğu, fikir ve düşüncelerin burada değişmeye başladığı ve lisenin diğerlerine göre 


bireyin hayatında önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. 


Tablo 36. Katılımcıların Nedenler Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Eğitim Düzeylerine Göre Anova Sonucu 


Kareler Kareler F Sig. 


Gruplararası 2.993 2. 1.496 2.055 .129 
Gruplariçi 289.107 397 .728 


İki tablonun genel değerlendirmesine bakacak olursak nedenler alt boyutunun eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı görülmektedir. Eğitim öğretim durumları arttıkça deizmin nedenler tutum ve davranışlarında artma olmadığını görmekteyiz. Deizme neden inanması gerektiğinin hayatlarında önemli olmadığını 


görmekteyiz. Ama hayatlarında kendilerince birçok nedenler sıralayabilmektedirler. 


Tablo 37. Katılımcıların Sonuç Alt Boyutu Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Eğitim Düzeylerine Göre Analizi 


N X S 
Ortaokul 9 2,1944 1 ,72648 
Lise 374 2.3719. | 95925 
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Tablo 37 ( Devamı) 
Üniversite 17 2,7353 | 1,17084 
Toplam 400 2,5700 | ,99235 


Gruplar içi karşılaştırmaya göre sonuç boyutun ortaokulda eğitim öğretim görenlerin (2,19), lise ve üniversitede eğitim öğretim görenlerden daha olumsuz bir tutum içinde olduğunu söyleyebiliriz. Lise (2,57) ve üniversite (2,73) gruplarının sonuç hakkındaki 


tutumlarının ortaokula göre daha olumlu tutum içinde oldukarını söyleyebiliriz. 


Tablo 38. Katılımcıların Sonuç Alt Boyutu Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Eğitim Düzeylerine Göre Anova Sonucu 


Kareler 


Toplamı 


Gruplararası 1.735 


Gruplariçi 391.180 


İki tablonun genel değerlendirmesine bakacak olursak sonuç alt boyutunun eğitim durumlarında anlamlı bir farklılaşma olmadığını söyleyebiliriz. Eğitim öğretim durumları artıkça deizmin sonuç boyutundaki tutum ve davranışlarında artma olmadığını görmekteyiz. Bu sonuçlar bireyin deizme inanmasından sonra hayatında değişen bir şeyin olmadığını göstermektedir. Zaten inandığı dindeki pratikleride yapmadığı için 


değiştirdiğinde de herhangi bir değişiklik olmamaktadır. 
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2.2.4- Katılımcıların Gelir Durumlarına Göre Bilişsel, Neden Ve Sonuca İlişkin 


Tutumlar 


Tablo 39. Katılımcıların Bilişsel Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Gelir 


Durumlarına Göre Analizi 


N X. S 
1500-2500 131 2,0509 | ,76743 
2500-3500 122 1,9720 | ,81949 
3500-4500 85 2,0529 | ,85699 
4500 ve üstü 62 2,2392 - | 90403 
Toplam 400 2,0565 | ,82613 


Tabloya bakacak olursak bilişsel boyuttaki gelir durumları gösterilmiştir. Buna göre 2.500- 3.500 arasında gelir durumu olanların diğer gruplara göre daha olumsuz tutum sergilediklerini görmekteyiz. En olumlu tavır (2,23) ile 4500 ve üstü geliri olanlarda, daha sonra (2,05) ile 1500-2500 ve 3500-4500 aralığındaki geliri olanlar izlemiştir. En olumsuz tutumda olanlar ise (1,97) 2500-3500 arası geliri olanlardadır. Maddi gelirin ergenin hem kendi içinde hem de ailesiyle ilişkilerinde etkisi büyüktür. İstediklerinin alınmaması veya ertelenmesi sorun oluşturmaktadır. Maddi durumu iyi olan ailelerde de istenilenlerin alınması doyumsuzluğu meydana getirir. Bundan dolayı diğerlerine göre her şeyden 


sıkılmaları daha çabuk olabilir. 


77 


Tablo 40. Katılımcıların Bilişsel Alt Boyutu Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Gelir Durumlarına Göre Anova Sonucu 


Kareler Dİ Kareler F Sig. 


Gruplararası 2.947 3 .982 1.444 229 
Gruplariçi 269.368 396 .680 


Her iki tabloyu beraber değerlendirecek olursak, gelir durumu ile bilişsel alt boyutu tutumlarının arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Gelir durumunun artmasıyla deizmin bilişsel anlamlılığında değişme olmamıştır. Gelir durumunun insanın bilişsel boyutunda hemen etki yapmadığı ve bireyin zamanla sosyal çevresini değiştirmesinden dolayı bazı özelliklerinden ödün vermeye başladığı görülür. Bu ödün 


verme ergenin tutum ve davranışlarını olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. 


Tablo 41. Katılımcıların Neden Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Gelir 


Durumlarına Göre Analizi 


N X S 
1500-2500 131 3,2023 | ,85435 
2500-3500 122 3,1547 | ,81408 
3500-4500 85 3,0691 | ,88714 
4500 ve üstü 62 3,2137 1 ,990348 
Toplam 400 3,1613 | ,85562 


Gruplar içi karşılaştırmaya göre neden alt boyutunun gelir durumları ile ilişkisi gösterilmiştir. Buna göre 3500-4500 arasında gelir durumu olanların diğer gruplara göre 


daha olumsuz tutuma sahip olduklarını görmekteyiz. En olumlu tavır (3,21) ile 4500 ve 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üstü geliri olanlarda, daha sonra (3,20) ile 1500-2500 aralığında geliri olanlarda ve son olarak (3,15) ile 2500-3500 aralığındaki geliri olanlarda gözlemlenmiştir. En olumsuz tutumda olanlar ise (3,06) aralığında geliri olanlardır. Maddi durumun iyi olması ailesi bağlarının tam olduğu anlamına gelemeyebilir. Akşam yemeklerinin beraber yenmemesi, çocukların dinlenmemesi, ailenin birbirlerine zamana ayırmaması vb. durumlar maddi 


durumla yakından etkili olabiliyor. 


Tablo 42. Katılımcıların Neden Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Gelir 


Durumlarına Göre Anova Sonucu 


Kareler Dİ Kareler F Sig. 


Gruplararası 1.118 5 73 .507 .678 
Gruplariçi 290.981 396 .735 


Her iki tabloyuda beraberce değerlendirirsek gelir durumu ile neden alt boyutunun aralarında anlamlı bir farklılık olmadığnı görmekteyiz. Gelir durumunun artması veya azalmasında nedenler alt boyutun anlamlandırılmasında etkili olmadığını söyleyebiliriz. 
Bilişsel alt boyutta belli etkenler olduğunun ama bunun nedenler boyutunda herhangi bir 


değişikliğe sebebiyet vermediği sonucu çıkarabiliriz. 


Tablo 43. Katılımcıların Sonuç Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Gelir 


Durumlarına Göre Analizi 


N X. S 
1500-2500 131 2,5630 1 ,96891 
2500-3500 122 2,5881 | ,98696 
3500-4500 85 2,5029 | 1,00185 
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Tablo 43 (Devamı) 
4500 ve üstü 62 2,6411 | 1,05545 
Toplam 400 2,5700 | ,99235 


Gruplar içi karşılaştırmaya göre sonuç alt boyutu ile gelir durumları arasındaki ilişkisi gösterilmiştir. Buna göre 3500-4500 arasında gelir durumu olanların diğer gruplara göre daha olumsuz tutuma sahip olduklarını görmekteyiz. En olumlu tutum (2,64) ile 4500 ve üstü geliri olanlarda, daha sonra (2,58) ile 2500-3500 aralığında geliri olanlarda ve son olarak (2,56) ile 1500-2500 aralığındaki geliri olanlarda gözlemlenmiştir. En olumsuz 


tutumda olanlar ise (2,50) aralığında geliri olanlardır. 


Tablo 44. Katılımcıların Neden Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Gelir 


Durumlarına Göre Anova Sonucu 


Kareler Df Kareler F Sig. 


Gruplararası .742 5. .247 .250 .861 
Gruplariçi 392.173 396 990 


Tabloya baktığımızda gelir durumu ile sonuç alt boyutunun aralarında anlamlı bir farklılık olmadığnı görmekteyiz. Gelir durumunun artması veya azalmasının sonuç alt boyutun anlamlandırılmasında etkili olmadığını söyleyebiliriz. Anket doldurma esnasında gelir yaz tatilinde neler yapıldığı sorulduğunda, gelir durumu iyi olan ailelerin yaz aylarında yazlıklarına gittiklerini, çeşitli spor ve kültür etkinliklerine katıldıklarını, enstürüman kursuna gittiklerini söylemişlerdir. Aile geliri düşük olan ailelerde ergenin genellikle iş bulduğu, ücretsiz kurslara katıldıkları ve Kur'an kursuna gittikleri belirtilmiştir. Ailenin gelir durumu sosyal hayatlar ile dini inanç ve tutumların üzerinde etkiye sahip olduğu 


görülmektedir. 
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2.2. 5- Katılımcıların Dini Tanımlamalarına Göre Bilişsel, Neden Ve Sonuca İlişkin 


Tutumları 


Tablo 45. Katılımcıların Bilişsel Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Dini 


Tanımlamalarına Göre Analizi 


N X. S 
Dindar 233 1.9431 | .77660 
Müslüman 123 1.9851 | .68876 
Desit 12 3.2847 | 1.30387 
Ateist s 3.0833  .17678 
Diğer 27 2.6235 | .87748 
Total 400 2.0565 | .82613 


Gruplar içi karşılaştırmaya göre bilişsel alt boyutu ile bireylerin kendilerini dini tanımlamaları arasındaki ilişki gösterilmiştir. Buna göre kendilerini deist olarak tanımlayanların (3,28) diğer gruplara göre daha olumlu tutuma sahip olduklarını görmekteyiz. En olumsuz tutum sergileyenlerin (1,94) ile dindar grup olduklarını görmekteyiz. Deist grubundan sonra olumlu tutum içinde olanlarda (3,08) ateist grup 


olduğunu söyleyebiliriz. 
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Tablo 46. Katılımcıların Bilişsel Alt Boyutu Tutumlarının Ortalama Puanlarının Dini 


Tanımlamalarına Göre Anova Sonucu 


Kareler Dİ Kareler F Sig. 


Gruplararası 39.075 4 8.919 14.887 
Gruplariçi 236.640 395 .599 


P-.005 


İki tabloya beraber bakacak olursak bilişsel alt boyut ile kendilerini dini yönden tanımlamaları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu görmekteyiz. Bireylerin bilişsel farkındalığı hayatlarında karar almalarını etkilediği görülmektedir. Kendilerini dini yönden tanımlarken farkındalık içinde oldukları, araştırmadan ve süzgeçlerinden geçirdikleri söylenebilir. Ergenliğin son döneminde dini tanımlamanın ve alınan kararların netleşmeye başladığı, ilk ve orta ergenlik dönemlerinde ise böyle birşeyin olmadığı söylenebilir. Yani bilişsel (o farkındalıkları sayesinde dini tanımlama, algılama ve seçimlerini 


yapabilmektedirler. 


Tablo 47. Katılımcıların Neden Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Dini 


Tanımlamalarına Göre Analizi 


N X S 
Dindar 295 3.1052 | .84346 
Müslüman 123 3.1535 | .89366 
Desit E2 3.5833 | .91907 
Ateist 3 2.9250 | .61619 
Diğer 27 3.5370 | .67476 
Toplam 400 3.1613 | .85562 
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Gruplar içi karşılaştırmaya göre neden alt boyutu ile bireylerin dini tanımlamaları arasındaki ilişki gösterilmiştir. Buna göre kendilerini desit olarak tanımlayanların (3,58) diğer gruplara göre daha olumlu tutuma sahip olduklarını görmekteyiz. En olumsuz tutum sergileyenlerin (2,92) ile ateist grubu olduklarını görmekteyiz. Deist grubundan sonra olumlu tutum içinde olanlarda (3,53) diğer diye adlandırdığımız grup olduğunu 


söyleyebiliriz. 


Tablo 48. Katılımcıların Neden Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Dini 


Tanımlamalarına Göre Anova Sonucu 


Kareler Kareler F Sig. 


Gruplararası 6.971 4 1.743 2.414 .048 
Gruplariçi 285.129 395 722 


İki tabloya beraber bakacak olursak neden alt boyut ile kendilerini dini yönden tanımlamaları arasında anlamlı bir ilişki olmadığını görmekteyiz. Bazı durumların insanların neden olarak gördüğü şeyleri hayatlarını etkilemesine izin vermedikleri görülebilir. Ama bu nedenlerin artarak devam etmesi durumunda bireylerin hayatlarında 


değişikliğe sebeiyet verir. Nedenlerin sosyal hayatta önemli bir yere sahip olduğu bellidir. 


Tablo 49. Katılımcıların Sonuç Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Dini 


Tanımlamalarına Göre Analizi 


N X S 
Dindar 233 2.5011 | .97725 
Müslüman 125 2.5142 | .92954 
Desit 12 3.5208 | 1.32912 


Tablo 49 (Devamı) 

Ateist 5 2.8000 | 1.10962 
Diğer 27 2.9537 | .98067 
Toplam 400 2.5700 | .99235 


Gruplar içi karşılaştırmaya göre sonuç alt boyutu ile dini tanımlamaları arasındaki ilişkiye bakacak olursak, kendilerini desit olarak tanımlayanların (3,52) diğer gruplara göre daha olumlu tutuma sahip olduklarını görmekteyiz. Deistlerden sonra olumlu tutum içinde olanlarda (2,95) diğer diye adlandırdığımız grup olduğunu söyleyebiliriz. Diğer grubundan sonra (2.80) ile atesit grubun olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür. Atesit gruptan sonra (2.51) ile Müslüman grubun olumlu tutuma sahip olduğu ve son olarak en olumsuz tutum sergileyenlerin (2,50) ile dindar grup olduklarını görmekteyiz. Bu sonuçlara göre 


birey kendini nasıl tanımlıyorsa hayatını bu çizgiye göre devam ettirmeye çalışıyor. 


Tablo 50. Katılımcıların Sonuç Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Dini 


Tanımlamalarına Göre Anova Sonucu 


Kareler Kareler F Sig. 


Gruplararası 16.578 d 4.145 4.350 .002 
Gruplariçi 376.337 395 955 


İki tabloya beraber bakacak olursak sonuç alt boyut ile kendilerini dini yönden tanımlamaları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu görmekteyiz. Dini inancı ve tutumu neyi gerektiriyorsa onu yaparak hayatlarına yön verdikleri ve aynı şekilde hayatlarına tatbik ettikleri görülmektedir. Ergenlerin akran etkileşimlerinin diğerlerine göre daha kolay ve hızlı olduğundan bu dönemlerinde net konuşamadıkları ve uygulayamadıkları görülür. 
Ayrıca çevresel etkileşiminde yine akran etkileşimi kadar önemli olduğu ve bu iki 


etkileşimin ergenin dünyasında yer ettiği aşikârdır. Kesinliğin olduğu zamanı 18-20 yaş 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aralığı kabul edersek fikir ve düşünceler netleşmeye başlar ve tanımlamalar kesinleşmeye 


doğru gider. Ama 14-17 yaş aralığında bundan farklı olduğu söylenir. 


2.2.6- Katılımcıların Dini Bilgi Edinmelerine Göre Bilişsel, Neden Ve Sonuca İlişkin 


Tutumları 


Tablo 51. Katılımcıların Bilişsel Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Dini 


Bilgi Edinme Yollarına Göre Analizi 


N X S 
Aile 285 1,9585 | ,72337 
Okul 36 2,1435 | ,88183 
Medya 4 2,7083 1 ,25909 
Cami 27 2,1574 1 ,96336 
Kendi kendime 27 2,7346 1 1,25513 
Tarikat/cemaat 21 2,1111 | ,$2888 
Toplam 400 2,0565 | ,82613 


Gruplar içi karşılaştırmaya göre bilişsel alt boyutu ile dini bilgi edinme yolları arasındaki ilişkiye bakacak olursak, kendi kendine adlı grubumuzun (2,73) diğerlerine göre olumlu tutum içinde olduklarını görmekteyiz. Kendi kendime adlı gruptan sonra olumlu tutuma sahip olan (2,70) ile medya grubu gelmektedir. Medya grubundan sonra cami grubunun (2.15) ile olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür. Cami grubundan sonra (2.14) ile okul grubunun olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür. Okul grubundan sonra (2.11) ile tarikat/cemaatlerin geldiğini ve en olumsuz tutuma sahip olanlarında (1,95) aile grubu olduğu görülmüştür. Medyanın günümüzde bireyleri, aileleri ve toplumları etkisi altına aldığını görülen bir gerçektir. Bu yüzden ergenler dini bilgilerini elde ederken bilişsel 


farkındalık içindedirler. 
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Tablo 52. Katılımcıların Bilişsel Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Dini 


Bilgi Edinme Yollarına Anova Sonucu 


Kareler Dİ Kareler F Sig. 


Gruplararası 17.462 5 3.492 3299 
Gruplariçi 254.853 394 .647 


İki tabloda bilişsel boyutun dini bilgi edinme yolları ile anlamlı bir ilişki olduğunu görmekteyiz. Birey bilişsel olarak karar verdiği her şeyi hayatında uygulamaya başlamaktadır. Bununla beraber özellikle dini kararından sonra dini bilgi alma yöntemlerini belirlemektedir. Dini bilgi edinme yöntemleri bilişsel farkındalığıyla anlamlı çıkmıştır. Edinilen bilgilerden yola çıkacak olursak katılımcıların kendi kendilerine dini bilgi öğrendiklerini görmekteyiz. Bunun nedeni işine geleni öğrenmenin daha kolay ve 


zevkli olduğundandır. 


2.2.6.2-Nedenler Alt Boyut 


Tablo 53. Katılımcıların Neden Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Dini 


Bilgi Edinme Yollarına Göre Analizi 


N X S 
Aile 285 3,1570 | ,85819 
Okul 36 3,2083 | ,78887 
Medya 4 3,4375 | ,78062 
Cami 27 3,0139 | ,95344 
Kendi kendime 27 3,2222 | ,80139 
Tarikat/cemaat 21 3,1964 | ,94586 
Toplam 400 3,1613 | ,85562 
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Tabloya baktığımızda gruplar içi karşılaştırmaya göre neden alt boyutu ile dini bilgi edinme yolları arasındaki ilişkide, medya adlı grubun (3,43) diğerlerine göre daha olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür. Kendi kendime grubunun (3.22) ile olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür. Okul grubunun (3.20) ile olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür. 
Daha sonra tarikat/cemaat grubunun (3.19) tutuma sahip olduğu ve en olumsuz tutuma 


sahip olanlarında (3,01) ile cami grubu olduğu görülmüştür. 


Tablo 54. Katılımcıların Neden Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Dini 


Bilgi Edinme Yollarına Göre Anova Sonucu 


Kareler Dİ Kareler F Sig. 


Gruplararası 1.103 5 221 .299 .914 
Gruplariçi 290.997 394 .739 


İki tabloyu beraber değerlendirdiğimizde neden alt boyutunun dini bilgi edinme yollarıyla anlamlı bir ilişki içinde olmadığı görülmektedir. Bireyler medyadan öğrendiklerini aynı zamanda nedenleri olarak kabul edebiliyor. Çünkü günümüzde medyanın çok tehlikeli bir silah olduğunu söyleyebiliriz. Medyadan edinilen dini bilgilerin çok iyi analiz edilmesi ve doğruluğunun sağlam bir şekilde tespit edilmesi gerekir. Bu konu hakkında konuştuğumuzda, farklı kanallarda programa katılan ya da program sunmakta olan ilahiyat hocalarının sorulan aynı soruya farklı cevaplar verdiklerini, tatmin konusunda karşı tarafı 


ikna edemediklerini ve bu yüzden bilgi kirliliğinin oluştuğunu söylemişlerdir. 
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2.2.6.3-Sonuç Alt Boyutu 


Tablo 55. Katılımcıların Sonuç Alt Boyutu Tutumlarının Ortalama Puanlarının Dini 


Bilgi Edinme Yollarına Göre Analizi 


N X S 
Aile 285 2,5018 | ,96893 
Okul 36 2,4167 | ,95805 
Medya 4 3,0000 | ,54006 
Cami 21 2,8704 | 1,08169 
Kendi kendime 27 3,1852 | 1,02515 
Tarikat/cemaat 21 2,5000 | ,99687 
Total 400 2,5700 | ,99235 


Gruplar içi karşılaştırmaya göre sonuç alt boyutu ile dini bilgi edinme yolları arasındaki ilişkiye bakacak olursak, kendi kendine adlı grubumuzun (3,18) ile diğerlerine göre olumlu tutuma sahip oldukları görülmektedir. Kendi kendime grubundan sonra olumlu tutuma sahip olan (3,00) ile medya grubu gelmektedir. Bunlardan sonra (2.87) ile cami adlı grubunun olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür. Daha sonra (2.50) ile aile ve tarikat/cemaat gruplarının geldiğini ve en olumsuz tutuma sahip olanların (2,41) ile okul 


grubu olduğu görülmektedir. 


Tablo 56. Katılımcıların Sonuç Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Dini 


Bilgi Edinme Yollarına Göre Anova Sonucu 


Kareler Dİ Kareler F Sig. 


Gruplararası 15.671 3 3.134 ə:243 .007 
Gruplariçi 377.244 394 951 
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P>.005 


İki tabloyu beraber değerlendirdiğimizde sonuç boyutu ile dini bilgi edinme yolları arasında anlamlı bir ilişki içinde olmadığı görülmüştür. Bireyler kendi kendilerine öğrendikleri bilgilere hem güveniyorlar hem de doğru kabul ediyorlar. Ailesinden gördüklerini zamanla eleştirmekte ve özellikle kendisine zorlama yapıldığında tamamen reddetmek oluyor. Dini bilgiyi bu şekilde öğrenmekle beraber hayatlarına da tatbik ettikleri 


görülmektedir. Ayrıca uygulama konusunda sıkıntılarının olduğunu ifade etmişlerdir. 


2.2. 7- Katılımcıların Baba Mesleklerine Göre Bilişsel, Neden Ve Sonuca İlişkin 


Tutumları 


Tablo 57. Katılımcıların Bilişsel Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Baba 


Mesleklerine Göre Analizi 


N X. S 
Memur 60 2,2514 | ,82002 
Serbest meslek 228 1,9916 | ,77991 
Asker 4 2,1042 | ,52429 
Din görevlisi 10 1,9333 | ,84327 
İşçi 58 2,1437 | ,86233 
Emekli > 21122 1,06169 
Diğer 14 1,8869 | ,97873 
Toplam 400 2,0565 | ,82613 


Gruplar içi karşılaştırmaya göre bilişsel alt boyutu ile baba meslekleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Memur grubunun (2,25) ile diğerlerine göre daha olumlu tutum içinde oldukları görülmüştür. Memur grubundan sonra olumlu tutum içinde olan grup (2,14) işçi 


grubu olmuştur. Emekli grubu da (2.11) ile olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür. Daha 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sonra asker grubunu (2.10) ile olmulu tutuma sahip olduğu görülmektedir. Serbest meslek grubu (1.99) ile olumlu tutuma saip olduğu görülmüştür. Din görevlisi grubunun da (1.93) 


olduğu ve en olumsuz tutum içinde olanların (1,88) ile diğer adlı grup olduğu görülmüştür. 


Tablo 58. Katılımcıların Bilişsel Alt Boyutu Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Baba Mesleklerine Göre Anova Sonucu 


Kareler Dİ Kareler F Sig. 


Gruplararası 4.324 6 .721 1.057 .388 
Gruplariçi 267.991 295 .682 


Tabloları beraber değerlendirdiğimizde, bilişsel boyutun baba meslekleri ile aralarında anlamlı bir ilişki içinde olmadığını söyleyebiliriz. Bir ailede kendisiyle en az zaman geçirilen baba olmaktadır. Çünkü babalık görevinden dolayı ailesine bakmak ve ailesini korumaktadır. Bu yüzden baba çocukların genel özellikleri üzerinden hareket eder. Yani çocuğunun hangi yemeği daha çok sevdiğini veya hangi kazağını daha çok beğendiğini bilemeyebilir. Bunu tam anlamıyla anne yapabilir. Anketin sonucu da bunu göstermektedir. Yani baba mesleklerinin deizm inancının bilişsel boyuta etki etmediğini 


görülüyor. 


Tablo 59. Katılımcıların Neden Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Baba 


Mesleklerine Göre Analizi 


N X S 
Memur 60 3,1354 | ,96833 
Serbest meslek 228 3,1420 | ,84367 
Asker 4 2,9688 | ,41300 
Din görevlisi 10 3,1125 | ,90992 
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Tablo 59 (Devamı) 

İşçi 58 3,2220 (83739 
Emekli 26 3,2981 | ,83372 
Diğer 14 3,1696 | ,82713 
Total 400 3,1613 | ,85562 


Gruplar içi karşılaştırmaya göre nedenler alt boyutu ile baba meslekleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. En olumlu tutum içinde olanlar (3,29) ile emekli grubu olmuştur. İşçi grubunun (3.22) ile olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür. Diğer grubu da (3.16) ile olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür. Serbest meslek grubunun (3.14) ile olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür. Memur grubunun (3.13) ile olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür. Din görevlilerinin tutumu (3,11) olduğu ve en olumsuz tutuma sahip 


olanlarında (2,96) asker grubu olduğu görülmüştür. 


Tablo 60. Katılımcıların Neden Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Baba 


Mesleklerine Göre Anova Sonucu 


Kareler Dİ Kareler F Sig. 


Gruplararası .998 6 .166 225 
Gruplariçi 291.101 393 .741 


İki tabloyu beraber değerlendirdiğimizde, neden boyutunun baba meslekleri ile aralarında anlamlı bir ilişki içinde olmadığını görülmektedir. Baba mesleklerinin deizm inancının nedenleri olarak görmedikleri ve bilişsel ile nedenler alt boyutlarına etki etmediği 


görülmektedir. 
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2.2.7.3-Sonuç Alt Boyutu 


Tablo 61. Katılımcıların Sonuç Alt Boyutu Tutumlarının Ortalama Puanlarının Baba 


Mesleklerine Göre Analizi 


N X. S 
Memur 60 2,7083 | 1,04878 
Serbest meslek 228 2,4890 | ,99192 
Asker 4 2.3130 1322175 
Din görevlisi 10 2,7500 | 1,22474 
İşçi 58 2,6983 1 ,94678 
Emekli 26 2,8365 | ,99986 
Diğer 14 2,1964 | ,72840 
Total 400 2,5700 1 ,99235 


Gruplar içi karşılaştırmaya göre sonuç alt boyutu ile baba meslekleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. En olumlu tutum içinde olanlar Emekli (2,83) grubu olmuştur. Emeklilerden sonra (2,75) ile din görevlileri olumlu tutum içinde oldukları görülmüştür. Daha sonra memur grubunu (2.70) ile olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür. İşçi grubunun (2.69) 
ile olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür. Serbest meslek grubunun (2.48) ile olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür. Asker grubunun (2.37) sahip olduğu ve en olumsuz 


tutuma sahip olanlarında (2,19) ile diğer diye adlandırdığımız grup olmuştur. 


Tablo 62. Katılımcıların Neden Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Baba 


Mesleklerine Göre Anova Sonucu 


Kareler Df Kareler F Sig. 


Gruplararası 7.874 6 14512 1.339 .238 
Gruplariçi 385.041 393 .980 
Toplam 592915 399 


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İki tabloya beraber değerlendirdiğimizde, sonuç boyutu ile baba meslekleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığını söyleyebiliriz. Baba mesleklerinin deizm inancının sonuç 


boyutuna etki etmediğini görmekteyiz. 


2.2. 8- Katılımcıların Kuranı Kerimi Baştan Sona Okumalarına Göre Bilişsel, Neden 


Ve Sonuca İlişkin Tutumları 


Tablo 63. Katılımcıların Bilişsel Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Kuranı Kerimi Baştan Sona Okumalarına Göre Analizi 


N X S 
Birkaç suresini okudum 90 2,1287 1 ,75732 
Sadece arapça okudum 95 1,9772 | 71958 


Tamamen mealini okudum 43 1,8140 1 ,75589 


Ayetlerin yorumlarını okudum 1 98 1,8690 | ,75376 


Hiç okumadım 74 2,4595 | 1,00977 


Toplam 400 2,0565 | ,82613 


Gruplar içi karşılaştırmaya göre bilişsel alt boyut ile Kur'an-ı Kerimi baştan sona okumaları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. En yüksek tutuma sahip olanların Kur'an-ı Kerimi hiç okumayanların (2,45) grubu olmuştur. Kur'an-ı Kerimi hiç okumayanlardan sonra (2,12) ile birkaç suresini okudum adlı grubun olumlu tutum içinde oldukları görülmüştür. Sadece Arapçasını okudum (1.97) ile olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür. Ayetlerin yorumunu okudum (1.86) tutuma sahip olduğu ve en olumsuz 


tutuma sahip olanlarında (1,81) ile tamamen mealini okudum grubu olmuşturr. 
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Tablo 64. Katılımcıların Bilişsel Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Kuranı Kerimi Baştan Sona Okumalarına Göre Anova Sonucu 


Kareler Dİ Kareler F Sig. 


Gruplararası 19.056 4 4.764 7.430 
Gruplariçi 253259 395 .641 


İki tabloyu beraber değerlendirdiğimizde, bilişsel boyut ile Kur'an-ı Kerimi baştan sona okumaları arasında anlamlı bir ilişki içinde olduğu görülmüştür. Tabloda görüleceği üzere belli bir madde yoğunlaşma olmamıştır. Üç maddeye baktığımızda birbirine yakın katılımlarının olduğu görülmüştür. Burada dikkat edilecek husus hiç okumayanlardır. 
Bunların ilk olarak arapça bilmedikleri aklımıza gelmekle beraber desit eğilimler sergiledikleri de düşünülebilir. Yani hiç okuma bilmeyenlerin arapça bilmemesi bahaneleri olabilir ama bireyin farkında olduğu ve yaptığı herşeyin hayatına etki ettiği düşünülürse desit eğilimler olması daha muhtemeldir. Bilişsel olarak farkında olup okumadıklarını 


söyleyebiliriz. 


Tablo 65. Katılımcıların Neden Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Kuranı Kerimi Baştan Sona Okumalarına Göre Analizi 


N X S 
Birkaç suresini okudum 90 3,1861 ,82027 
Sadece arapça okudum 95 3,1316 ,82138 
Tamamen mealini okudum 43 2,9070 ,98504 
Ayetlerin yorumlarını okudum 98 3,0778 ,84751 
Hiç okumadım 74 3,4274 ,82372 
Toplam 400 1 3,1613 ,85562 
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Gruplar içi karşılaştırmaya göre neden alt boyutu ile Kur'an-ı Kerimi baştan sona okumalarına arasındaki ilişkiye bakılmıştır. En yüksek tutuma sahip olanların Kur'an-ı Kerimi hiç okumayanların (3,42) grubu olmuştur. Kuranı Kerimi hiç okumayanların sonra (3,18) ile Birkaç suresini okudum adlı grubun olumlu tutum içinde oldukları görülmüştür. 
Sadece Arapçasını okudum grubu (3.13) ile olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür. 
Ayetlerin yorumlarını okudum grubu ( 3.07) tutuma sahip olduğu ve en olumsuz tutum 


içinde olanlarında (2,90) ile tamamen mealini okudum grubu olmuştur. 


Tablo 66. Katılımcıların Neden Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Kuranı Kerimi Baştan Sona Okumalarına Göre Anova Sonucu 


Kareler Kareler F Sig. 


Gruplararası 8.842 4 2.211 3.083 .016 
Gruplariçi 283.257 395 .717 


İki tabloyu beraber değerlendirdiğimizde, neden boyutu ile Kur'an-ı Kerimi baştan sona okumalarının anlamlı bir ilişki içinde olmadığını söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerimi baştan sona okumanın nedenler boyutuyla bağının olmadığı ve bilişsel farkındalıktan sonra 


durumun değiştiği söylenebilir. Çünkü bireyin uygulama noktasında sorunlar yaşadığı 


söylenebilir. 


Tablo 67. Katılımcıların Sonuç Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Kuranı Kerimi Baştan Sona Okumalarına Göre Analizi 


N X S 
Birkaç suresini okudum 90 2,7361 | 1,00236 
Sadece arapça okudum 95 2,6395 | ,93450 
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Tablo 69 (Devamı) 

Tamamen mealini okudum 43 2,4070 | ,90143 
Ayetlerin yorumlarını okudum 98 2,3138 | 1,00149 
Hiç okumadım 74 2,7128 1 1,03342 
Total 400 2,5700 | ,99235 


Gruplar içi karşılaştırmaya göre sonuç alt boyutu ile Kuranı Kerimi Baştan Sona Okumalarına arasındaki ilişkiye bakılmıştır. En olumlu tutum içinde olanlar (2,73) birkaç suresini okudum grubu olmuştur. Kuranı Kerimin birkaç suresini okudum grubundan sonra olumlu tutum içinde olanlar (2.71) ile kuranı kerimi hiç okumayanlardır. Sadece Arapçasını okudum grubu (2.63) ile olumlu tutuma sahip olduğu, tamamen mealini okdum grubu (2.40) tutumuna sahip olduğu ve en olumsuz tutuma sahip olanların ise (2,31) ile 


ayetlerin yorumlarını okudum grubu olmuştur. 


Tablo 68. Katılımcıların Sonuç Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının 


Kur'an-ı Kerimi Baştan Sona Okumalarına Göre Anova Sonucu 


Kareler Dİ Kareler F Sig. 


Gruplararası 12.028 4 3.007 3.118 .015 
Gruplariçi 380.887 395 .964 


İki tabloyu beraber değerlendirdiğimizde, sonuç boyutu ile Kur'an-ı Kerimi baştan sona okumaları arasında anlamlı bir ilişki içinde olmadıkları söylenebilir. Bilişel boyuttaki farkındalık neden ve sonuç boyutunda görülmemektedir. Bilişsel farkındalık sonrası 


yaşamlarına etki ettiğini söyleyebiliriz. 
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2.2. 9- Katılımcıların Dini Kitap Okuma Oranlarına Göre Bilişsel, Neden Ve Sonuca 


İlişkin Tutumları 


Tablo 69. Katılımcıların Bilişsel Alt Boyutu Tutumlarının Ortalama Puanlarının Dini 


Kitap Okuma Oranlarına Göre Analizi 


N X S 
İlmihal 23 2,0688 | ,68978 
Dini liderin kitabı 16 2,2135 1 1,01743 
Kuran meali 80 1,8781 | ,67531 
İslam düşüncesi kitabı 112 1,7463 | ,66951 
Tam bir kitap okumadım 145 2,3649 | ,91604 
Dini roman 24 2,1181 | ,72520 
Toplam 400 2,0565 | ,82613 


Gruplar içi karşılaştırmaya göre bilişsel alt boyutu ile dini kitap okuma oranları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. En yüksek tutum puanına sahip olanların (2,36) ile hiçbir kitabı tam olarak bitiremeyenler grubu oluşturmuştur. En olumsuz tutum içinde olanlar (1,74) islam düşünce kitabı okuyanların grubu olmuştur. Hayatları boyunca hiçbir kitabı tam olarak okumayanlardan sonra (2,21) ile bağlı bulundukları grubun liderinin kitabını okuyanlar 


olmuştur. 


Tablo 70. Katılımcıların Bilişsel Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Dini 


Kitap Okuma Oranlarına Göre Anova Sonucu 


Kareler Dİ Kareler F Sig. 


Gruplararası 27.608 5 3.022 8.890 
Gruplariçi 244.707 394 621 
Toplam 212515 399 
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P<.000 


İki tabloyu beraber değerlendirdiğimizde, bilişsel boyut ile dini kitap okuma oranlarının arasında anlamlı bir ilişki içinde olduklarını söyleyebiliriz. Dini kitap okuma oranları bilişsel boyuta etki etmektedir. Yani deizme eğilim gösterenlerin bilişsel farkındalıklarından dolayı deizm inancıyla ilgili kitapları okumaya çalıştıklarını ifade edebiliriz. Aynı şekilde başka dini veya inanca sahip kimselerinde görüşlerine uygun kitapları okuduğu görülür. Birey hayatını belli bir kurallara göre sürdürebilirse kendi adına daha faydalı olur. Ders çalışması, spor yapması, çalışması ve sosyal ilişkileri gibi örnekler verebiliriz. Ama bu sayılanların çoğunu yapamadığına şahit oluyoruz. Hayatında hiç kitap okumayanları da bu şekilde değerlendirebiliriz. Belli bir kural veya hayat çizgileri olmadığından kitap okuma eksikliği de hissetmeyebilirler. Tarikat veya cemaatlere girildiğinde kendi öğretilerini bireye empoze etmeye başlarlar. Bunun yolları sohbetlere gitmek ve kitaplarını okumaktan geçecektir. Dini liderin kitabı grubunun yüksek çıkmasını 


bu şekilde değerlendirebiliriz. 


Tablo 71. Katılımcıların Neden Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Dini 


Kitap Okuma Oranlarına Göre Analizi 


N X. S 
İlmihal 23 3,1793 | ,83922 
Dini liderin kitabı 16 3,2031 | ,86588 
Kur'an meali 80 2,9250 | ,S7140 
İslam düşüncesi kitabı 112 3,0781 | ,85788 
Tam bir kitap okumadım 145 3,3009 | ,86169 
Dini roman 24 3,4479 1 ,53912 
Total 400 3,1613 | ,85562 


Gruplar içi karşılaştırmaya göre neden alt boyutu ile dini kitap okuma oranları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. En olumlu tutum içinde olanlar (3,44) ile dini romanları okuyanlar 


grubu olmuştur. Dini roman okuyanlardan sonra olumlu tutuma sahip olanlar ( 3,30) ile 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hayatlarında hiçbir kitabı tam olarak okumayanlardır. Dini liderin kitabını okuma grubu (3.20) ile olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür. İlmihal grubunun (3.17) ile olumlu tutuma sahip olduğu ve en olumsuz tutuma sahip olanlarında (2,92) ile sadece Kur'an-ın 


mealini okuyanlar grubu olmuştur. 


Tablo 72. Katılımcıların Bilişsel Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Dini 


Kitap Okuma Oranlarına Göre Anova Sonucu 


Kareler Dİ Kareler F Sig. 


Gruplararası 10.073 5 2.015 2.815 .016 
Gruplariçi 282.026 394 .716 


İki tabloyu beraber değerlendirdiğimizde, neden boyutu ile dini kitap okuma oranlarının arasında anlamlı bir ilişki içinde olmadıklarını görmekteyiz. Dini kitap okuma oranları 


nedenler boyutunda herhangi bir etkiye sebep olmamaktadır. 


Tablo 73. Katılımcıların Sonuç Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Dini 


Kitap Okuma Oranlarına Göre Analizi 


N X S 
İlmihal 23 2,7174 1 1,12640 
Dini liderin kitabı 16 2,5000 | 1,07626 
Kuran meali 80 2,3594 | ,95288 
İslam düşüncesi kitabı 112 2,3728 | ,93962 
Tam bir kitap okumadım 145 2,7414 | ,97869 
Dini roman 24 3,0625 | ,96473 
Toplam 400 2,5700 | ,99235 
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Gruplar içi karşılaştırmaya göre sonuç alt boyutu ile dini kitap okuma oranları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. En olumlu tutum içinde olanlar (3,06) ile dini romanları okuyanlar grubu olmuştur. Dini roman okuyanlardan sonra olumlu tutuma sahip olanlar ( 2,74) ile hayatlarında hiçbir kitabı tam olarak okumayanlardır. İlmihal grubunun (2.71) ile olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür. Dini liderin kitabını okuma grubunun (2.50) ile olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür. İslam düşünce kitaplarını okuyanların grubunun (2.35) 
tutumuna sahip oldukları ve en olumsuz tutuma sahip olanların (2,35) ile sadece Kur'anın 


mealini okuyanlar grubu olmuştur. 


Tablo 74. Katılımcıların Bilişsel Alt Boyut Tutumlarının Ortalama Puanlarının Dini 


Kitap Okuma Oranlarına Göre Anova Sonucu 


Kareler Dİ Kareler F Sig. 


Gruplararası 18.564 5 3.713 3.908 .002 
Gruplariçi 374.351 394 .950 


İki tabloyu beraber değerlendirdiğimizde, sonuç boyutu ile dini kitap okuma oranlarının arasında anlamlı bir ilişki içinde olduklarını söyleyebiliriz. Burada sonuç alt boyutundan kastedilen hayata yönelik uygulamalardır. Birey inandığını yaşamaya başladığında hayatında büyük değişiklikler meydana gelir. Eskiye yönelik tutum ve davranışları değişime uğrar. Deizm inancına yönelik eğilimlerden dolayı bireyin dini kitap okuyup okumaması, gideceği ortamları ve konuşma şekli değişmeye başlar. Özellikle konuşma şekli ve takıldığı ortamlar konusu daha önceliklidir. Çünkü bunlar bireyin aynı zamanda 


sosyal hayatını gösterir. 
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3- ÖLÇEĞİN MADDE KATILIMLARI ANALİZİ 


Bu başlık altında “Gençlerin Deizm Algı Düzeyleri Ölçeği'nin madde katılımları incelenecektir. Bu şekilde her maddenin açıklamaya çalıştığı anlamları ve madde bazında katılımları görmeye çalışacağız. Bütün katılımcıların verdiği cevaplar ile araştırma 


boyunca elde edinilen bilgileri beraber değerlendirerek yorumlamaya çalışacağız. 


Ergenlik çağı bireyin ömründeki en çalkantılı dönemdir. Çünkü en başta vücut değişiklikleri ve dahasında ruh halinin sürekli değişmesinden dolayı belli bir seyir söz konusu olamamaktadır. Bu değişim bireyde tarifsiz duygular yaşatmaktadır. Ayrıca 


kararsızlık ve tatminsizlik yüzünden tam olarak yönelme olmayabilir. 


3.1- İman Şartlarıyla İlgili Tutumlar 


Tablo. 75- İman Şartlarının Akla Uyumu 


Grup Kişi | Standart 


1) İnandığım dindeki iman | Ortalamaları | sayısı | sapma 


şartlarının, aklıma uygun 


olduğunu düşünüyorum. 
Kesinlikle katılmıyorum 96.792 


Ankete katılan ergen grubunun “İnandığım dindeki iman şartlarının, aklıma uygun olduğunu düşünüyorum ' yönündeki maddeye © 55. 2'inin kesinlikle katılmadığı, © 14. 
O'ının katıladığı, 76 4. O'ının kararsız kaldığı, “o 7. 3'ünün katıldığı ve 70 19. 8'inin ise 


kesinlikle katıldığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre ergenlerde bilişsel bir deistik eğilim 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görülmektedir. Ayrıca Ergenlik döneminin ilk başlarında inanç konusu, en büyük çıkmazları olabiliyor. Bu durumda öncelikle akıl süzgecine başvururlar. Eğer akıllarına uymuyorsa onlar için kesinlikle sakıncalı ve uzak durulması gerekir. İnanç konusu aile 


ortamının en büyük kavgalarını oluşturabiliyor. 


Ergen, kendini bilmeye başladığında ilk önce ailesini sorgulamaya başlar. İçinde bulunduğu durum ile fikir dünyasını karşılaştırır. Eğer ailesiyle zıt fikirlere sahipse, onlarla beraber dışarı çıkmayı ve arkadaş çevresine katılmayı istemeyebilir. 20 seneyi aşkın Çankaya ilçesinde ikamet eden muhafazakâr bir ailede çocuğun ilkokulda annesini yanında istememesini örnek verebiliriz. İlk olarak öğretmeni tarafından eleştirilmiş ve daha sonra arkadaşları tarafından alay edildiği için kesinlikle annesini yanında istememiştir. Ayrıca kuşak olarak bakıldığında dini inanç ve tutumlardan giderek uzaklaşan bir nesil karşımıza 


çıkmaktadır. 


3. 2-Dinin Çelişkileriyle İlgili Tutumlar 


Tablo. 76-İnanılan Dinin Kendi İçindeki Çelişkileri 


Standart 


) İnandığım dinin kendi Ortalamaları | sayısı | sapma 


içindeki çelişkileri ondan 

soğumama sebep olmaktadır. 

Kesinlikle katılıyorum 122517 


Katılımcıların “İnandığım dinin kendi içindeki çelişkileri ondan soğumama sebep olmaktadır” yönündeki maddeye “o 56. O'ının kesinlikle katılmadığı, “o 20. 5”inin 


katılmadığı, “o 11. 8'inin kararsız kaldığı, “o 7. S'inin katıldığı ve 9 4. 3”ünün de 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kesinlikle katıldığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre ankete katılanların yarısından fazlasının inandıkları dinin kendi içinde çelişkisinin olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca bu maddeye katılanların “o 11. 8 olduğu görülerek inandıkları dinde çelişkilerin olduğunu 


söylemişlerdir. 
Kuşaklar olarak baktığımızda, Z kuşağının duygu ve düşüncelerini uçta yaşadığını görebiliriz. Ayrıca X ve Y kuşağı mensuplarının dini sorgulamada ve dini sapmada bu şekilde ileri gitmedikleri görülür. Teknoloji çağında Yaratıcının yerini başka şeylerin almaya başlaması ve kutsallardan şüphe edilmesi beraberinde çelişkileri getirmiştir. 

3. 3-Kutsalların Sorgulanmasıyla İlgili Tutumlar 


Tablo. 77- İnanılan Dindeki Kutsalların Sorgulanması 


Grup Kişi | Standart 


3) İnandığım dinin bütün | Ortalamaları | sayısı | sapma 


kutsallarının 

sorgulanabileceğini 

düşünüyorum. 

Kesinlik Katılmıyorum 111.831 
Kesinlikle Katılıyorum 114.848 


Katılımcıların “İnandığım dinin bütün kutsallarının sorgulanabileceğini düşünüyorum' 
yönündeki bu maddeye 96 34. 3”ünün kesinlikle katılmadığı, 76 16. 8'inin katılmadığı, 70 
20. 3”ünün kararsız kaldığı, 9 17. O'ının katıldığı ve “o 11. 8'inin de kesinlikle katıldığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre ergen yaş grubunun yarısı bu maddeye katılmamıştır. 
Katılmayanlara göre inandıkları dinin kutsalları asla sorgulanamaz, konuşulamaz ve 


tartışılmaz. Ayrıca bu maddeye katılanların da ciddi oranları olduğunu görmekteyiz. 
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Günümüzün metalaşan dünyasında yaratıcının yerini başka şeylerin aldığı görülmektedir. 
Bundan dolayı kutsallık bireylere göre değişmektedir. Ateist olan birine peygamberden bahsetmek, midesi tıkabasa doymuş olan birine yemekten bahsetmek gibidir. Bu yüzden ergen yaş grubunda bu maddeye katılanlar, kutsalların sorgulanması gerektiğini ve ancak bu şekilde gerçeği bulabileceklerini belirtmişlerdir. Kuşaklar bazında bakacak olursak X ve Y kuşağında bu şekilde ileri gitmelerin olmadığı görülmüştür. Çünkü onların zamanlarında din kutsallığını korumakta ve insanlar arasında düzeni sağlamaktadır. Ayrıca günümüzde 


gençlerin yozlaştıkları, kültürden ve özden hızla uzaklaştıkları görülmektedir. 


3.4-Dinin Sorgulanmasıyla İlgili Tutumlar 


Tablo. 78- İnanılan Dinin Sorgulanması 


Grup Kişi Standart 


4) İnandığım dinin Ortalamaları | sayısı sapma 


sorgulanması İslam dışında 

farklı inanç gruplarına 

meylimi artırmaktadır. 

Kesinlikle Katılmıyorum 106.552 
Kesinlikle Katılıyorum 108.334 


Katılımcıların “İnandığım dinin sorgulanması İslam dışında farklı inanç gruplarına meylimi artırmaktadır” yönündeki bu maddeye 9 54. O'ının kesinlikle katılmadığı, 70 22. 
O'ının katılmadığı, © 10. 8'inin kararsız kaldığı, “o 6. O'ının kaatıldığı ve son olarak 706 7. 
3”ünün de kesinlikle katıldığı görülmüştür. Bundan önceki maddeyle ilgili olan bu maddemizde, önceki maddeyi doğruladığını görmekteyiz. Ergen yaş grubuna göre gerçeği 


bulmak içindir. Televizyon programlarında ilahiyat hocalarının aynı konu hakkında farklı 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cevaplar vermesi örneğinin üzerinde durmuşlardır. Ergenlerin kesin ve net bilgi 


istediklerini ayrıca akla uygun olması gerektiğini de belirtmişlerdir. 


Sosyal hayata baktığımızda maalesef durumun böyle olmadığı görülmektedir. Ergen yaş grubunun ailesinden yakınlaşmaya ya da uzaklaşmaya çalışmasının nedenlerinden biri de din olmaktadır. Aklına uygun olduğunda her şey yolundayken, aklına uygun olmadığında ise ailesiyle ters düşmekte ve her zaman sonuçsuz bir mücadeleye girebilmektedir. 
Kuşaklar bazında bakacak olursak önceki kuşakların meyletmelerinin söz konusu olmadığı 


ve ne kadar doyumsuzluğa alıştırılırsa o kadar çok doyumsuzlaştıklarını ifade edebiliriz. 


3.5- İbadetle İlgili Tutumlar 


Tablo. 79- İbadet Zorlaması Olmayanların Yakın Olması 


Grup Kişi | Standart 


5) İbadet zorlaması Ortalamaları | sayısı | sapma 


olmayan bütün inanç 

gruplarını kendime daha 

yakın hissediyorum. 

Kesinlikle Katılmıyorum 112.670 
Kesinlikle Katılıyorum 107.405 


“İbadet zorlaması olmayan bütün inanç gruplarını kendime daha yakın hissediyorum şeklindeki bu maddeye katılıma bakacak olursak 90 48. 8'inin kesinlikle katılmadığı, 70 21. 
3”ünün katılmadığı, 70 13. S'inin kararsızkaldığı, “o 9. O'ının katıldığı ve “o 7. S'inin kesinlikle katıldığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre ergenlerin ibadetlere önem verdiği 


sonucu ortaya çıkmaktadır. 
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Bir taraftan ibadetle ilgili sorular sorulduğunda, büyük çoğunluğun ibadet etmediği ortaya çıkmaktadır. Zaten akran grupları arasında ibadet konusu geçtiğinde konunun değişmesini veya kimseye karışılmaması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Yine anket esnasında kaç tane sureyi ezbere bildiklerini sorduğumuzda çoğunluğu namaz surelerini küçükken ezberlediklerini ama şimdi hatırlayamadıklarını belirtmişlerdir. Bir kısmı ezbere sure bilmediğini ve nasıl dua edildiğini de bilmemektedir. Bu durum Z kuşağı için inandıkları dinden, kültürden ne derece uzaklaştıklarını gösteriyor. Ama önceki kuşaklarda sureleri 


ezbere bildikleri ve her zaman dillerinde olduğu görülmektedir. 


3.6- Yaratıcıya Bağlanmakla İlgili Tutumlar 


Tablo.80-Sadece Yaratıcıya Bağlanmanın Özgürleştirmesi 


Grup Kişi | Standart 
6) Sadece yaratıcıya Ortalamaları | sayısı | sapma bağlanmanın beni daha çok özgürleştireceğine inanıyorum. 


“Sadece yaratıcıya bağlanmanın beni daha çok özgürleştireceğine inanıyorum ' şeklindeki bu maddeye katılıma bakacak olursak © 24. 8'inin kesinlikle katılmadığı, © 15. 8'inin katılmadığı, 76 19. 3'ünün kararsız kaldığı, o 17. O'ının katıldığı ve son olarak “6 23. 
3”ünün de kesinlikle katıldığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre katılanlar ile katılmayanların 


oranları birbirine çok yakın çıkmıştır. Ankete katılanların bu maddede ikiye ayrıldıkları 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görülmüştür. Ayrıca “o 40. 3” ünün bu maddeye katıldığını ve bunun sebebinin ergenlik 


dönemindeki tutarsızlıklardan kaynaklandığını düşünmekteyiz. 

İlk ergenlik döneminde bireyler üzerinde asilik hareketleri görülür. Bu asiliğin sonucunda inanılan dinin peygamberini, kitabını ve bütün kutsallarını yok sayabilirler. Bu maddeye baktığımızda deistik eğilimin bu yönde olduğunu ve giderek yok saymanın fazlaşacağı kanaatindeyiz. 


3.7- Vahiyle İlgili Tutumlar 


Tablo. 81- Vahyin Gelecekten Haber Vermesi 


Grup Kişi 


7) Bir meleğin getirdiği Ortalamaları | sayısı 


haberin (vahyin) 

gelecekten haber 

vermesini anlamsız 

buluyorum. 


“Bir meleğin getirdiği haberin (vahyin) gelecekten haber vermesini anlamsız buluyorum ' yönündeki bu maddeye katılım oranına baktığımızda “6 65. 8'inin kesinlikle katılmadığını, “o 17. 8'inin katılmadığını, © 9. 3”ünün kararsız kaldığını, © 2. 8'inin katıldığını ve son olarak o 4. 5”inin de kesinlikle katıldığını görmekyetiz. Bu sonuçlara göre katılmayanlar 


gruplarının çok yüksek bir şekilde 9o 83. 6 olduğu görülmektedir. 
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Görüldüğü üzere ergenler, meleğin haber getirmesini anlamlı bulmaktadır. Bilindiği gibi Cebrail isimli melek Hz. Muhammed'e vahiy getirmiş ve Allah ile iletişimini sağlamıştır. 
Sahabelerin buna koşulsuz inandığını ama günümüzde azda olsa sorgulanmaya başladığını 


söyleyebiliriz. 


3.8- Kutsal Kitaplarla İlgili Tutumlar 


Tablo. 82- Kutsal Kitapların Günümüze Hitap Edip Etmemesi 


Grup Kişi | Standart 
8) Yaratıcının emir ve Ortalamaları | sayısı | sapma yasaklarını içeren kutsal kitapların artık günümüze hitap etmediğini 


düşünüyorum. 


Total 115.586 


“Yaratıcının emir ve yasaklarını içeren kutsal kitapların artık günümüze hitap etmediğini düşünüyorum ” yönündeki bu maddeye katılımlara bakacak olursak, 76 52. 8'inin kesinlikle katılmadığını, “o 20. 3”ünün katılmadığını, © 8. 8'inin kararsız kaldığını, “© 11. S'inin katıldığını ve son olarak “o 6. 8'inin de kesinlikle katıldığını görmekteyiz. Bu sonuçlara göre katılmayanların oranları çok yüksek çıkarak ankete katılanların yarısını geçmiştir. 
Ergenler kutsal kitapların günümüze hitap ettiklerini ve kendilerine çözüm olduğunun 


sonucu çıkmaktadır. 


Kur'an-ı Kerimin son ilahi kitap ve evrensel oluşu düşünülürse günümüze hitap 


etmeyeceğini söyleyemeyiz. Ergen yaş grubuna Kur'an okuyup okumadıkları olgusal 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kimlikteki sorularda sorulmuştur. Ortaya çıkan sonuçta okuyamayanların ve hiç okumayanların giderek arttığını söyleyebiliriz. Ayrıca önceki kuşaklarda Kur'an okumanın yasaklandığı dönemlerde olmuştur. Buna rağmen önceki kuşakların Kur'an okumayı bilme ve okuma oranlarının yüksek olduğu görülür. Günümüzde ise Kur'an okumayı bilme oranının yüksek olmasına rağmen okumaların sadece yaşlılara kaldığı, Kur'an-ı kerimin giderek meta halini almasıyla mezarlarda, mevlitlerde ve günlerde yasin okumakla sınırlı 


kaldığı görülmektedir. 


3.9- Gençlerle İlgili Tutumlar 


Tablo. 83- İnanılan Dinin Gençlere Bakışı 


9) İnandığım dinin Standart 


gençlerle ilgili haram- Ortalamaları | sayısı | sapma 


helal, cinsiyet, ibadet v.b. 
sorumlulukla ilgili verdiği emirlerin/yasakların 

özgürlüğümü kısıtladığını 


düşünüyorum. 


Tabloya baktığımızda “İnandığım dinin gençlerle ilgili haram-helal, cinsiyet, ibadet v.b. 
sorumlulukla ilgili verdiği emirlerin/yasakların özgürlüğümü kısıtladığını düşünüyorum ' şeklindeki bu maddeye “o 45. 5”inin kesinlikle katılmadığını, o 21. O'ının katılmadığını, “o 14. 3'ünün kararsız kaldığını, ”6 10. 3”ünün katıldığını ve son olarak *o 9. O'ının da kesinlikle katıldığını görmekteyiz. Bu sonuçlara göre ankete katılanların yarısından fazlası 


inandıkları dinde herhangi bir kısıtlama olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. 
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Tabloda görüldüğü üzere bu madde kendilerinin özgürlük konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadığı yönünde görüş bildirselerde katılanların oranları da bir hayli fazladır. Bu durum desitlik eğilimin özgürlük konusunda daha baskın olduğunu göstermektedir. 

3.10- Kutsal Kitaplarla İlgili Tutumlar 


Tablo 84. İnanılan Dinin Kutsal Kitabının İçeriği 


Grup Standart 


10) İnandığım dinin kutsal Ortalamaları Sapma 


kitabında beni etkileyici delil, 

örnek ve ibadetle ilgili 

hükümler bulunduğunu 

düşünmüyorum. 


“İnandığım dinin kutsal kitabında beni etkileyici delil, örnek ve ibadetle ilgili hükümler bulunduğunu düşünmüyorum” şeklindeki bu maddeye katılım oranlarına baktığımızda 7/0 57. 3'ünün kesinlikle katılmadığı, “o 16. 8'inin katılmadığı, 70 8. S”inin kararsız kaldığı, “6 7. 8'inin katıldığı ve son olarak © 9. 5”inin kesinlikle katıldığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre büyük çoğunluğun katılmadığı görülmüştür. Onlara göre inandıkları dinin kutsal 


kitabının güncelliğini koruduğu ve kendilerini etkilediğini belirtmişlerdir. 


Anketimizin olgusal kimlik sorularında Kur'an okuma ile ilgili soru sorulduğunda okumayanların da olduğu görülmüştür. Ayrıca bu maddeye katılımın böyle çıkması onların kendilerince doğru ve yeterli gördüklerini belirtiyor. Ergen yaş grubunun okuma, 


anlama için çaba göstermeselerde etkileme konusunda yeterli görmektedir. Kuşaklar olarak 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çok aşırı yozlaşan ve özden giderek uzaklaşan Z kuşağının Kutsal kitap okumayla ilgili sonuçlarını görmekteyiz. Kendilerince doğru kabul ettikleri ve uyguladıkları bu sistem yüzünden Kutsal kitaplar adına bir şey söylendiğinde inanabiliyorlar. Çünkü içeriğini bilmemelerinden ve anlamamalarından dolayı bu şekilde kolaylarına gelmektedir. Önceki kuşaklarda Kur'an-ı Kerimi yatak odasının duvarına astıkları ve değerinin eksilmediği 


bilinmektedir. 


3.11- Din Bilginleriyle İlgili Tutumlar 


Tablo. 85- Bilginlerin Dinine Karşı Bakış Açıları 


Standart 


11) İnandığım dinin Ortalamaları | sayısı | sapma 


bilginlerinin dine karşı 

kendi bakış açılarıyla 

yaklaştıklarını 

düşünüyorum. 


“İnandığım dinin bilginlerinin dine karşı kendi bakış açılarıyla yaklaştıklarını düşünüyorum ” şeklindeki bu maddeye 9 25. O'ının kesinlikle katılmadığı, 76 14. 3”ünün katılmadığı, 70 27. O'ının kararsız kaldığı, 76 19. O'ının katıldığı ve son olarak 9p 14. S”inin de kesinlikle katıldığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre ergen yaş grubunun çoğunluğunun bu maddeye katıldığını ve din bilginlerinin doğru ve tarafsız konuşmadıklarını vurgulamışlardır. Medyatik hocaların özellikle bunu yaptığını ve dini programlarda aynı konu hakkında farklı şeyler söylendiğini görmekteyiz. Din hakkında gerekli ve yeterli 


bilgiye sahip olmayan birey için sorun oluşturmaktadır. Kime inanacağını ve gerçeği nasıl 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bulacağını düşünüyorlar. Bu sürecin önce din bilginlerini sorgulamakla başladığı ve ardından inandığı dini sorgulamaya kadar gittiğini söyleyebiliriz. Yine büyük çoğunluğun 


bu madde hakkında kararsız kaldğı görülmektedir. 
3.12- Aracılıkla İlgili Tutumlar 
Tablo. 86- Yaratıcıyla İletişim Konusu 
Grup Kişi Standart 


12) Yaratıcı ile olan bütün | Ortalamaları | sayısı sapma 


iletişimlerimde aracı olarak 


hiçbir şey istemiyorum. 


“Yaratıcı ile olan bütün iletişimlerimde aracı olarak hiçbir şey istemiyorum ' şeklindeki bu maddeye katılıma bakacak olursak 706 29. 3”ünün kesinlikle katılmadığı, ©“ 17. 3”ünün katılmadığı, o 14. 3'ünün kararsız kaldığı, 70 17. 5”inin katıldığı ve son olarak “6 22. 
O'ının da kesinlikle katıldığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre katılmayanların olduğu gibi katılanlarında olduğu görülmektedir. Deizm inancını yakından ilgilendiren bu maddeye 


katılanların deistik eğilimlerinin yüksek olduğu ve bu yüzden katıldıklarını göstermektedir. 


Ergenliğin son dönemlerindeki bireylerde birtakım değişiklikler meydana gelmektedir. 
Yaratıcının yerini başka şeyler almaya başlamaktadır. Ergenliğin son döneminde bilinçli olarak yapıldığı görülsede birçok ergen bu dönemde yaşadığı sorunları öteleyebiliyor. Ama bu ötelemeler ve zamanında çözemediği sorunlar, ilerde karşısına daha büyümüş olarak 


çıkabiliyor. 


112 


3.13- Özgür İnanmayla İlgili Tutumlar 


Tablo. 87- İçinden Geldiği Gibi Özgür Yaşamak 


Grup Kişi | Standart 


13) İçimden geldiği gibi Ortalamaları | sayısı | sapma 


yaşamama olanak sağlayan bir 

inanç, bana her zaman yakın 

gelmiştir. 


“İçimden geldiği gibi yaşamama olanak sağlayan bir inanç, bana her zaman yakın gelmiştir” şeklindeki bu maddeye © 25. 8”inin kesinlikle katılmadığı, 76 19. O'ının katılmadığı, 70 18. S'inin kararsız kaldığı, “6 19. 5”inin katıldığı ve son olarak da “4 17. 
3'ünün de kesinlikle katıldığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre ergen yaş grubunun içinden geldiğini yaşamasına izin veren inancın ilgilerini çekmediklerini görülmüştür. Her ne kadar bu şekilde çıksada katılanların oranlarının da yüksek olduğu görülmüştür. Bunun sebebinin ergenlik dönemlerindeki özgürlük anlayışlarıdır. Her konuda ve anlamda özgür olmaları 


çok önem arz etmektedir. 


Ergenliğin ilk zamanlarında kendilerini kanıtlama işine giriştikleri görülür. Ama ergenliğin son zamanlarında dini duyguların yerleşmesi ve kesinleşmesine doğru gidilir. Önceki kuşaklarda özgürce yaşamanın zor olduğu, mahalle baskısı altında oldukları ve kültürde olmayınca kendilerine uzak olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Günümüze baktığımızda ise mahalle baskısının ve kültürün etkisinin giderek azaldığı ve sadece kendilerini 


dinlediklerini söyleyebiliriz. 
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3.14- Dinin Kaynaklarıyla İlgili Tutumlar 


Tablo. 88- İnanılan Dinin Kaynaklarındaki Bilgi Kirliliği 


Grup Kişi 


14) İnandığım dinin Ortalamaları | sayısı 


kaynaklarındaki bilgi kirliliği 

beni sürekli tedirgin 

etmektedir. 


“İnandığım dinin kaynaklarındaki bilgi kirliliği beni sürekli tedirgin etmektedir? şeklindeki bu maddeye katılım oranlarına bakacak olursak “o 35. 3”ünün kesinlikle katılmadığı, 9 23. 
3”ünün katılmadığı, “o 16. O'ının kararsız kaldığı, “6 17. O'ının katıldığı ve son olarak 70 8. 
5”inin de kesinlikle katıldığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre ergen yaş grubundaki bireylerde inandıkları dinde bilgi kirliliğinin olmadığı görülmüştür. Bilgi kirliliğinden anlaşılması gereken dinin hükümleridir. Din hükümlerinin uygulanmaması veya karışıklık içinde olması inanan bireylerde sorun oluşturabilir. Medya, dini programlarla veya yayınlarla dini eğitim vermeye çalışmaktadır. Kaynağı ve doğruluğu anlaşılmadan yapılan bu programlardan dolayı ergenlere göre bilgi kirliliği görülmektedir. Ayrıca bu maddede dinin hem kaynağında hem de hükümlerinde sorun olduğunu düşünülmektedir. Deizmin dini hüküm veya kaynaklarla ilgilenmediğini ve bunları yok saydığını düşünürsek, bu 


kanıda olanların deistlik eğilime sahip olduklarını söyleyebiliriz. 
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3.15- Türkiye'deki Dini Gruplarla İlgili Tutumlar 


Tablo. 89- Dini Grupların Faaliyetleri 


Grup Kişi 
15) Türkiye'deki dini Ortalamaları | sayısı grupların (cemaat, tarikat vb. ) 
dini faaliyetlerinin topluma zarar verdiğini düşünüyorum. 


“Türkiye'deki dini grupların (cemaat, tarikat vb.) dini faaliyetlerinin topluma zarar verdiğini düşünüyorum ' şeklindeki bu maddenin katılım oranlarına bakacak olursak 76 28. 
O'ının kesinlikle katılmadığı, 9 17. 3”ünün katılmadığı, 70 20. O'ının kararsız kaldığı, “6 16. 3”ünün katıldığı ve © 18. S'inin de kesinlikle katıldığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre kesinlikle katılmayanların ve katılmayanların oranlarının yüksek olduğu görülmüştür. 


Ama bu maddeye katılanlarında bize göre yüksek olduğu düşünülmektedir. 


İslam dinine baktığımızda Hz. Peygamber döneminden sonra tarikat/cemaat veya grupların oluştuğunu görmekteyiz. Bunların ilki hem dini hem de siyasi bir grup olan haricilerdir. 
Bunlar kendilerini toplumdan soyutlamışlar, mutlak doğrunun kendileri olduğunu söylemişler ve geri kalanların acilen düzeltilmesi gerektiğine inanmışlardır. Ayrıca bu düzeltmeninde kendi ellerinden olacağını düşünmüşlerdir. Görüşleri ve uygulamaları 


konusunda çok sert ve tavizsiz olarak, kendilerince cihat ilan etmişlerdir. 
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Günümüzde var olan ışid ve daeş gibi gruplara bakıldığında kendilerini doğru ve ehlisünnet olarak savundukları görülür. Özellikle gençler üzerinde etki alanlarının olduğu katılımcılara bakıldığında görülmektedir. Bunlar topluma ciddi zararlar vererek bölmeye 


çalışmaktadırlar. Bu maddeye katılanların bunu dikkate aldıklarını söyleyebiliriz. 


3.16- Dinlerdeki Hoşgörü Ortamıyla İlgili Tutumlar 


Tablo. 90- Dünyanın Hoşgörü Ortamından Uzaklaşması 


Grup Kişi sayısı | Standart 
16) Mevcut dinlerin Ortalamaları sapma inananlarının hoşgörü ortamından çok uzaklaştıklarını 


düşünüyorum. 


“Mevcut dinlerin inananlarının hoşgörü ortamından çok uzaklaştıklarını düşünüyorum ' şeklindeki bu maddeye 9p 23. O'ının kesinlikle katılmadığı, 70 17. 5”inin katılmadığı, o 20. 
5”inin kararsız kaldığı, 70 25. O'ının katıldığı ve © 14. O'ının da kesinlikle katıldığını görmekteyiz. Bu sonuçlara göre katılanlar, hoşgörü ortamından uzak olduğunu belirtmişler, bu maddeye katılmayanlarda hoşgörünün olduğunu belirtmişlerdir. Dini hoşgörü ve hoşgörü ayrı şeylerdir. Farklı dinlere mensup kimselerin birbirleriyle din hakkında konuşabilmeleri, tartışabilmeleri ve muhabbet duymaları onların dini hoşgörüye sahip olduklarını gösterir. Günümüzde farklı dine mensup kimselerin aynı ortamda bile 


duramayacağını ve hemen birbirleriyle tartışmaya başlayacağını düşünürsek hoşgörünün 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olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca insanların trafikte, evde, ilişkilerde vb. hoşgörüden 


giderek uzaklaştıklarını da görmekteyiz. 


3.17- İman İle İlgili Tutumlar 


Tablo. 91- Yaratıcıya İmanla Bağlanmak 


Grup Kişi | Standart 


17) İmanı, samimi bir Ortalamaları | sayısı | sapma 


şekilde sadece kalp ile 

yaratıcıya bağlanmakla 

olacağını düşünüyorum. 


“İmanı, samimi bir şekilde sadece kalp ile yaratıcıya bağlanmakla olacağını düşünüyorum” şeklinde maddenin sonuçlarına baktığımızda © 13. 3”ünün kesinlikle katılmadığı, © 8. 
O'ının katılmadığı, “e 8. O'ının kararsız kaldığı, 76 24. O'ının katıldığı ve 706 46. S”inin de kesinlikle katıldığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre katılanların büyük bir orana ulaştığı ve iman etmeyi bu şekilde anladıkları görülmüştür. Sadece kalp ile bağlanmak ve kalben 


bir şeylerin yerine getirilmesinin yeterli olacağını düşünmek deistik eğilimin zirvesidir. 


Ergenlik döneminin ilk ve orta dönemlerindeki bağlanma sorunu bulunmaktadır. Çok sık değişen ruh halleri yüzünden hergün farklı tutum ve davranış geliştirmektedirler. Odasına kapanıp kimseyle görüşmemeleri, dışarı çıkmak istememeleri, kararsız kalarak en sonunda da hiçbir şey yapamamaları ve son olarak din ile ibadete karşı isteksiz kalmaları bu 


yüzdendir. 
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3.18- Ekonomik Hayatla İlgili Tutumlar 


Tablo. 92- Ekonomik Hayatın Ve Ekonomik Gücün Önemsenmesi 


Grup Kişi 
18) Günümüzde dinlerin Ortalamaları | sayısı ekonomik hayatı ve ekonomik gücü elde etmeyi daha çok önemsediklerini 


düşünüyorum. 


“Günümüzde dinlerin ekonomik hayatı ve ekonomik gücü elde etmeyi daha çok önemsediklerini düşünüyorum şeklindeki maddenin sonuçlarına bakacak olursak, 9 18. 
O'ının kesinlikle katılmadığı, “o 15. 3”ünün katılmadığı, “o 27. 5”inin kararsız oldukları, 76 
22. S”inin katıldığı ve 76 16. 5”inin de kesinlikle katıldığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre katılmayanlar olduğu gibi katılanlarında olduğu görülmektedir. Şeyh, müceddid, şıh, kavs, hazreti gibi ünvanlara sahip olanların dinle uğraştıkları ve ekonomik durumlarının çok iyi olduğu görülmektedir. Ayrıca bu kişilerin etrafında bireylerin toplandığını ve söyledikleri her şeyi emir telakki ettiklerini düşünürsek ergen yaş grubunun bunlardan dolayı 


katıldığını düşünmekteyiz. 


İslam dinine baktığımızda, sadaka ve zekât ile toplumda dengeyi sağlamaya çalıştığını görmekteyiz. Zekât, zengin kimsenin malı üzerindeki fakirin hakkı olarak tanımlanmış ve 


bu sayede fakir bireylerin durumları gözetilirken, zengin bireylerinde mallarının 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temizlendiği vurgulanmıştır. Önceki kuşaklarda bu durumun muhafaza edildiği ve 


kimsenin incitilmediği görülmüştür. 


3.19- İnsanın İnancı Yüzünden Dışlanmasıyla İlgili Tutumlar 


Tablo. 93- İnsanın İnancı Yüzünden Dışlanması 


Standart 
19) Bir insanın inancı Ortalamaları | sayısı | sapma yüzünden dışlanmasına hiç 


anlam veremiyorum. 


“Bir insanın inancı yüzünden dışlanmasına hiç anlam veremiyorum” yönündeki maddeye 
katlımıa bakacak olursak, © 16. 3”ünün kesinlikle katılmadığı, 9 5. 8'inin katılmadığı, 9 
14. 5”inin kararsız olduğu, 76 22. O'ının katıldığı ve 9 41. 5”inin de kesinlikle katıldığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre büyük çoğunluğun bu maddeye katıldığı gözlenmiştir. 
Ergen yaş grubuna göre sadece inanç olarak değil bireylerin bütün tercihlerinde asla 


dışlanma ve ötekileştirmenin olmaması gerektiği üzerinde durulmuştur. 


Dünyaya gelen her bireyin yaşama hakkıyla beraber daha birçok hakkı vardır. Bunlardan biri de inanç özgürlüğü hakkıdır. Yani özgür birey olarak istediği dine veya inanca bağlanabilir. Bireyler arasındaki iletişime baktığımızda kendi düşüncesinden olmayana karşı takındığı tavır, şüphesiz sert bir şekilde kendini belli etmektedir. Gerek konuşmasında gerekse de davranışlarında bunu göstermektedir. Ergenlik döneminde benimsedikleri görüş ve düşüncelerin toplum olarak da kabullenilmesini isterler. Yani saç 


renklerine veya pantolon tercihlerine onay verilmesini beklerler. Çünkü vücudu üzerinde 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kendilerinin söz sahibi olduklarını düşünürler. Katılanların dini görüş ve düşüncelerin 


yanında bunları da eklemiştir. 


3.20- Aşırı Mal Mülk Edinmeyle İlgili Tutumlar 


Tablo. 94- İnanılan Dinin Aşırı Mal Mülk Edinmeye Karşı Gelmesi 


Standart 


20) İnandığım dinin aşırı mal | Ortalamaları | sayısı | sapma 


mülk edinmeye karşı gelen 

tutumlarını inandırıcı 

bulmuyorum. 


“İnandığım dinin aşırı mal mülk edinmeye karşı gelen tutumlarını inandırıcı bulmuyorum 
yönündeki bu maddeye katılıma bakacak olursak, © 36. O'ının kesinlikle katılmadığı, 70 
22. S”inin katılmadığı, 9 22. S'inin kararsız olduğu, © 10. O'ının katıldığı ve 76 8. 8'inin de kesinlikle katıldığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre ankete yarısından fazlasının katılmadığı görülmüştür. Ergen yaş grubu din veya inancın değil, bireyler bazında 


olduğunu söyleyerek onlardan dolayı sıkıntıların çıktığını vurgulamışlardır. 


Bu madde 18. maddeyle yakın anlamlı ve ilişkilidir. İslam dinine göre fakir bir Müslümana namaz ve oruç ibadetlerini farz olduğu görülmekte, zengin bir Müslümanında bunların yanında hac ve zekâtında farz olduğu vurgulanmıştır. Görüldüğü üzere İslam dini toplumu dengelemeye ve dizayn etmeye çalışmaktadır. Önceki kuşaklarla ilgili olarak para 


biriktirmenin ve kısa yoldan zengin olmanında önemi büyüktür. 
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3.21- Önemsemeyle İlgili Tutumlar 


Tablo. 95- Zenginlik Veya Fakirliğin Önemsenmesi 


Grup Kişi Standart 
21) Günümüzde Ortalamaları | sayısı sapma 
Müslümanların 


fakirlerden çok zenginleri 


önemseye başladığını 


düşünüyorum 


“Günümüzde Müslümanların fakirlerden çok zenginleri önemseye başladığını düşünüyorum? şeklinde bu maddeye © 56. 8'inin kesinlikle katılmadığı, 76 16. 3”ünün katılmadığı, “o 9. 3”ünün kararsız kaldığı, “o 8. 3'ünün katıldığı ve 9 9. 5”inin de kesinlikle katıldığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre büyük çoğunluğun kesinlikle 


katılmadığı görülmüştür. 


Ergenler, bu maddeyi cevaplarken bireyler üzerinden düşünerek cevaplamışlardır. İnsanlar arasında ilişkiyi belirlemede ekonominin çok büyük etkisinin olduğunu ve ekonomik durumun iyileştikçe ilişkininde iyileştiğini söylemişlerdir. Onlara göre zengin olmanın veya zengin doğmanın suç olmadığı ama ekonomik durumundan dolayı insanları 


ayırmanın suç olduğunu vurgulamışlardır. 
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3.22- Türkiye'de Dini Eğitimle İlgili Tutumlar 


Tablo. 96- Türkiye'deki Dini Eğitim 


Grup Kişi | Standart 
22) Türkiye'de dini eğitim Ortalamaları | sayısı | sapma açısından atılan adımların çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. 


“Türkiye'de dini eğitim açısından atılan adımların çok yetersiz olduğunu düşünüyorum' şeklindeki bu maddeye 906 16. O'ının kesinlikle katılmadığı, © 16. 5”inin katılmadığı, 70 18. 
8'inin kararsız kaldığı, “o 22. O'ının katıldığı ve © 26. 8'inin de kesinlikle katıldığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre katılanların yarıya yaklaştığı görülüyor. Ergen yaş grubunun dini eğitim adına yapılanların içlerinin boş olduğunu vurgulamışlardır. Onlar, dini eğitimin bu olmadığını ve özellikle dindar gençliğin bu şekilde yetişmeyeceğini 


söylemişlerdir. 


Bu maddenin sonucunun bu şekilde çıkması bizi çok şaşırtmıştır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devletinde dini eğitim ilkokuldan itibaren başlamaktadır. Bununla birlikte yaz Kur'an kursları, vakıfların veya derneklerin dini faaliyetleri, Diyanet İşleri Başkanlığının dini eğitim merkezleri, camiler ve halk eğitim merkezlerinde dini eğitim ve öğretim yoğun bir şekilde gerçekleşmektedir. Ergen yaş grubuna göre din eğitimi zorunlu olmamalı, bu kadar çok öne çıkarılmamalı ve imam hatipler olmazsa eğitimin olmayacağı imajından 


kurtulunmalıdır. 
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3.23- İnsanlar Arası İlişkilerle İlgili Tutumlar 


Tablo. 97-Dinin İnsanlar Arası İlişkileri Düzenlemesi 


Standart 


23) İnsanlar arası ilişkileri | Ortalamaları | sayısı | sapma 


düzenlemede inandığım 

dinin çok yetersiz 

kaldığını düşünüyorum. 


“İnsanlar arası ilişkileri düzenlemede inandığım dinin çok yetersiz kaldığını düşünüyorum 
şeklindeki bu maddeye katılıma bakacak olursak, 76 40. O'ının kesinlikle katılmadığı, 90 
23. 2”ünün katılmadığı, 70 18. S'inin kararsız kaldığı, 70 9. 8'inin katıldığı ve “6 8. 5”inin de kesinlikle katıldığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre büyük çoğunluğun katılmadığı ve insanlar arasındaki ilişkilerin inandıkları din veya inanç açısından sorun oluşturmadığını 


belirtmişlerdir. 


Günümüz ergen yaş grubunun bu maddeye verdiği cevapla yaptıklarının uyuşmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bilişsel olarak farkındalık olsada uygulamada sıkıntılar yaşadıklarını söylemişlerdir. Günümüz toplumunda insanlar arasındaki ilişkinin aslında çok zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca toplumdaki güven sorunu giderek artmaktadır. Önceki kuşaklarda ise teknoloji sosyalleşmenin önüne geçememiştir. Bundan dolayı sanallık yoktu ve toplumda güven vardı. İnsanlar komşum, mahallelim veya köylüm diyerek birbirlerine sahip çıkarlardı. Teknoloji çağının bütün bu sayılanları bitirdiğini söyleyebiliriz. artık 


bireyler komşularını tanımamaktadır. 
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3.24- Aile İçi İlişkilerle İlgili Tutumlar 


Tablo. 98- Dinin Aile İçi İlişkileri Ve Sorunları Çözmesi 


Grup Kişi | Standart 
24) Aile içi ilişkilerde ve Ortalamaları | sayısı sapma sorun çözümünde inandığım dinin yaklaşımı bana mantıklı gelmemektedir. 


“Aile içi ilişkilerde ve sorun çözümünde inandığım dinin yaklaşımı bana mantıklı gelmemektedir” şeklindeki bu maddeye katılıma bakacak olursak, Wo 47. 8'inin kesinlikle katılmadığı, “e 23. S'inin latılmadığı, “o 16. 8'inin kararsız olduğu, “o 7. 3'ünün katıldığı ve ?0 4. 8'inin de kesinlikle katıldığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre katılmayanların oranı “o 70'i geçmektedir. Ergen yaş grubuna göre aile içi ilişkilerinde ve sorunları çözmede 


inandıkları dinin yaklaşımı mantıklı gelmektedir. 


Bir toplumun en temel birimi ailedir. Ailede öğrenilen her şey bireyin hayatını etkilemektedir. Türk toplumunda ve İslam dininde ailenin öneminin büyük olduğu düşünülürse, ailedeki en ufak bir sıkıntı toplumu da etkilemektedir. Önceki kuşaklarda aile değerli ve kutsaldır. Akşam yemekleri, çay muhabbetleri ve misafirlik sayesinde hem bağları gelişmekte hem de sosyalleşmektedirler. Günümüze bakacak olursak aileyle ilgili 


birtakım yanlış uygulamaları görüyoruz. 
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3.25- Siyasi Amaçlarla İlgili Tutumlar 


Tablo. 99- Din Ve Siyasi Amaçların Önemsenmesi 


Standart 


25) İnandığım dinin kabul Ortalamaları | sayısı | sapma 


edenlerinin her zaman siyasi 

amaçları daha çok 

önemsediklerini düşünmeye 

başladım. 


“İnandığım dinin kabul edenlerinin her zaman siyasi amaçları daha çok önemsediklerini düşünmeye başladım” şeklindeki bu maddeye katılıma bakacak olursak © 27. S'inin kesinlikle katılmadığı, “o 20. 5”inin katılmadığı, “6 24. 3'ünün kararsız olduğu, *o 17. 
S”inin katıldığı ve © 10. O'ının kesinlikle katıldığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre katılmayanların oranlarının yüksek olduğu ve siyasetin dinle ilişkisinin olmadığını 


vurgulamışlardır. 


Siyasetin, insanların hayatında her yönüyle yer edindiği görülmektedir. Ergen yaş grubu bu 


maddeye katılmayarak dinin siyasete alet edilmemesi gerektiği söylemişlerdir. 
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3.26- Günahkârlarla İlgili Tutumlar 


Tablo. 100- Müslümanların Günahkârlara Karşı Tavırları 


Grup Kişi | Standart 


26) İnandığım dinin Ortalamaları | sayısı | sapma 


kabul edenlerinin 

(Müslümanların) 

günahkârlara karşı 

küçümser tavırları beni 

soğutmaktadır. 


“İnandığım dinin kabul edenlerinin (Müslümanların) günahkârlara karşı küçümser tavırları beni soğutmaktadır” şeklindeki bu maddeye “o 29. 8'inin kesinlikle katılmadığı, “o 18. 3”ünün katılmadığı, 70 24. 3”ünün kararsız olduğu, © 16. 5”inin katıldığı ve 90 11. 
3”ünün de kesinlikle katıldığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre katılmayanların diğerlerine göre daha çok olduğu görülmektedir. Ergen yaş grubu küçümsemenin olmadığını 


belirtmişlerdir. 


Sosyal çevre, herkesin beraberce yaşadığı büyük bir alanı kapsamaktadır. Bu alanda herkes birbirine saygılı olmak zorundadır. Ergen yaş grubunun bundan çok rahatsız olduğu halde böyle bir sonuç çıkmıştır. Giyinişlerinde ve konuşmalarında hiç kimsenin onları küçümsemesini istemektedirler. Dahasında önceki kuşaklarda toplum olarak hassas 


olunduğu için toplumun ahlakını bozacak hareketler belirgin olarak yapılamıyordu. 
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Günümüzde ise babanın evde söz geçiremediği evlatlar, hiçbir şeyden çekinmeden ve 


korkmadan hareket edebilmektedir. 


3.27- Tekfirle İlgili Tutumlar 


Tablo. 101- Müslümanların Birbirlerini Tekfiri 


Grup Kişi | Standart 
27) Müslümanların farklı Ortalamaları | sayısı | sapma dini görüşlerinden dolayı birbirlerini dinden çıkarmaları (tekfir) 


anlamsızdır. 


Kesinlikle katılmıyorum 97.494 


“Müslümanların farklı dini görüşlerinden dolayı birbirlerini dinden çıkarmaları (tekfir) anlamsızdır” şeklindeki bu maddeye katılımlara bakacak olursak, © 24. 8'inin kesinlikle katılmadığı, “o 13. O'ının katılmadığı, “o 22. O'ının kararsız kaldığı, 70 22. 3”ünün katıldığı ve “o 18. O'ının da kesinlikle katıldığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre büyük çoğunluğun katıldığı görülmektedir. Herkesin din ve vicdan hürriyetinin olduğunu ve kimsenin tekfir 


meselesinde hakkının olmadığını söyleyerek eleştirmişlerdir. 
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3.28- Dünyadaki Dinlerle İlgili Tutumlar 


Tablo. 102- Dünyanın Dinler Yüzünden Çıkmaza Sürüklenmesi 


28) Dünyanın dinler Ortalamaları | sayısı yüzünden büyük bir 

çıkmaza doğru 

sürüklendiğini 


düşünüyorum. 


“Dünyanın dinler yüzünden büyük bir çıkmaza doğru sürüklendiğini düşünüyorum” şeklindeki maddeye “6 29. 3”ünün kesinlikle katılmadığı, 70 18. 8'inin katılmadığı, 70 21. 
O'ının kararsız kaldığı, o 17. O'ının katıldığı ve 9 14. O'ının da kesinlikle katıldığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre katılmayanların çoğunlukta olduğunu ama bu maddeye katılanların da olduğunu görmekteyiz. Bu maddeye katılanların dinlerden değil, inananlarından dolayı böyle olduğunu söylemişlerdir. Dünya genelindeki dini grupların din 


adına yaptıkları cihatları, işgalleri, öldürmeleri vb. örnekleri göstermişlerdir. 
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3.29-Allah”ı Hak Ettiği Şekilde Ele Almayla İlgili Tutumlar 


Tablo. 103- Müslümanlarının Allah'ı Hak Ettiği Şekilde Ele Alması 


Grup Kişi 
29)Günümüz Ortalamaları | sayısı 
Müslümanlarının Allah'ı hak ettiği şekilde ele aldıklarını/inandıklarını 


düşünmüyorum. 


“Günümüz Müslümanlarının Allah'ı hak ettiği şekilde ele aldıklarını/inandıklarını düşünmüyorum” şeklindeki maddeye 706 25. 5”inin kesinlikle katılmadığı, “o 14. 3”ünün katılmadığı, “o 23. O'ının kararsız kaldığı, “o 20. S'inin katıldığı ve 760 16. 8'inin de kesinlikle katıldığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre katılanların oranının yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca katılan ergen yaş grubuna göre günümüzde gerçek Müslümanlığın 


bu olmadığı belirtilmiştir. Bu maddede deistik eğilimin yüksek olduğu görülmüştür. 


Önceki kuşaklara bakacak olursak herkesin ahlaklı olduğu ve toplum nazarında dine zarar verecek hareketlerden kaçınılarak, herkesin birbirine görüşlerinden dolayı saygılı olduğunu ve kimsenin incitilmediğini görürüz. Günümüzde ise ergen yaş grubuna göre kendini 


Müslüman olarak tanımlayanların kendilerini sorgulamaları gerektiğini söylemişlerdir. 


129 


3.30- Kılık Kıyafetle İlgili Tutumlar 


Tablo. 104- İnanılan Dinin Kılık Kıyafetle Uğraşması 


Standart 


30) İnandığım dinin kılık Ortalamaları | sayısı | sapma 


kıyafetimle uğraşmasına 

(kılık kıyafete ilişkin emir 

ve yasaklar koymasına) 

anlam veremiyorum. 


“İnandığım dinin kılık kıyafetimle uğraşmasına (kılık kıyafete ilişkin emir ve yasaklar koymasına) anlam veremiyorum ' şeklindeki maddeye “o 40. 8”inin kesinlikle katılmadığı, “o 21. 3”ünün katılmadığı, “o 16. 3”ünün kararsız kaldığı, 96 11. 3”ünün katıldığı ve “6 10. 
5”inin de kesinlikle katıldığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre ergen yaş grubunun büyük çoğunluğunun bu maddeye katılmadığı ve giyim kuşamla ilgili dini bir sorunun olmadığı 


belirtmişlerdir. Yine bu maddeye katılanların ciddi orana sahip oldukları görülmüştür. 


Bu madde ergen yaş gubunun düşünceleriyle uygulamalarının ne kadar zıtlık içinde olduğunu göstermiştir. Ergen yaş grubu özellikle bu dönemlerinde giyim konusunda çok hassas olmaktadır. Kendilerini tanımaya başlamalarının yanında yeni bir kişiliğe de eğilim göstermeleri onları çok etkilemektedir. Burada ergen yaş grubu inandıkları dinin asla böyle bir zorlama yapmadığını söylesede uygulama konusunda böyle olmadığı görülmektedir. 
Türbanlı bayanların ve dindar erkeklerin giyim tarzlarındaki sekülerleşme hat safhada ve 


giderek arttığını söyleyebiliriz. Çünkü moda denen kısır döngüden kurtulamamaktadırlar. 
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3.31- Sosyal Hayatla İlgili Tutumlar 


Tablo. 105- İslam Dininin Sosyal Hayatın Sorunlarına Çare Olması 


Standart 


31) İslam dininin Ortalamaları | sayısı | sapma 


günümüzde karşılaşılan 

sosyal hayatın sorunlarına 

çare olmamaya başladığını 

düşünüyorum. 


“İslam dininin günümüzde karşılaşılan sosyal hayatın sorunlarına çare olmamaya başladığını düşünüyorum ' şeklindeki maddeye 96 34. 8'inin kesinlikle katılmadığı, 70 22. 
5”inin katılmadığı, 70 19. 3”ünün kararsız olduğu, *o 11. S”inin katıldığı ve “o 11. 8'inin de kesinlikle katıldığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre ergen yaş grubunun yarısından fazlasının İslam dininin günümüzde karşılaşılan bütün sorunlara çare olduğunu 


söylemişlerdir. 


Önceki kuşaklarda İslam dininin toplumun her kesiminde etkisinin olduğunu ve toplum olarak bu çizgiden çıkılmadığı için toplumu kontrol eden en güçlü mekanizma olduğunu söyleyebiliriz. Günümüze baktığımızda bu kontrol mekanizmasının yerini teknolojik mekanizmanın aldığı görülmektedir. Anket sonuçlarına göre ergen yaş grubu bu konu hakkında olumlu şeyler söylesede gerçeğin böyle olmadığı düşünmekteyiz. Ergenlerin aileleriyle ilk çatışma konularından birinin din olduğunu söyleyebiliriz. Ergen, ailesinin bu 


baskılarından dolayı dini olan her şeye kendini kapatabilmektedir. 
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3.32- Gerçek Kurtuluşla İlgili Tutumlar 


Tablo. 106- Dünya Ve Ahiretteki Gerçek Kurtuluş 


Grup Kişi 
32) Dünyada ve ahirette İ Ortalamaları | sayısı gerçek kurtuluşun ancak kalpte biteceğini düşünüyorum. 


“Dünyada ve ahirette gerçek kurtuluşun ancak kalpte biteceğini düşünüyorum ' şeklindeki bu maddeye katılım oranlarına bakacak olursak, 76 17. O'ının kesinlikle katılmadığı, 90 15. 
3”ünün katılmadığı, e 14. O'ının kararsız kaldığı, “o 18. S”inin katıldığı ve “o 35. O'ının da kesinlikle katıldığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre ergen yaş grubunun büyük çoğunluğunun bu maddeye katıldıklarını görmekteyiz. Deistik eğilimin zirvesine 


çıktıklarını ve başka din veya inançlara meyillerinin olduğunu görmekteyiz. 


Ergenlerin en büyük sorunu akran grubundan dolayı bazı durumlarda düşünmeden onaylama yapmalarıdır. Birbirlerinden farklı olma adına birtakım şeylere girişmeleri ve bunları araştırmadan ve gerçeği bilmeden yapmaları akran grup mücadelelerinden 


kaynaklanmaktadır. 
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3.33- Allah'a İmanla İlgili Tutumlar 


Tablo. 107- Sadece Allah'a İmanın Önemi 


Grup Kişi Standart 
33) Aslolan sadece Allah'a Ortalamaları | sayısı sapma imandır, dinin geri kalan kısmının kültür ve toplum tarafından sonradan eklendiğini 


düşünüyorum. 


“Aslolan sadece Allah'a imandır, dinin geri kalan kısmının kültür ve toplum tarafından sonradan eklendiğini düşünüyorum ' şeklindeki bu maddeye katılıma bakacak olursak, 7/6 37. 5”inin kesinlikle katılmadığı, “o 29. 3”ünün katılmadığı, 9 15. 3”ünün kararsız kaldığı, “o 10. 8'inin katıldığı ve © 7. 3”ünün de kesinlikle katıldığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre büyük çoğunluğun katılmadığını ve Allah'a imanın yanında dinin kültür ve toplumun 


etkisinin olmadığı üzerinde yoğunlaşmışlardır. 


Bir önceki maddeye baktığımızda, onay verdiklerini ama bu maddeye yarısından fazlasının katılmadığını görmekteyiz. Bu maddeye göre ergen yaş grubunun büyük çoğunluğunun deizmle ilgililerinin olmadığı görülmektedir. Günümüze baktığımızda sosyal hayatta böyle olmadığını ve bu maddeye katılanlarında oranlarının yüksek olduğunu düşünmekteyiz. 
Ergen yaş grubunun kültürden ve toplumdan uzaklaştığı için fikir beyan edemediklerini 


söyleyerek, deistik eğilim içinde olduklarını söyleyebiliriz. 
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SONUÇ VE GENELLEMELER 


Araştırmamız iki bölümde değerlendirilecektir. İlk olarak ölçek sonuçlarının genel değerlendirilmesi ve ikinci olarak hipotezlerin sınanması olacaktır. Bu şekilde konumuzun 


daha iyi anlaşılacağını düşünüyoruz. 


Sonuç olarak; 


Anketimize katılanların bağımsız değişkenler açısından değerlendirecek olursak; cinsiyete göre değerlendirdiğimizde ankete katılanların büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu, yaşlara göre değerlendirdiğimizde 14-17 yaş grubunun daha fazla olduğu, eğitim durumlarına göre değerlendirdiğimizde lise grubunun daha fazla olduğu, aile gelir durumuna göre değerlendirdiğimizde 1500-2500 maddi duruma sahip kimselerin daha fazla olduğu, kendilerini dini tanımlamalarına göre değerlendirdiğimizde büyük çoğunluğun dindar olarak tanımladığı, dini bilgi edinme yollarına göre değerdirdiğimizde aile grubunun fazla olduğu, baba mesleklerine göre değerlendirdiğimizde serbest mesleğin fazla olduğu, Kur'an-ı Kerimin baştan sona okunmasına göre değerlendirdiğimizde ayetlerin yorumlarını okudum, birkaç suresini okudum ve sadece arapça okudum gruplarının oranlarının birbirine çok yakın olduğunun görülmesi ve son olarak dini kitap okuma olarak değerlendirdiğimizde ise katılımcıların bir kitabı tam olarak bitirmedikleri 


görülmüştür. 


Bağımsız değişkenlerle ergen yaş grubunun bilişsel, nedenler ve sonuç tutumlarında 


farklılaşmalar görülmektedir. 


Cinsiyete göre; deizm inancının bilişsel, nedenler ve sonuç alt boyutlarında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Bilişsel boyutta kadınların, nedenler boyutunda erkeklerin, sonuç 


boyutunda ise kadınların tutum puanlarının yüksek olduğu görülmüştür. 


Yaşa değişkenine göre; deizm inancının bilişsel boyutta 18-20 yaş aralığının, nedenler ve sonuç alt boyutunda ise 14-17 yaş aralığının tutum puanların daha yüksek olduğu görülmüştür. 
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Öğrenim durumuna göre; bilişsel boyutta üniversite grubunun tutum puanının yüksek olduğu, nedenler boyutunda lise grubunun tutum puanının yüksek olduğu, sonuç 


boyutunda üniversite grubunun tutum puanının yüksek olduğu görülmüştür. 


Aile gelir durumu değişkenine göre; bilişsel, nedenler ve sonuç boyutlarında 4500 ve üstü 


grubunun tutum puanlarının diğerlerine göre çok yüksek olduğu görülmüştür. 


Kendilerini dini tanımlamalarına göre; bilişsel, nedenler ve sonuçlar tutumlarında deist 


grubu tutum puanlarının diğerlerine göre yüksek olduğu görülmüştür. 


Dini bilgi edinme yolları değişkenine göre; bilişsel ve nedenler boyutunda medyanın tutum puanlarının diğerlerine göre yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç boyutunda ise kendi 


kendine tutum puanının yüksek olduğu görülmüştür. 


Baba meslekleri değişkenine göre; bilişsel boyutta memur grubunun tutum puanının yüksek olduğu görülmüştür. Nedenler ve sonuç boyutlarında ise emekli grubunun tutum 


puanlarının yüksek olduğu görülmüştür. 


Hayatınızda Kur'an-ı Kerimi baştan sona okuma değişkenine göre; bilişsel ve nedenler boyutlarında hiç okumayanların tutum puanlarının diğerlerine göre yüksek olduğu, sonuç 


boyutunda birkaç suresini okudum tutum puanının yüksek olduğu görülmüştür. 


Hayatınızda en son okuduğunuz dini kitap değişkenine göre; bilişsel boyutta tam olarak bir kitap okumadım grubunun tutun puanının yüksek olduğu görülmüştür. Neden ve sonuç 


boyutlarında ise dini roman grubunun tutum puanının daha yüksek olduğu görülmüştür. 


Deizm inancının Bilişsel alt boyut tutumları açısından; “İnandığım dindeki iman şartlarının, aklıma uygun olduğunu düşünüyorum ' yönündeki tutuma yarısından fazlasının katılmadığı, “İnandığım dinin kendi içindeki çelişkileri ondan soğumama sebep olmaktadır? yönündeki tutuma dörtte üçünün katılmadığı, “İnandığım dinin bütün kutsallarının sorgulanabileceğini düşünüyorum” şeklindeki tutuma yarısından fazlasının katılmadığı, “İnandığım dinin sorgulanması İslam dışında farklı inanç gruplarına meylimi 


artırmaktadır? şeklindeki tutuma yarısından fazlasının katılmadığı, “İbadet zorlaması 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olmayan bütün inanç gruplarını kendime daha yakın hissediyorum?” şeklindeki tutuma büyük bir çoğunluğunun katılmadığı, “Sadece yaratıcıya bağlanmanın beni daha çok özgürleştireceğine inanıyorum” şeklinde tutuma kesinlikle katılanlar ile katılmayanların oranlarının çok yakın olduğu, yani dörtte biri bu maddeye katılırken, dörtte biri katılmamıştır. Bu madde için diğer katılım oranları normal dağılmıştır. “Bir meleğin getirdiği haberin (vahyin) gelecekten haber vermesini anlamsız buluyorum ' yönelik tutuma çok ciddi bir oranın katılmadığı, “Yaratıcının emir ve yasaklarını içeren kutsal kitapların artık günümüze hitap etmediğini düşünüyorum ' yönelik tutuma yarısından biraz fazlasının katılmadığı, “İnandığım dinin gençlerle ilgili haram-helal, cinsiyet, ibadet v.b. 
sorumlulukla ilgili verdiği emirlerin/yasakların özgürlüğümü kısıtladığını düşünüyorum? 
yönelik tutuma ise toplam katılımın yarısına yakınının katılmadığı, İnandığım dinin kutsal kitabında beni etkileyici delil örnek ve ibadetle ilgili hükümler bulunduğunu 


düşünmüyorum ' yönelik tutuma yarısından fazlasının katılmadığı görülmüştür. 


Deizm inancının Nedenler ve Yaşam alt boyut tutumları açısından; “İnandığım dinin bilginlerinin dine karşı kendi bakış açılarıyla yaklaştıklarını düşünüyorum” yönündeki tutuma kararsız kalanlar ile kesinlikle katılmayanların oranlarının çok yakın olduğu ve bununda din bilginlerine karşı bakış açılarının sıkıntılı olduğunu göstermektedir. “Yaratıcı ile olan bütün iletişimlerimde aracı olarak hiçbir şey istemiyorum” yönündeki tutuma çok büyük bir çoğunluğun katılmadığı, “İçimden geldiği gibi yaşamama olanak sağlayan bir inanç, bana her zaman yakın gelmiştir” yönündeki tutuma dörtte birinin katılmadığı görülürken, geriye kalanların oranlarının birbirlerine yakın olduğu görülmüştür. 
“İnandığım dinin kaynaklarındaki bilgi kirliliği beni sürekli tedirgin etmektedir? şeklindeki tutuma yarısından çok fazlasının katılmadığı, “Türkiye'deki dini grupların (cemaat, tarikat vb.) dini faaliyetlerinin topluma zarar verdiğini düşünüyorum?” yönündeki tutuma yarısından fazlasının katılmadığı, “Mevcut dinlerin inananlarının hoşgörü ortamından çok uzaklaştıklarını düşünüyorum * yönündeki tutuma kesinlikle katılmayanlar ile katılanların çok yakın oldukları, “İmanı, samimi bir şekilde sadece kalp ile yaratıcıya bağlanmakla olacağını düşünüyorum?” yönündeki tutuma yarısına yakınının kesinlikle katıldığı, “Günümüzde dinlerin ekonomik hayatı ve ekonomik gücü elde etmeyi daha çok önemsediklerini düşünüyorum' yönündeki tutuma dörtte birinin kararsız kaldığı ve diğerlerinin oranlarının yakın olduğu, 'Bir insanın inancı yüzünden dışlanmasına hiç 


anlam veremiyorum ' yönündeki tutuma yarısına yakınının kesinlikle katıldığı, “İnandığım 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dinin aşırı mal mülk edinmeye karşı gelen tutumlarını inandırıcı bulmuyorum” yönündeki tutuma yarısına yakınının kesinlikle katılmadığı, “Günümüzde Müslümanların fakirlerden çok zenginleri önemseye başladığını düşünüyorum?” tutumuna yarısından fazlasının kesinlikle katılmadığ, “Türkiye'de dini eğitim açısından atılan adımların çok yetersiz olduğunu düşünüyorum? tutumuna dörtte birinin kesinlikle katıldığı, “İnsanlar arası ilişkileri düzenlemede inandığım dinin çok yetersiz kaldığını düşünüyorum?” tutumuna yarısından fazlasının kesinlikle katılmadığı, “Aile içi ilişkilerde ve sorun çözümünde inandığım dinin yaklaşımı bana mantıklı gelmemektedir? tutumuna yarısına yakınının kesinlikle katılmadığı, “İnandığım dinin kabul edenlerinin her zaman siyasi amaçları daha çok önemsediklerini düşünmeye başladım” tutumuna yönelik yarısından biraz fazlasının kesinlikle katılmadığı, “İnandığım dinin kabul edenlerinin (Müslümanların) günahkârlara karşı küçümser tavırları beni soğutmaktadır” tutumuna yarısına yakınının kesinlikle katılmadığı, “Müslümanların farklı dini görüşlerinden dolayı birbirlerini dinden çıkarmaları (tekfir) anlamsızdır! tutumuna yönelik sadece kararsızım maddesi haricindeki 


diğerlerine katılım oranlarının birbirlerine yakın oldukları görülmüştür. 


Deizm inancının Sonuç alt boyut tutumları açısından; “Dünyanın dinler yüzünden büyük bir çıkmaza doğru sürüklendiğini düşünüyorum?” tutumuna yönelik yarısından biraz fazlasının kesinlikle katılmadığı, “Günümüz Müslümanlarının Allah'ı hak ettiği şekilde ele aldıklarını/inandıklarını düşünmüyorum” tutumuna yönelik yarısından biraz fazlasının kesinlikle katılmadığı, “İnandığım dinin kılık kıyafetimle uğraşmasına (kılık kıyafete ilişkin emir ve yasaklar koymasına) anlam veremiyorum ' tutumuna yönelik yarısından çok fazlasının kesinlikle katılmadığı, “İslam dininin günümüzde karşılaşılan sosyal hayatın sorunlarına çare olmamaya başladığını düşünüyorum” yarısından biraz fazlasının kesinlikle katılmadığı, “Dünyada ve ahirette gerçek kurtuluşun ancak kalpte biteceğini düşünüyorum” yarısından biraz fazlasının kesinlikle katıldığı, “As/o/an sadece Allah'a imandır, dinin geri kalan kısmının kültür ve toplum tarafından sonradan eklendiğini düşünüyorum” tutumuna yönelik katılımların yarısından çok fazlasının kesinlikle 


katılmıyorum ile katılmıyorum maddelerinde yoğunlaştığı görülmüştür. 
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Genellemeler: 


Gelişen teknolojinin içinde sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik durumlarda çok hızlı bir şekilde değişmektedir. Çünkü hepsi birbiriyle çok yakından ilgilidir. Ayrıca her insanın birbirine benzemediği de bilinen bir gerçektir. Bu yüzden bireylerin kendilerine has olan 


özellikleri onların inancını, ibadetlerini ve dini görüşlerini etkilemektedir. 


Bilişsel tutumların olgusal kimlikler açısından değerlendirildiğinde; cinsiyet bakımından ankete katılanların T testine göre kadınların oranlarının yüksek çıktığı, yaş bakımından değerlendirdiğimizde 14-17 yaş grubunun bilişsel farkındalığa sahip olduğu, eğitim durumları açısından değerlendirdiğimizde bilişsel farkındalığa sahip olunmadığı, aile gelir durumu bakımından değerlendirdiğimizde bilişsel farkındalığa sahip olunmadığı, dini tanımlama açısından değerlendirdiğimizde bilişsel boyutta farkındalığa sahip olduklarını, dini bilgi edinme yolları bakımından değerlendirdiğimizde bilişsel boyutta farkındalığa sahip olduklarını, baba meslekleri bakımından bakacak olursak bilişsel boyutta farkındalığa sahip olmadıklarını, Kur'an-ı kerimin baştan sona okunması olarak değerlendirdiğimizde bilişsel boyutta farkındalığa sahip olduklarını, dini kitap okuma olarak değerlendirdiğimizde bilişsel boyutta farkındalığa sahip oldukları görülmüştür. Bu sonuçlara göre, Ergenlerin, deizm inancına karşı bilişsel düzeylerine ilişikin tutum ve davranışlarının olgusal kimliklerine göre değişme olmaktadır, hipotezimizin kısmen 


doğrulandığını düşünmekteyiz. 


Nedenler tutumlarının olgusal kimlikler açısından değerlendirildiğinde; o cinsiyet bakımından değerlendirdiğimizde ankete katılanların T testine göre erkeklerin oranların fazla olduğu, yaş bakımından değerlendirdiğimizde 14-17 yaş grubunun nedenler boyutunda farkındalığa sahip olunmadığı, eğitim durumları açısından değerlendirdiğimizde nedenler boyutunda farkındalığa sahip olunmadığı, aile gelir durumu bakımından değerlendirdiğimizde nedenler boyutunda farkındalığa sahip olunmadığı, dini tanımlama açısından değerlendirdiğimizde nedenler boyutunda farkındalığa sahip olunmadığı, dini bilgi edinme yolları bakımından değerdirdiğimizde nedenler boyutunda farkındalığa sahip olunmadığı, baba meslekleri bakımından değerlendirdiğimizde nedenler boyutunda 


farkındalığa sahip olunmadığı, Kur'an-ı kerimin baştan sona okunması olarak 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değerlendirdiğimizde nedenler boyutunda farkındalığa sahip olunmadığı, dini kitap okuma olarak değerlendirdiğimizde nedenler boyutunda farkındalığa sahip olunmadığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre; Ergenlerin, deizm inancına iten sebeplerine ilişkin tutum ve davranışlarının olgusal kimliklerine göre değişme olmaktadır, hipotezimizin 


doğrulanamadığı görülmektedir. 


Neden-Yaşam tutumların olgusal kimlikler açısından değerlendirildiğinde; (o cinsiyet bakımından değerlendirdiğimizde ankete katılanların T testine göre erkeklerin oranların fazla olduğu, yaş bakımından değerlendirdiğimizde 14-17 yaş grubunun nedenler boyutunda farkındalığa sahip olunmadığı, eğitim durumları açısından değerlendirdiğimizde nedenler boyutunda farkındalığa sahip olunmadığı, aile gelir durumu bakımından değerlendirdiğimizde nedenler boyutunda farkındalığa sahip olunmadığı, dini tanımlama açısından değerlendirdiğimizde nedenler boyutunda farkındalığa sahip olunmadığı, dini bilgi edinme yolları bakımından değerdirdiğimizde nedenler boyutunda farkındalığa sahip olunmadığı, baba meslekleri bakımından değerlendirdiğimizde nedenler boyutunda farkındalığa sahip olunmadığı, Kur'an-ı kerimin baştan sona okunması olarak değerlendirdiğimizde nedenler boyutunda farkındalığa sahip olunmadığı, dini kitap okuma olarak değerlendirdiğimizde nedenler boyutunda farkındalığa sahip olunmadığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre; Ergenlerin, kendilerine, Türkiye'ye ve dünyaya karşı tutum ve davranışları olgusal kimliklerine göre değişmektedir,  hipotezimizin 


doğrulanamadığı görülmektedir. 


Sonuç tutumların olgusal kimlikler açısından değerlendirildiğinde; cinsiyet bakımından ankete katılanların T testine göre kadınların oranlarının yüksek çıktığı, yaş bakımından değerlendirdiğimizde 14-17 yaş grubunun sonuç boyutunda farkındalığa sahip olunmadığı, eğitim durumları açısından değerlendirdiğimizde sonuç boyutunda farkındalığa sahip olunmadığı, aile gelir durumu bakımından değerlendirdiğimizde sonuç boyutunda farkındalığa sahip olunmadığı, dini tanımlama açısından değerlendirdiğimizde sonuç boyutunda farkındalığa sahip oldukları, dini bilgi edinme yolları bakımından değerlendirdiğimizde sonuç boyutunda farkındalığa sahip olmadıkları, baba meslekleri bakımından değerlendirdiğimizde sonuç boyutunda farkındalığa sahip olmadıkları, Kur'an- ı kerimin baştan sona okunması olarak değerlendirdiğimizde sonuç boyutunda farkındalığa 


sahip olmadıkları, dini kitap okuma olarak değerlendirdiğimizde sonuç boyutunda 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farkındalığa sahip oldukları görülmüştür. Bu sonuçlara göre; Ergenlerin, deizm inancına karşı sonuçlarına ilişkin tutum ve davranışlarının olgusal kimliklerine göre değişmektedir, 


hipotezimizin büyük oranla doğrulanmadığını görmekteyiz. 


Günümüzün vazgeçilmez ve ayrıştırıcı güçlerinden biri de özgürlüktür. Kime ve neye göre olduğu tam olarak belirlenemeyen bir unsurdur. Bundan dolayı özgürlük bir ülke için, vatandaşlar için ve en önemlisi cinsiyetlerde çokça kullanılmaktadır. Bu açıdan “Deizmin sağladığı her türlü özgürlük, deizmin kabulü konusunda en büyük etkendir” hipotezimizi 


büyük oranda doğrulamaktadır. 


Ergen yaş grubunun bu dönemlerinde bütün duygularında belirsizlik hakimdir. Nedeni ise psikolojik ve biyolojik değişimlerinden kaynaklanmaktadır. Ama belirli bir yaşı geçtikten sonra bu duygu ve düşünceler kendiliğinden oturmaktadır. Ayrıca bu belirsizlikler daha sonrasında yerini tam olarak yerleşen duygulara bırakmaktadır. Bu nedenle “Ergenlerin özellikle bu dönemlerinde dini duyguları büyük bir belirsizlik içindedir” hipotezimizi 


doğrulamaktadır. 


Günümüzün çok hızlı değişen ve gelişen dünyasında bir şeylere bağlı kalmak çok zorlaşmaktadır. Kan bağının haricindeki bütün bağlar bundan nasibini almaktadır. Bireysel farklılıklar ile sosyal çevreninde bu bağlara etkisinin çok büyük olduğu aşikârdır. Bundan dolayı her türlü dini tutum ve davranışlarında belli bir zaman sonra azalması veya çoğalması normaldir. Bu açıdan, “Deizm, eğitim, kültür, ekonomik ve refah seviyesine bakmaksızın kabullenilme konusunda belli bir orana ulaşmıştır” hipotezimizi doğrular 


niteliktedir. 


Özetlemek gerekirse, günümüz ergen yaş grubunun eskilere oranla daha büyük sorunları olduğunu görmekteyiz. Teknoloji, sosyal medya, televizyon, telefon, kapitalizm, doyumsuzluk vb. bütün bu uyarıcıların onları olumsuz etkilediği görülmektedir. Ergenlerin sürekli birbirleriyle yarışa sokulmaları, kendine has özelliklerinin sürekli kıyas edilmeleri, ebeveynlerin kendi dönemlerine bakarak sürekli onları eleştirilmeleri çok rahatsızlık vermektedir. Bilişsel boyutta her şeyin farkında oldukları ama neden ile sonuç boyutunda hiçbir şeyin değişmediği görülmüştür. Yani gerek Müslüman gerekse de başka dine veya inanca mensup olsun, hiçbir farkları yoktur. İbadetin, surelerin, duların, kültürün, sevginin 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ve saygının azaldığı, gelir durumu arttıkça dindarlığın azaldığı, Ergenliğin ilk zamanında deistliğin arttığı son döneminde ise değişmelerin olduğu, Kur'an-ı Kerimi okuma oranının çok düştüğü, dini bilgi edinmede ailenin yerini başka şeylerin almaya başladığı ve son 


olarak dini kitap okuma oranlarının da giderek azaldığı görülmüştür. 
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ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (AYBÜ) 
ETİK KURULU PROJE ONAY FORMU 


ARAŞTIRMANIN BAŞLIĞI 


ERGENLERİN DEİZM ALGILARI 


ARAŞTIRMACUARAŞTIRMACILAR” 


Unvan Adı Soyadı Görev yeri Telefon E-posta 
1** İHL Ali ERMİŞ Mamak 050754920 | aydogdulu ali ©hotmail. 
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Dersleri İmam Hatip 
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Araştırmacının AYBÜ ile ilişkisi”””: 


*Bir danışman gözetiminde gerçekleşen çalışmalarda danışmanın imzası zorunlu değildir. 
** Etik kuruluna doğrudan başvuru yapan kişinin ismi ilk sıraya yazılmalıdır. 

***Bu kısımda araştırmacının / araştırmacılardan en az birinin AYBÜ ile ilişkisi mutlaka belirtilmelidir. AYBÜ Etik Kurulu yalnızca üniversitemiz bünyesindeki çalışan veya öğrencilerin başvurularını değerlendirmektedir. 


ARAŞTIRMA DÖNEMİ 


Başlangıç* 26 / 04 /2019 Bitiş 10 / 05 /2019 


“Bu kısımda veri toplama sürecinin başlangıcı ve bitişi verilmelidir. Veri toplama tarihinin başlangıcı Etik Kurul onayının alınmasından önce olamaz. Bu yüzden proje başlamadan en az | ay önce başvuru yapılması önerilmektedir. 


ARAŞTIRMANIN NİTELİĞİ 


Öğretim elemanı araştırması 


Doktora tezi 


Yüksek lisans tezi 


Diğer (belirtiniz) 
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ARAŞTIRMA DESTEĞİ 


> Yok 


(| Var 


(| Üniversite 


(| TÜBİTAK 


ii Uluslararası 


DİĞER m (belirtiniz) 


Desteğin niteliği: 

Desteğin niteliği (maddi ve/veya diğer) açıklanacak, destek verenin beklentisinin olup olmadığı, beklenti varsa niteliği, desteğin, desteği veren kurum/kuruluşa karşı deneklerin hak-mahremiyet-gizlilik-zarar görmeme ilkelerine uygun olup olmadığı belirtilmelidir. 
Gerekli ise ilgili belgeler başvuruya eklenmelidir. 


BAŞVURU DURUMU 


MI Yeni başvuru 


| | Tekrar başvuru Araştırma 
no: 
| | Protokol değişikliği 77 


O Daha önce onaylanmış bir araştırmanın Araştırma devamı no: 


Veri Toplanması Planlanan Yerler/Mekânlar/Kurum Ve Kuruluşlar 


1 MAMAK 


2 KIZILAY 


3 ULUS 


ARAŞTIRMA GENİŞ ÖZETİ 
(Araştırmanın konusu, amacı, değişkenleri, yöntemi net bir şekilde açıklanmalıdır) 


Konu:(Araştırmanın konusu belirtilecektir.) 


İnsanlık tarihi boyunca isim ve nitelik değişikliğiyle yüzlerce dinin geldiği bilinmektedir. 
Her yeni din, zamanla insan tarafından büyük tahrife uğramış, yok olmaya kadar getirilmiş ve zamanla da birçoğu yok olmuştur. Çünkü insanoğlu, dünyada kendi istediği gibi yaşamak için zamanla inanç ve pratiklerde değiştirme yoluna gitmiş ve dini emir ve yasakları da yapmamaya başlamıştır. Bunun üzerine merhametli ve affedici olan Yaratıcı 


da insanın özüne en uygun dini bulana kadar sık sık müdahale ederek, dünya ve ahiret 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mutluluğunu bulmasına yardımcı olmuştur. 


Günümüze baktığımızda İslam dininin dışında dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayabilen bir dinin olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bu dinin diğerlerinden en büyük farkı son ilahi din olması ve son ilahi peygamberinin olmasıdır. Bu son dinin ve peygamberin gelmesiyle birlikte diğer bütün din ve peygamberlerin geçerliliği bitmiştir. Ama dünya geneline baktığımızda İslam dini müntesiplerinin dünyanın yarısından bile daha az olduğunu görmekteyiz. Başka dinlere baktığımızda ise dünya genelinin yarısından fazla olduğunu görmekteyiz. Bu anlamda çalışmamızın konusu deizmin ergenler üzerindeki etkisini anlamak olacaktır. Bir inanç sistemi olan deizmin, özellikle gençlere neler vaat ettiğine 


bakmak gerekir ki bunu daha iyi anlamış oluruz. 


. Amaç:(Araştırmadan beklentiler, yapılacak çıkarsamalar ve nelerin hedeflendiği açıklanacaktır.) 

Araştırmamız, deizmi daha anlaşılır hale getirerek, geçtiğimiz aylarda ve halen gündemde yerini koruyan bu anlayışın Türkiye'deki durumunu daha net hale getirmekle beraber, özellikle ergenlerin durumunu anlamak olacaktır. Böylelikle din sosyolojisi alanındaki çok önemli bir faktör olan dinin toplumu etkilemesinden yola çıkılması, Batı'da yeni dini hareketler olarak adlandırılan ve geleneksel bir dinden koparak felsefik bir inanç yapısı oluşturarak kabul görmek istenmiştir. Özellikle gençler arasında bu inanca daha fazla yatkınlık olduğu aşikârdır. Bu açıdan deizmin, yeni dini hareketlerden mi yoksa onlardan 


farklı mı olduğunu anlamaya çalışacağız. 


Araştırmamızın temel amacı ergenlerin deizm inancına karşı tutum ve davranışlarının yanında, sosyo-kültürel çerçeve de etkilerini anlamak olacaktır. Bu anlamda şu alt amaçlar çalışmamıza yön verecektir: 
- Ergenlerin, deizm inancını bilişsel boyutta mı yoksa felsefi bir boyutta mı özümsediklerini anlamaya çalışacağız. 
- o Ergenlerin deizm inancına karşı tutum ve davranışlarına bakarken, onları deizme iten sebepleri de anlamaya çalışacağız. 
- o Ergenlerin, ilk olarak kendilerine, ebeveynlerine, Türkiye'ye ve daha sonra Dünya'ya karşı bakış açılarını anlamaya çalışacağız. 
- Ergenlerin deizmine inandıktan sonraki hayatlarının nasıl şekillendiğini ve onların 


hayatlarında neleri değiştirdiğini yani sonuçlarını anlamaya çalışacağız. 
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Kapsam: (Araştırmanın ilgili literatürdeki yeri açıkça belirtilecektir.) 


Araştırmamızın kapsamı, Ankara ilinin Mamak ilçesiyle Kızılay ve ulus semtlerinde ikamet eden ergenlik çağındaki gençleri kapsamaktadır. Buradaki gençlerle sokakta, parkta, kafelerde, okul çevrelerinde, otobüs duraklarında vb. her yerde uygun zamanları 


kollanarak anketimize katılmaları sağlanmıştır. 


Araştırmanın sınırlılıkları, Ankara ilinin Mamak ilçesiyle Kızılay ve ulus semtlerinde 15 
ile 20 yaş aralığındaki gençlerden ve de anketlere verdikleri cevaplardan oluşmaktadır. 


Ayrıca 2018 yılının ekim ayından başlayıp, 2019 yılının mayıs ayını kapsamaktadır. 


Yöntem:” Araştırmanın evreni, örneklemi, örneklem seçme yöntemi, veri toplama araçları ve bunları kimin uygulayacağı, veri toplama araçlarının uygulanma biçimi (yüz yüze, posta vb.), araştırmadan elde edilen sonuçların yanlılığını önleyecek yöntemsel önlemler açıklanacaktır. Kullanılacak Biyolojik, Psikolojik ve/veya Teknik gibi tüm yöntemler ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Gönüllü katılımı bozacak ve katılımcıları suistimal edecek tehditlere karşı alınan önlemler açıklanmalıdır. 

Araştırma, en başlarda nitel araştırma yöntemlerinden anlayıcı ve açıklayıcı yaklaşımları ele almıştır. Bunun için öncelikle deizm hakkında gerekli internet, dergi, kitap, makale vb. 


dokümanlar iyice taranarak konumuzun daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. Dokümanlar 


iyice tarandıktan sonra içeriklerin analizi yapılmıştır. 


Daha sonra nicel yöntemlerden anket tekniği kullanılmıştır. Bundan maksat ergenlerin deizm inancına karşı tutum ve davranışlarını özgürce kendilerini ifade edebildikleri düşündüğümüz anket tekniğiyle anlamak içindir. Sorulan sorulara samimi olarak verilen cevaplar neticesinde tezimiz amacına ulaşacaktır. Böylelikle tümevarım yönteminden yola 


çıkarak özelden genele ergenlerin durumunu anlaşılmaya çalışılacaktır. 


Bununla beraber katılımcılarımızdan yaşları 15-18 arasındakilerden önce ebeveynlerinden izin alınacaktır. Ailesine ulaşılarak araştırma hakkında bilgi verilecek ve daha sonra gönüllülük esasıyla fikirleri sorulacaktır. Onay verdiklerine dair imza attıklarında ankete 


başlanacaktır. 


Katılımcılardan yaşları 18-20 olanlara önce araştırma hakkında bilgi verilecektir. Daha 


sonra gönüllülük esasına dayanarak katılıp katılmamaları sorulacaktır. Kabul ederlerse 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ankete başlanacaktır. 


V.1. Evren Ve Örneklem 
Araştırmamızın evrenini Ankara ilinin Mamak, Kızılay ve Ulus ilçelerinde yaşayan ergenleri oluşturmaktadır. Örneklem olarak da burada yaşayan 15 ile 20 yaş grubu arasındaki ergenlerden seçilmiştir. Değişik yaş gruplarında öğrenci ve çalışan ergenler olmak üzere yaklaşık 400 kişiye ulaşılmıştır. Burada kendilerine 33 tane soru sorulmuş ve doğru bir şekilde cevaplamaları istenmiştir. Burada kontrol sorularına doğru cevap vermeyenler, samimi cevaplamayanlar ve bazı soruları boş bırakanların anketleri hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bunlar çıkarıldıktan sonra geriye kalanlar dikkatli bir 


şekilde analizimize dâhil edilmiştir. 


V.2. Kapsam Ve Sınırlılıklar 

Araştırmamızın kapsamı, Ankara ilinin Mamak ilçesiyle Kızılay ve ulus semtlerinde ikamet eden ergenlik çağındaki gençleri kapsamaktadır. Buradaki gençlerle sokakta, parkta, kafelerde, okul çevrelerinde, otobüs duraklarında vb. her yerde uygun zamanları kollanarak anketimize katılmaları sağlanmıştır. 

Araştırmanın sınırlılıkları, Ankara ilinin Mamak ilçesiyle Kızılay ve ulus semtlerinde 15 
ile 20 yaş aralığındaki gençlerden ve de anketlere verdikleri cevaplardan oluşmaktadır. 
Ayrıca araştırmanın tamamı 2018 yılının ekim ayından başlayıp, 2019 yılının mayıs ayını 


kapsamaktadır. 


V.3. Araştırmanın Sayıltıları 
Araştırmamızın kapsamı Ankara ilinin Mamak ilçesi ve Kızılay ile ulus semtlerinde 15 ile 
20 yaş arası ergen grubundaki gençleri, ayrıca bilgi toplama aracı olarak da anket tekniği 
kullanılmıştır. Anket sorularına verilen içten ve samimi cevapların gerçek durumu 


yansıtacağını düşünmekteyiz. 


V.4. Araştırmanın Modeli 
Birey olarak herhangi bir olaydan etkilenmek hem kolaydır hem de sadece o bireyi ilgilendirir. Ayrıca bunu inceleyen bilim dalı da psikolojidir. Bu bilim dalı kendine has üslubuyla gerekli incelemeleri yapmaktadır. Bundan dolayı birey, hiç şüphesiz toplumun 


mihenk taşıdır. Toplumu inceleyen bilim dalına baktığımızda karşımıza sosyoloji 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çıkmaktadır. Toplum olarak bir olaydan etkilenmek hem daha uzun zaman alır hem de daha zordur. Bununla beraber olayı iyi tahlil edebilmek ve geçen zamandaki değişiklikleri doğru okuyabilmek çok önem arz eder. Bunun nedeni toplumu daha iyi anlamak içindir. 

Toplumdan yola çıkmışken, bu çalışmaya has olarak özelde ergenlik çağındaki gençlerimizin deizm inancına karşı meylini anlamak istemekteyiz. Bunu yaparken de araştırmamızın modeli durum incelemesiyle beraber saha çalışmasıdır. Bizzat sosyal hayatta var olduğu şekilde hiç müdahale edilmeden ankete yansıtılmaları sağlanmıştır. 


Bunu yaparken de anlaşılmayan sorular aydınlatılmaya çalışılmıştır. 


V.5. Veri Toplama Araçları 
Ankara ilinin Mamak ilçesiyle Kızılay ve ulus semtlerinde ikamet eden 15 ile 20 yaş aralığındaki ergenlerin deizm inancına karşı bakış açılarını ölçen bu araştırma; veri toplama aracı olarak da gençlerin deizm inancına karşı tutum ve davranışlarını ölçme 


anketinden yararlanılmıştır. 


V.6. Verilerin Analizleri 
Çalışmamız boyunca anket tekniği üzerinden yola çıkılmıştır. Ergenlik dönemlerindeki kişilerin bakış açılarını öğrenmek için buna başvurulmuştur. Anket tekniğini seçmemizin sebebi hem çok sayıda kişilere ulaşmak hem de karşımızdaki kişilerin düşüncelerini ifade ederken daha rahat ve özgür olmaları istenmektedir. 


Verilerin analizi spss programında işlenecektir. Daha sonra ortaya çıkan sonuçlar neticesinde tablolar yorumlanmaya çalışılacaktır. 
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Araştırma katılımcılara herhangi bir şekilde yanlı/yanlış bilgi vermeyi, ya da çalışmanın amacını tamamen gizli tutmayı gerektiriyor mu? 


İL Evet İd Hayır | 


Araştırma, katılımcıların fiziksel sağlıklarını tehdit edici veya zorlayıcı uygulamalar içeriyor mu? 


İB Evet Ed Hayır | 


Araştırma, katılımcıların psikolojik sağlıklarını tehdit edici, zorlayıcı veya özel hayatıyla ilgili sorular içeriyor mu? 


|| Evet Ed Hayır | 


Veri toplama sürecinde katılımcıların kişilik hakları ve özel bilgileri korunmakta mıdır? 


Kk Evet || Hayır 

Araştırmadaki katılımcıların kimlikleri toplanan ham veride tanımlanacak mı? 
|| Adıyla tanımlanacak(Gerekçesini açıklayınız) 

|| Bir kod verilerek tanımlanacak (Detayını açıklayınız) 

Dİ Belirsiz olacak 


Araştırmadaki katılımcıların kimlikleri, depolanan veride tanımlanacak mı? 


|| Adıyla tanımlanacak(Gerekçesini açıklayınız) 


| | Bir kod verilerek tanımlanacak (Detayını açıklayınız) 


DI Belirsiz olacak 


Araştırmadaki katılımcıların kimlikleri rapor içeriğinde tanımlanacak mı? 


| | | Adıyla tanımlanacak(Gerekçesini açıklayınız) 


|| Bir kod verilerek ya da genel olarak (erkek çiftçi gibi) tanımlanacak (Detayını 
açıklayınız) 


| | Organizasyon adıyla tanımlanacak 


DI Belirsiz olacak 


Araştırmanın doldurulan anket, test vb. formlarının güvenliği nasıl sağlanacak? 
(özellikle kimliklerin belirgin olduğu çalışmalarda) 


DI) Özel kimlik bilgileri yer almadığından gerek yok 


| | Güvenli olan yerde kilitli dolap içinde saklanacak 


| | Bilgisayarda passvvord/encryption koruması ile bilgisayar veri belleğinde saklanacak. 
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Araştırma verilerine araştırma personelinin dışındaki küşilerin girme halda oacak mi? 


m Evet Kim, niçin, veri yüvenliğinin hu kişiler forofulim sağlanması Min alnan tedbiylər vb açıklanı “ ak) 


iz Hayır 


Araştırmaya reşit olmayan çocuklar, kısıtlı ya da engelli bireyler katılmakda mıdır” 


MH Evet ”“ Hayır 


Evet ise açıklayınız 


Katılımcılara araştırmanın niteliği hakkında yeterince açık ve anlaşılabilir alıldama yapılmakta mıdır? 


Evet El Hayır 
Evet ise açıklayınız: anket doldurulurken bir taraftan da gerekli bilgiler 


verilecektir 


Gönüllülere araştırmaya katılma ve çıkma koşulları açık ve net olarak belirtilmiş midir? 
Evet (Evet ise açıklayınız) O Hayır 


Evet ise açıklayınız: ilk başta sorulacaktır, 


Katılımcıları en iyi tanımlayan seçenekleri işaretleyiniz, 

(R) Okulöncesi çocuklar (O) Kadınlar 

Ül İlköğretim çocukları Kl İşsiz yetişkinler 

Ül Lise öğrencileri El Yaşlılar 

Ül Üniversite öğrencileri (J Zihinsel engelli bireyler 

En Çocuk işçiler (O Tutuklular . 
ER) Yetişkinler ÜR Diğer (Beliriniz) Reşpəntev (5: 17 xy) 5 
Ul Erkekler sü 


Araştırmanın katılımcılarının çocuklar, zihinsel engelli bireyler vb. özel durumu olan bireyler olması halinde, bunların özel etik davranış gerektirmesi nedeniyle, araştırmacı uzman kişilerden aldığı bilgiler çerçevesinde bu konuda nasıl bir dikkat göstereceğini açıklamalıdır. 


Aşağıda yer alan uygulamalardan, çalışma kapsamında yer alacak olanları işaretleyiniz, 


Anket 11 Görüntü kaydı 
LT Mülakat El ses kaydı 
(O Gözlem En Diğer (belirtiniz) 


Ül Bilgisayar ortamında test/anket 


Yukarıdaki bilgilerin tamamen doğru olduğunu ve eksik bilgi vermediğimi taahhüt ederim, 


Başvuruyu Yapan Araştırmacının 


Adı ve Soyadı; Ali ERMİŞ is, (İİ - 


Başvuru Tarihi: lo /04/2019 
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Etik Kurul Başvurusu konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar 


(Bu belge bilgilendirme amaçlıdır ve başvuru sırasında etik kurula iletilmesi gerekmez) 


AYBÜ öğrenci ve çalışanları tarafından yürütülen ve insan katılımcılardan klinik dışı bilgi toplamayı gerektiren araştırmalar için bu başvuru formunun yanı sıra diğer gerekli belgelerle AYBÜ Etik Kuruluna başvurulur. AYBÜ Etik Kurulu başvuruyu 


“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Etik Kurul Yönergesi” genel kapsamında değerlendirir. 


Araştırmacı araştırmada kullanılacak veri toplama araçlarını başvuru formu ile birlikte Etik kurul sekreterliğine iletmelidir (Niteliksel bir çalışma ise çalışmada kullanılacak soru örnekleri eklenmelidir) 

Çalışma kapsamında katılımcılara verilecek Onam formu ( gerekiyorsa veli onay formu) ekte verilmelidir. 

Araştırmacılar, kullanacakları tüm materyalleri (ölçek, demografik form) eksiksiz olarak AYBÜ Etik Kurul sekreterliğine iletmelidir. 

Proje onay belgesindeki (imza sayfası) ilk kısım araştırmacı tarafından eksiksiz olarak 


doldurulmalıdır. 


Formda belirtmeniz istenen çalışmanın başlama ve bitiş tarihleri, veri toplama sürecinin başlama ve bitiş tarihlerini kastetmektedir ve çalışmanız etik kurul onayı almadan önce 


başlayamaz. 
Bir danışman gözetiminde gerçekleşen çalışmalarda danışmanın imzası zorunlu değildir. 
Etik kuruluna doğrudan başvuru yapan kişinin ismi ilk sıraya yazılmalıdır. 


Etik kurul başvuru formunda araştırmacının / araştırmacılardan en az birinin AYBÜ ile ilişkisi mutlaka belirtilmelidir. AYBÜ Etik Kurulu yalnızca üniversitemiz bünyesindeki 


çalışan veya öğrencilerin başvurularını değerlendirmektedir. 
Etik kurul başvuru formu elde doldurulamaz. 


Etik kurul başvuru formunda istenen bilgilerin yazılmamış olması ya da bazı bölümlerin 


çıkarılmış olması başvurunuzun değerlendirmeye alınmamasına sebep olacaktır. 


Etik kurul başvuru formunun kurulumuza mutlaka 2(iki) nüsha halinde teslim edilmesi 


gerekmektedir. Ayrıca başvuru formu ve ekleri aybu.sbetik © gmail.com adresine mail 


atmayı unutmayınız. 
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ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (AYBÜ) 
ETİK KURULU 
PROJE ONAY BELGESİ 


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, 


Öğrencilerinden Ali Ermiş'in, Ergenler Ve Deizm Adlı Araştırması Değerlendirilmiştir (Bu Kısım 


Başvuru Sahibi Tarafından Doldurulmalıdır) 


Proje etik açısından uygun bulunmuştur. 


Proje etik açısından geliştirilmesi gerekmektedir. daz ii 
Proje etik açısından uygun bulunmamıştır. ie Gi 
AYBÜ ETİK KURULU KARARI 


Etik Kurul tarafından doldurulacaktır 


Araştırma kodu (Yıl — Araştırma sıra no) o ..— 79 o 
Başvuru formunun Etik Kurula ulaştığı tarih PO AĞ 5 


Etik Kurul Karar toplantı tarihi ve karar no 02. ef? — . 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Esenboğa Külliyesi | 


Katılımcılar Formda imzası bulunan üyelerimiz toplantıya | katılmıştır. 


KURUL BAŞKANI, BAŞKAN YARDIMCISI VE ÜYELER: 


Prof. Dr. Cem Şafak ÇUKUR Başkan 

Prof. Dr. Tekin AKDEMİR Bşk. Yrd. 7 
Prof. Dr. Muharrem KILIÇ Üye 

Doç. Dr. Özge GÖKBULUT ÖZDEMİR Üye 


Dr. Ögr. Üyesi Ertuğrul DEMİRDEL Üye ee 1 


Dr. Ögr. Üyesi Behlül TOKUR Üye Kamo 
Dr. Ögr. Üyesi Şule KAYA Üye Kə 


Dr. Ögr. Üyesi Birgül ÖZKAN Üye (— | 
Dr. Ögr. Üyesi Nimet YILDIRIM TİRGİL Üye b 
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BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 


Lütfen Bu Dökümanı Dikkatlice Okumak İçin Zaman Ayırınız 


Sizi Ali ERMİŞ tarafından yürütülen “Ergenler ve Deizm” başlıklı araştırmaya 


davet ediyoruz. Bu araştırmaya katılıp katılmama kararını vermeden önce, araştırmanın neden ve nasıl yapılacağını bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle bu formun okunup anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Eğer anlayamadığınız ve sizin için açık olmayan 


şeyler varsa, ya da daha fazla bilgi almak isterseniz alabilirsiniz. 


Bu çalışmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışmaya katılmama veya katıldıktan sonra herhangi bir anda çalışmadan çıkma hakkında sahipsiniz. Çalışmayı yanıtlamanız, araştırmaya katılım için onam verdiğiniz biçiminde yorumlanacaktır. Size verilen formlardaki soruları yanıtlarken kimsenin baskısı veya telkini altında olmayın. Bu formlardan elde edilecek bilgiler tamamen araştırma 


amacı ile kullanılacaktır. 


1. Araştırmayla İlgili Bilgiler: 


a. Araştırmanın Amacı: Araştırmamızın temel amacı ergenlerin deizm inancına karşı tutum ve davranışlarının yanında, sosyokültürel çerçeve de etkilerini anlamak olacaktır 

b. Araştırmanın İçeriği: çalışmamızın konusu deizmin ergenler üzerindeki etkisini anlamak olacaktır 

c. Araştırmanın Nedeni: Tez çalışması 

d. Araştırmanın Öngörülen Süresi: 10-15 dk. 

e. Araştırmaya Katılması Beklenen Katılımcı/Gönüllü Sayısı: 
400 

f. Araştırmanın Yapılacağı Yer(ler): mamak ilçesi ile kızılay ve ulus semtleri 
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2. Çalışmaya Katılım Onayı: 

Yukarıda yer alan ve araştırmadan önce katılımcıya/gönüllüye verilmesi gereken bilgileri okudum ve katılmam istenen çalışmanın kapsamını ve amacını, gönüllü olarak üzerime düşen sorumlulukları tamamen anladım. Çalışma hakkında yazılı ve sözlü açıklama aşağıda adı belirtilen araştırmacı tarafından yapıldı, soru sorma ve 


tartışma imkanı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım. Bana, çalışmanın muhtemel riskleri ve faydaları sözlü olarak da anlatıldı. Bu çalışmayı istediğim zaman ve herhangi 


bir neden belirtmek zorunda kalmadan bırakabileceğimi ve bıraktığım takdirde herhangi 


bir olumsuzluk ile karşılaşmayacağımı anladım. 


Bu koşullarda söz konusu araştırmaya kendi isteğimle, hiçbir baskı ve zorlama 


olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. 


- Katılımcının (Kendi el yazısı ile)Adı- 


- Veli veya Vasisinin (kendi el yazısı ile) Adı- 


Not: Bu form, iki nüsha halinde düzenlenir. Bu nüshalardan biri imza karşılığında gönüllü 


kişiye verilir, diğeri araştırmacı tarafından saklanır. 
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EBEVEYN ONAM FORMU 


ARAŞTIRMAYLA İLGİLİ BİLGİLER: 


a. Araştırmacı: Ali ERMİŞ 

b. Araştırmanın Amacı: Araştırmamızın temel amacı ergenlerin deizm inancına karşı tutum ve davranışlarının yanında, sosyokültürel çerçeve de etkilerini anlamak olacaktır 

c. Araştırmanın İçeriği: çalışmamızın konusu deizmin ergenler üzerindeki etkisini anlamak olacaktır 

d. Araştırmanın Nedeni: Tez çalışması 

Araştırmanın Öngörülen Süresi: 10-15 dk. 

f. Araştırmaya Katılması Beklenen Katılımcı/Gönüllü Sayısı: 
400 

g. Araştırmanın Yapılacağı Yer(ler): Mamak ilçesi ile Kızılay ve 
Ulus semtleri 


o 


Yukarıdaki bahsi geçen söz konusu bu araştırmada oğlumun/kızımın isteği doğrultusunda 


ankete katılmasına onay veriyorum. 


Adı soyadı: 


Imza: 
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EK.2- ANKET 
GENÇLERİN DEİZM ALGI DÜZEYLERİ ÖLÇEĞİ 


Değerli arkadaşlar, 


Bu çalışmanın amacı, gençlerin gündelik yaşamda inanca ilişkin tutum ve davranışlarını anlamak olacaktır. Anketimizde bulunan sorulara verdiğiniz cevaplar kesinlikle saklı tutulacak ve 


sadece bilimsel çalışmalarda kullanılacaktır. 


Bu anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm kişisel bilgilerin öğrenilmesi amacıyla hazırlanmış sorulardan, ikinci bölüm de gençlerin gündelik yaşamda inanca ilişkin tutumlarını 


anlamak için, görüş ve düşüncelerinizin belirlenmesi adına hazırlanan sorulardan oluşmuştur. 
Anket sonuçlarının açık ve anlaşılır olabilmesi için, soruları içten ve samimiyetle cevaplamanız gerekmektedir. 


Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. 


ALİ ERMİŞ 


L BÖLÜM 


1. Cinsiyetiniz? 


( ) Kadın ( ) Erkek 


2. Kaç yaşındasınız? 
( ) 14-17 ( ) 18-20 ( )21-24 ( ) 25 vet üstü 


3. Oğrenim durumunuz nedir? 


(O) İlkokul () Ortaokul ( )Lise ( )Üniversite 


4. Ailenizin geliri ortalama aylık ne kadardır? 


(() 1.500-2.500 ( ) 2.500-3.500 ( ) 3.500-4.500 ( ) 4.500 ve Üstü 
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5. Kendinizi dini yönden nasıl tanımlarsınız? ( dindar, ateist vs...) 


6. Sahip olduğunuz mevcut dini bilgi ve kültürü en çok kimlerden edindiniz? 


() Aile ( ) Okul ( ) Medya ( ) Cami ( ) Kendi kendime ( ) Tarikat/cemaat 
7. Babanızın mesleği nedir? 
8. Hayatınızda Kur'an'ı hiç baştan itibaren anlamıyla okudunuz mu? 
(O) Birkaç suresini okudum ( ) Tamamının mealini okudum ( ) Hiç okumadım () Sadece Arapça okudum ( ) Ayetlerin anlamlarını/yorumlarını dinledim. 
9. Hayatınızda tam olarak en son okuduğunuz dini kitabın türünü yazabilir misiniz? 


(O İlmihal () Kur'an'ın Meali ( ) İslam düşüncesi kitabı (N. Fazıl vb.) 
(0) Dini Roman (0) Dini liderin (Şeyhin) kitabı ( ) Tam bir kitap okumadım 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LI. BÖLÜM 


Bu bölümde gençlerin deizme bakış açsını anlamak amacıyla sorulan sorulara kendi görüş ve 


düşünceleriniz (doğrultusunda; (Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, 


Kararsızım, 


Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum, seçeneklerinden sadece birine (X) koyarak cevaplandırınız. 
SORU 5 5 E E m iz 
S © © - > Ss P 
NO (SORULAR om > s 9 ix 5 
a E E iş 2. 2 
m m ”- şe ç- E— — v mu) x s b v ox 
| x az a İd x 


İnandığım dindeki iman şartlarının, aklıma uygun 


ii olduğunu düşünüyorum. 

İnandığım dinin kendi içindeki çelişkileri ondan 
5 soğumama sebep olmaktadır. 

İnandığım dinin sorgulanması İslam dışında farklı inanç 
7 gruplarına meylimi artırmaktadır. 

İbadet zorlaması olmayan bütün inanç gruplarını kendime m daha yakın hissediyorum. 

Sadece yaratıcıya bağlanmanın beni daha çok 
7 özgürleştireceğine inanıyorum. 

Bir meleğin getirdiği haberin (vahyin) gelecekten haber 
— vermesini anlamsız buluyorum. 

Yaratıcının emir ve yasaklarını içeren kutsal kitapların 
£ artık günümüze hitap etmediğini düşünüyorum. 

İnandığım dinin gençlerle ilgili haram-helal, cinsiyet, 
8. ibadet v.b. sorumlulukla ilgili verdiği emirlerin/yasakların 

özgürlüğümü kısıtladığını düşünüyorum. 

İnandığım dinin kutsal kitabında beni etkileyici delil, örnek 
7 ve ibadetle ilgili hükümler bulunduğunu düşünmüyorum. 

İnandığım dinin bilginlerinin dine karşı kendi bakış 
. açılarıyla yaklaştıklarını düşünüyorum. 

Yaratıcı ile olan bütün iletişimlerimde aracı olarak hiçbir 
- şey istemiyorum. 
2 İçimden geldiği gibi yaşamama olanak sağlayan bir inanç, 


bana her zaman yakın gelmiştir. 
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13. 


İnandığım dinin kaynaklarındaki bilgi kirliliği beni sürekli 


tedirgin etmektedir. 


14. 


Türkiye'deki dini grupların (cemaat, tarikat vb. ) dini 


faaliyetlerinin topluma zarar verdiğini düşünüyorum. 


15. 


Mevcut dinlerin inananlarının hoşgörü ortamından çok 


uzaklaştıklarını düşünüyorum. 


16. 


İmanı, samimi bir şekilde sadece kalp ile yaratıcıya 


bağlanmakla olacağını düşünüyorum. 


17. 


Günümüzde dinlerin ekonomik hayatı ve ekonomik gücü 


elde etmeyi daha çok önemsediklerini düşünüyorum. 


18. 


Bir insanın inancı yüzünden dışlanmasına hiç anlam 


veremiyorum. 


19. 


İnandığım dinin aşırı mal mülk edinmeye karşı gelen 


tutumlarını inandırıcı bulmuyorum. 


20. 


Günümüzde Müslümanların fakirlerden çok zenginleri 


önemseye başladığını düşünüyorum. 


21. 


Türkiye'de dini eğitim açısından atılan adımların çok 


yetersiz olduğunu düşünüyorum. 


22. 


İnsanlar arası ilişkileri düzenlemede inandığım dinin çok 


yetersiz kaldığını düşünüyorum. 


23. 


Aile içi ilişkilerde ve sorun çözümünde inandığım dinin 


yaklaşımı bana mantıklı gelmemektedir. 


24. 


İnandığım dinin kabul edenlerinin her zaman siyasi 


amaçları daha çok önemsediklerini düşünmeye başladım. 


25. 


İnandığım dinin kabul edenlerinin (Müslümanların) 


günahkârlara karşı küçümser tavırları beni soğutmaktadır. 


26. 


Müslümanların farklı dini görüşlerinden dolayı birbirlerini 


dinden çıkarmaları (tekfir) anlamsızdır. 


27. 


Dünyanın dinler yüzünden büyük bir çıkmaza doğru 


sürüklendiğini düşünüyorum. 


28. 


Günümüz Müslümanlarının Allah”ı hak ettiği şekilde ele 


aldıklarını/inandıklarını düşünmüyorum. 


29. 


İnandığım dinin kılık kıyafetimle uğraşmasına (kılık kıyafete ilişkin emir ve yasaklar koymasına) anlam 


veremiyorum. 
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30. 


İslam dininin günümüzde karşılaşılan sosyal hayatın 


sorunlarına çare olmamaya başladığını düşünüyorum. 


31. 


Dünyada ve ahirette gerçek kurtuluşun ancak kalpte 


biteceğini düşünüyorum. 


32. 


Aslolan sadece Allah'a imandır, dinin geri kalan kısmının kültür ve toplum tarafından sonradan eklendiğini 


düşünüyorum. 


Diğer belirtmek istedikleriniz: 
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